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Ezechiel, een priester wordt met de andere ballingen

meegenomen naar Babel, zijn boodschap kondigt

het oordeel aan over de achtergebleven in Jeruzalem.

Na het oordeel volgt de prediking van de genade
van God die tot een groot herstel zal leiden voor het
volk Israél en de wereld, ook voor deze tijd en in de
toekomst, zoals de herbouw van de tempel in

Jeruzalem

Steeds op de derde zondag van de maand
behalve juni , juli en augustus
alles DV in 2014 te beginnen op:
19 januari

16 februari

16 maart

20 april

18 mei

en na de zomerpauze:

21 september

19 oktober

16 november

21 decemner

ledereen is welkom

We beginnen steeds om
Kwart over vier (16.15uur)
anderoppas is aanwezig
Gelegenheid om vragen in te

dienen

www.dehogepriester.nl

Jan van de Brink 0318-461540
janbrink(@solcon.nl

Harry Brons 0342-471439
harrybrons(@solcon.nl

Ezechiel 34:11: Want zo zegt de Heere HEERE: Zie Ik zal Zelfnaar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.




