
1 Korintiers 15: 54 en 57 

54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke 

onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De 

dood is verzwolgen in de overwinning…… 

57 …Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft (over de dood) door onze Here Jezus 

Christus. 

 

Met verdriet in ons hart, maar dankbaar voor de vele 

jaren die wij samen mochten zijn, maken wij bekend 

dat ons is voorgegaan op 10 januari, 

mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader:  

Henk Wassink 

Ook bekend als “Boen Njoensoe!”, 

op de leeftijd van 69 jaar. 

De uitvaart vind plaats op donderdag 14 januari 

2016. 

 

Er is gelegenheid tot het bijwonen van de 

dankdienst en het afscheid nemen in de Grote Aula 

van het AC Ziekenhuis van 14:00-17:00uur (2pm 

tot 5pm) op donderdag 14 januari.  

De teraardebestelling vindt plaats daarna omstreeks 

17:30hr (5:30pm) op de begraafplaats Helena 

Christina. 

 

Namens de echtgenote: Anneke Wassink-Den Oudsten 

 

Kinderen:  

 

Bart en Marja 

 

 Leanne en Ludwig 

 

 Elise en Sergio 

 

Klein Kinderen: Danny, Jodie en Deron.    

 

 


