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De aankondiging van het nieuwe De aankondiging van het nieuwe 
televisieprogramma ‘Er loopt 
een man over het water’ van de 
Evangelische Omroep, heeft 
nogal wat stof doen opwaaien in 
christelijk Nederland. Zo schrij-
ven Janita Last en A. Gouds-
waard in de krant van 29 juli dat 
ze niet achter het idee van het 
programma kunnen staan, 
omdat het een podium biedt 
voor bespotters van onze Hei-
land. 
Mijns inziens zit er achter de 
inhoud van reacties een gezonde 
dosis scepsis. Aan de andere 
kant vind ik conclusies als ‘dat 
de EO telkens de grenzen 
opzoekt’ en ‘zich overgeeft aan 
de wereld’ schromelijk overdre-
ven. Deze heftige en voorbarige 
reacties geven tevens niet het 
juiste signaal af naar de samen-
leving.
Door middel van het aanbieden 
van prikkelende programma’s, 
die Nederland doet nadenken 
over belangrijke levensthema’s 
als ethiek & moraal en de per-
soon en het leven van Jezus, 
neemt de EO een belangrijke 
verantwoordelijkheid door het 
christelijk geloof weer een deel 
van de samenleving te maken. 
De EO doet dit op een manier 
die Jezus en Paulus zeker niet 
schuwden: door ín de wereld de 
dialoog aan te gaan en te getui-
gen van een leven met God, op 
een eigentijdse manier. De Arie-
Boomsmageneratie confron-
teert, is open, eerlijk en bewo-
gen met de ongelovige 
omgeving.
Ik denk dat we de plank goed 
mis slaan als we bij elke ‘risico-
volle’ wereldse toenadering op 
de barricaden staan te zwaaien 
met afkeuring en het hellend-
vlakargument. Moeten wij niet 
juist meer vertrouwen op het 
werk van de Geest bij dit soort 
initiatieven? En moeten wij in 
onze reactie op deze initiatieven 
niet wat meer geduld en liefde 
uitstralen als medebouwers en 
vertegenwoordigers van Zijn 
Koninkrijk op aarde?
H.M. Buist, Enschede
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Ik vind de reacties die tot nu toe 
zijn gepubliceerd erg teleurstel-
lend en voorbarig. Blijkbaar is 
het onderwerp Jezus per defini-
tie taboe om grappen over te 
maken. 
Ik had gehoopt dat er meer ver-
trouwen zou zijn in onze broe-
ders en zusters bij de EO, die 
hard hun best doen om niet-
christenen te bereiken met het 
evangelie. Ze zijn er niet op uit 
om een godslasterlijk pro-
gramma te maken en ze zullen 
er zeker voor waken dat te doen. 
Bovendien vraag ik me af hoe-
veel van de briefschrijvers 
bekend zijn met het werk van 
Guido Weijers (de cabaretier 
van de eerste aflevering), want 
ieder die zijn werk kent, weet 
dat het resultaat zeker niet 
kwetsend of blasfemisch zal 
zijn. 
Ik ben zelf nooit lid geweest van 
de EO, maar heb besloten dat nu 
wel te worden, omdat de weg 
die ze zijn ingeslagen werkt! 
‘40 dagen zonders seks’ is een 
schot in de roos, omdat het 
zowel de deelnemers als de kij-
kers tot de conclusie doet 
komen dat er iets mis is met de 
wereldse seksuele moraal.
Zo ook dit nieuwe programma. 
Ik spreek nu al vele niet-chris-
tenen die het zullen gaan bekij-
ken. Ze kennen het programma 
omdat het veel aandacht krijgt 
in de (seculiere) media en ze 
zijn nieuwsgierig. 
Wat prachtig zou het zijn als 
mensen die anders nooit over 
Jezus zouden horen (omdat ze 
het niet willen horen), op deze 
manier toch wat meekrijgen 
van wie Jezus is en wat hij heeft 
gedaan.
En misschien wordt er wel 
zoveel nieuwsgierigheid opge-
wekt, dat ze eens een Bijbel zul-
len openslaan! Want dat is toch 
het doel van de EO? Het evange-
lie uitdragen?
Als het programma u niet aan-
staat, beste briefschrijvers, dan 
roep ik u op: kijk vooral niet! 
Het is ook niet voor u bedoeld!
Arjen Bosch, Hoofddorp


