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Aan de leden van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, 

Gezien de verslechterde situatie in Israël/Gaza, en met het oog op de komende synode waar 
de nota 'Uw Koninkrijk Kome' definitief wordt vastgesteld, richten wij ons, met nog meer 
urgentie, tot u. Vragen die gesteld worden aan het moderamen en de scriba van de synode 
blijven onbeantwoord.  

In de nota gaat het over het drama aan zowel Joods-Israëlische als Palestijnse zijde. Eerder 
klonk de oproep om uit ‘politieke loopgraven’ te komen, maar in de nota staan voortdurend 
politieke uitspraken. De verbondenheid met de staat Israël is al sinds 2004 losgelaten. Een 
volk zonder staat is echter weerloos, zoals Israël tijdens de Tweede Wereldoorlog ervoer. Wij 
missen in de wekelijkse nieuwsbrieven van onze kerk gebedsoproepen om wijsheid in deze 
kwesties. 

Het zich baseren op het volkerenrecht als primair oriëntatiepunt voor het Israëlisch-Palestijnse 
conflict is problematisch. Internationaal recht is politiek gekleurd, wat duidelijk wordt door de 
véle onrechtvaardige resoluties tegen Israël, terwijl andere mensenrechtenschendingen 
onbesproken blijven. De VN toont hierin vaak een vooringenomen houding, wat de vraag 
oproept hoe betrouwbaar het volkerenrecht is.  

In de komende synodevergadering wordt de nota besproken, en wij willen enkele belangrijke 
punten onder de aandacht brengen: 

1. Vertrouwen op volkerenrecht: Dit moet ter discussie staan. Israël verkeert in een 
existentiële noodsituatie, omringd door vijandige islamistische groeperingen als 
Hamas en Hezbollah. Het lijden van zowel Israëli’s als Palestijnen door islamistische 
terreur is onderbelicht in uw nota. Daarnaast is er enorme steun voor de Palestijnen, 
maar die gaat vaak op aan de aanschaf van wapens. Kerk in Actie zou juist gericht 
moeten zijn op concrete hulp aan de getraumatiseerde Israëlische bevolking. Nu zien 
we dat de collectes en het beleid van Kerk in Actie het Palestijnse narratief blijven 
steunen, maar er geen ruimte is voor de Israëlische situatie. 

2. Bijbelse profetieën en Israël: U spreekt nauwelijks over de theologische ruimte om 
te geloven dat Israël door God is teruggebracht naar het land dat aan Abraham is 
beloofd. De grenzen ervan worden vastgelegd door de politiek, niet de theologie, maar 
de historische band tussen het Joodse volk en het land is een fundamenteel 
uitgangspunt. Door Bijbelse noties buiten beschouwing te laten, mist u het zicht op 
Gods toekomst voor Israël en de wereld. 

3. Volk, land, staat: U scheidt het volk Israël van de staat Israël, wat problematisch is. 
Een volk zonder staat is kwetsbaar en Israël heeft recht op veiligheid en 
zelfverdediging. U moet onderscheid maken tussen de staat en het beleid van regering 
van Israël. De demonisering van Israël door bewegingen zoals BDS ondermijnt het 
bestaansrecht van de staat. 

4. Palestijnse christenen: Hoewel hun moeilijke positie terecht benoemd wordt, gaat 
een aanzienlijk deel van de financiële steun naar theologieën die anti-Israël zijn. De 
synode moet zich bewust zijn van de theologische implicaties hiervan en hoe dit botst 
met de roeping van de kerk om verbondenheid met het Joodse volk te uiten. De laatste 



collecte van Israëlzondag ging wederom naar een organisatie die te boek staat als een 
sterk gepolariseerde organisatie die het Palestijnse narratief ondersteunt. Citaat: the 
organization presents a highly polarizing and one-sided narrative of Palestinian 
victimization and Israeli guilt. https://ngo-monitor.org/ngos/sadaka_reut/ 

5. Publieke uitspraken: Het recente spreken van het moderamen heeft diepe wonden 
geslagen, zowel onder gemeenteleden als in de Joodse gemeenschap. Wij roepen u op 
om zorgvuldiger te spreken, met oog voor de onopgeefbare verbondenheid met Israël, 
zodat de band met Israël niet verder verloren gaat. 

We hopen op uw antwoord en wensen u Gods zegen en wijsheid toe in uw 
verantwoordelijkheid. 
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