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  DEEL 1 - Satan contra God.


  Ik wil u graag iets voorlezen uit de eerste hoofdstukken van het boek Job. Job 1, te beginnen bij het eerste vers. Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job, En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Vers 6. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.


  En de satan antwoordde de Here: Is het om niet dat Job God vreest? Hebt Gij Zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten. beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land, Strekt daarentegen Uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit zij in uw macht. Alleen tegen hem zelf zult gij uw hand niet uitstrekken, Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen en dan leest u in de volgende verzen al de. rampen die Job overkwamen, En dan lezen we in vers 20: Toen stond Job op., scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd, Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en‚zei: Naakt ben ik.uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd, In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.


  Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan, om zich voor de Here te stellen, En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? De satan.antwoordde de lere: Van een zwerftocht over de aarde die ik ddorkruist heb. Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand op aarde is zoals hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten, Maar de satan antwoordde de Here: Huid voor huid en al wat iemand heeft zal.hij geven voo: zijn leven. Strekt daarentegen Uw hand uit en tast zijn gebeente, zijn vlees aan, of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Here zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht. Alleen, spaar zijn leven.


  Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzolen af tot.zijn hoofdschedel toe. Én hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Toen zei zijn vroew tot hem: Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lip niet. Toen nu de drie vrienden,van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van het uit zijn woonplaats: de Temaniet Elifaz, de Suhiet Bildad en de Naämathiet Zofar.


  En zij kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weende scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts, En zij zaten bij hem op de grond, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En Job hief aan en zeide:


  Dag, verga waarop ik geboren ben. De nacht die zeide: Een jongske is ontvangen. Die dag zij duisternis. God in de hoge vrage niet naar hem, geen lichtglans bestrale hem. Moge donkerheid en diepe duisternis beslag op hem leggen, moge wolkgevaarte zich over hem legeren, zonsverduistering hem verschrikken. Vers 16. Of waarom was ik niet als een misgeboorte, die weggestopt wordt, als kinderkens die het licht niet aanschouwden? Daar houden de goddelozen op met woelen, daar rusten zij, wier kracht is uitgeput. Gevangenen zijn daar altegader gerust, de stem des drijvers horen zij niet. Klein en groot is daar gelijk en de slaaf is vrij van zijn heer. Waarom geeft Hij rampspoedigen het licht, het leven aan hen die bitter bedroefd zijn? Zij wachten op de dood, maar hij komt niet, zij graven ernaar, meer dan naar verborgen schatten. Vers 25. Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij. Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich, Tot zover.


  Ik denk, beste vrienden, broeders en zusters, dat ik u niets nieuws vertel, als ik opmerk, dat het boek Job een van de meest merkwaardige boeken is, die wij in onze bijbel hebben. Hen van de schoonste boeken,-al was het alleen al uit het oogpunt van de taal, een van de meest aangrijpende, indrukwekkende boeken. Een aantal maanden geleden lazen wij het boek aan tafel — en ik hoop dat ik niemand daarmee schok — maar wij deden dat uit de Groot-Nieuws-vertaling. Het voordeel daarvan is, dat je dan in ieder geval niet de gedragen stijl hebt van de Statenvertaling, die juist in dit boek bijzonder zwak is, het slechtste van alle bijbelboeken vertaald. Maar ook in de nieuwere vertaling is de taal zo langzamerhand weer zo gedragen en gewijd, dat het moeilijk is door die gedragen taal heen te kijken.


  En Juist toen ik het las, zelf voorlas uit die Groot-Nieuws-vertaling, de taal van vandaag, zoals vandaag iemand die in de nood zit, zoals iemand die zijn klacht uitstort, zoals dat.in die taal vertaald was, toen leek het net alsof dat boek me voor het eerst zo heel direct aansprak. En vooral als je het dan zo in een vrij-.vlot tempo zo achter elkaar doorleest — het was tijdens een vakantie - dan had je er wat meer tijd voor om achter elkaar door te lezen. Toen trof me opnieuw die geweldige lading, die God aan dat boek heeft meegegeven. En ik wil proberen in 4 avonden iets van die lading op u over te hevelen. Dat is heel moeilijk. Het vergt veel van mij en het vergt ook veel van u. En eigenlijk zou ik u willen aanraden, als u eens een paar uur niets te doen hebt, op een zondagmiddag of zo, op de rustdag, neem dan het boek Job en u mag van mij best het advies meenemen, doe het maar rustig in de Groot'! Nieuws-vertaling. Wees maar nief benauwd. Het evangelie zou ik u niet aanbevelen om dat te lezen.


  Maar lees het boek Job eens in zo'n vertaling en dan achter elkaar door zonder te onderbreken. En dan moet u wel van ijzer en staal zijn als niet iets van de grootheid van wat daar staat, zomaar direct op u afstraalt, tot u doordringt. Het is een prachtig boek, Het is een heel moeilijk boek. En toch lijkt het net alsof dat moeilijke niet zo opvalt, omdat datgene wat in dit boek aan de orde wordt gesteld, zo dicht bij ons staat, zo levensecht is, ons zo vertrouwd is, ons zo na aan het hart ligt, dat we als het ware door heel veel moeilijkheden heenkijken. En ik ga u dan ook echt niet met de moeilijkheden bezig houden. We gaan ook helemaal niet vers voor vers behandelen. Want dan zou ik niet 5, maar 25 lezingen: nodig hebben. Ik wil proberen u door die typeringen de eerste hoofdstukken, en dan de verschillende vrienden, dan Elihu, en dan tenslotte het antwoord van God en het einde van de geschiedenis van Job, of zoals Jacobus 5 het zegt, het einde van de Heer - een prachtige uitdrukking - dit boek eindigt met het einde van de Heer,-met het bijzondere einde dat de Heer voor Job in petto had. Zo wil ik u de grote thema's van dat boek: proberen voor te stellen.


  Weet u wat zo bijzonder is aan dit boek. Om mee te beginnen, onze broeder zei in zijn inleiding: In dit boek gaat het over het raadsel van het lijden. Het bijzondere is dat dit boek misschien wel het alleroudste boek van onze bijbel ìs. Nu is het al heel moeilijk om te zeggen wanneer dit boek geschreven is. Ik wil u daarmee ook niet vermoeien. Men heeft tegenwoordig nog al eens de neiging de datering van de boeken steeds jonger te stellen. Maar er zijn toch ook een aantal argumenten, nog steeds, om vast te houden aan wat men eeuwenlang geloofd heeft, dat dit boek ook zeer lang geleden al op schrift gesteld is, Misschien zelfs al - maar dat is wel speculatief - in de tijd van Mozes zelf.


  Maar wat nog belangwekkender is, is dat de geschiedenis die hierin beschreven staat, zo oud moet zijn. God geeft ons in deze zeer oude geschiedenis en in het boek dat waarschijnlijk ook oud is, misschien zelfs wel geschreven al voor dat Mozes de 5 boeken heeft geschreven. Dan zou dát boek Job het oudste boek van de bijbel zijn. En dan zou dat betekenen, dat God ons in het allereerste bijbelboek - en in ieder geval is het een heel oud bijbelboek - ons in dat allereerste bijbelboek ons geconfronteerd heeft met een raadsel, dat de mens ook inderdaad het meest intensief, het meest van alles in zijn leven zal ontmoeten. Het raadsel van het lijden. Ik zeg expres niet het probleem van het lijden. Dat klinkt zo technisch. Je hebt heel wat boeken, hele bibliotheken vol van boeken over het probleem van het lijden. Daarin worden allerlei theologische en philosofische verhandelingen gegeven over het lijden. Allemaal heelbelangwekkend, en op zijn tijd best de moeite waard.


  Maar wat we hier hebben in dit boek is niet een theologische verhandeling over het lijden en over alle vormen van lijden die er zijn en de redenen en de oorzaken en de doeleinden van het lijden. Dit boek behandelt niet het lijden, maar het behandelt een lijdende. Zo maar een mens. Het hadden u en ik zelf kunnen zijn. Maar dan wel een mens uit lang verflogen tijds. Nog niet eens iemand van Gods volk, Moar een van de nakomelingen van Noach, bij wie nog de levende herinnering aan de God dje Zich geopenbaard had aan Noach en aan die vaderen, die levende herinnering die nog wakker is gebleven. Iemand die nog temidden van het heidendom dat in opkomst was, God gediend heeft.


  Dit boek verwijst al naar die eerste afgoderij, die na de zondvloed is. opgekomen, de verering van de hemellichamen. Hier was iemand die nog vasthield aan God, En dit boek beschrijft ons zijn geschiedenis. Niet het lijden, maar dezelijdende man, Maar die tegelijkertijd als een prototype geldt voor miljoenen mensen, die God gekend hebben en die geleden hebben. Wat helpen alle theologische verhandelingen over het lijden als je staat bij het sterfbed van iemand. Of bij het bed van iemand die vreselijk pijn lijdt.


  Wat doe je dan met al die verhandelingen? Met al die bespiegelingen. Dat kun je slechts dikwijls, wat de vrienden van Job deden. Die later wel geredeneerd hebben. Dat is waar. Maar ik denk dat wij wel eens vergeten dat woord, dat, voordat ze begonnen te redeneren, ze 7 dagen en 7 nachten stilzwijgend op de mestvaalt bij Job hebben gezeten. Laten we niet te gauw die 5 vrienden beschuldigen. Er valt heel wat te beschuldigen, Want de Here Zelf heeft aan het einde van âit boek hen streng bestraft. Maar, één ding „kun je die drie vrienden nageven. Ze verstonden het ook om mee te wenen „met een lijdende. Ik denk dat hier niemand is vanavond, die kan zeggen dat hij 7 dagen en 7 nachten wel eens bij een lijdende heeft stilgezeten om slechts met hem of haar te wenen. Dat hebben ze dan toch maar gedaan. En dan stoppen al je verhandelingen, Totdat die drie vrienden de mond geopend hebben. En toen werd het helaas anders. En daar komen we nog wel op terug.


  De geschiedenis yan Job moet, zoals gezegd, heel oud zijn. Job heeft een zeer hoge leeftijd bereikt, Hij heeft na zijn vreselijkeslijden nog 140 jaar geleefd. Dat zijn aartsvaderlijke leeftijden. Hij moet al zo jong niet meer geweest zijn, Volwassen kinderen. Misschien is hij wel over de 200 jaar geworden en dat is al een aanwijzing dat we hem in de tijd van de aartsvaders of zelfs nog eerder, nog eerder dan Abraham hebben te plaatsen. Er zijn ook andere aanwijzingen, We horen hier nog niet over een zondoffer.


  Ook als zijn kinderen eventueel gezondigd hadden, bracht hij een brandoffer. Dat is typerend voor die aartsvaderlijke tijden. Em: ook horen we hier nog niets in de vele beschrijvingen die er zijn over de grote daden die God met Israël verricht heeft, Die hadden kennelijk nog niet plaats gevonden, Én trouwens ook het loutere feit dat dit boek in de bijbel terecht is gekomen.Stel u voor, dat dit boek in een veel latere tijd had plaats gevonden. Uz, dat is vlak bij het land Edom, Zo'n heidense man daar uit de buurt van Edom, diens geschiedenis, die zouden de schriftgeleerden nooit in de bijbel hebben opgenomen. Maar dit is een boek uit de tijd van vóór Israël. Zelfs van vóór Abraham, Isaäk en Jakob. Een man uit die grijze oudheid, Een van die nazaten van Noach. Het is zelfs mogelijk, hoewel ik daarover niet wil uitwijd ik heb daar 8 jaar geleden een hele serie artikelen over geschreven in Bijbel en Wetenschap, voor diegenen die het interesseert.


  Want het is verder voorons onderwerp maar een zijpeadjee Maar als je de omstandigheid in het klimaat en een heleboel andere dingen in dit boek onderzoekt, dan zie je nog heel veel van de sporen, de nawerkingen, in die eerste eeuwen na de zondvloed, 40 oud is deze geschiedenis. En zo actueel is tegelijkertijd die geschiedenis voor ons vandaag de dag. Om dat mensen nog precies, net als Job, zich die vraag stellen: Waarom, waarom dat lijden? Er zijn heel wat mensen, die best weten waarom zij lijden. Die weten, dat het lijden het gevolg is van hun eigen rechtstreekse zonden. Mensen die in hun eigen’ lichaam of in hun eigen leven de gevolgen ondervinden van hun eigen daden. Die stellen de vraag niets waarom. Over die mensen gaat dit boek ook niet


  Dit boek gaat. over die mensen, die niet weten waarom ze lijden. Sterker nog, die menen alle reden te hebben, waarom zij nu juist het allerminst in aanmerking zouden moeten komen: voor zulke beproeving. Driemaal lazen we in de hoofdstukken 1 en 2, dat Job was een man vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Driemaal. Tweemaal uit de mond van de Here Zelf. Wie van ons komt voor deze 4 kwalificaties in aanmerking? Vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Job was van alle mensen, zouden wij gezegd hebben, de minste die in aanmerking kwam om zulk een lijden te ondergaan.


  Job was de man die het meest in aanmerking kwam om die vraag te kunnen stellen: Waarom, in hemelsnaam? En een van de frappanste, de aangrijpendste dingen van dat boek - en dat zeg ik unu bij voorbaat - is, in wezen het antwoord op die vraag nooit gegeven wordt. En dat is juist het antwoord, Dat klinkt vreemd, Het antwoord is niet dat u precies uitgelegd krijgt: waarom en waartoe dat lijden. Maar het antwoord is aan het eind van het boek, zoals we later uitvoerig hopen te zien, de grootheid van God, De majesteit van God, Wiens gedachten verre uitgaan boven onze waaroms. Wiens wegen verre uitgaan boven wat wij zouden denken, wat God zou moeten doen. God houdt Zijn raadsels voor Zich en Hij geeft ons in dit leven op aarde op al onze raadsels gewoonlijk geen antwoord, Zeker geen definitieve antwoorden. Hij wijst ons op Zijn grootheid.


  Hij wordt zo dikwijls in het boek genoemd: de Almachtige, Hij wijst ons op Zijn Almacht, die toch tegelijkertijd met Zijn liefde niet in strijd is. Wat hebben mensen getobt over die almacht en die liefde van God. Twee en een half duizend jaer lang kun je mensen opmerken, die allemaal getheologiseerd en gephilosofeerd hebben over dat lijden, Altijd zijn er mensen geweest die hebben gezegd: God is inderdaad een almachtige God, En omdat Hij almachtig is kan God geen God van liefde zijne Want als Hij een God van liefde was, dan zou Hij in Zijn almacht aan al dat lijden in één keer een eind maken. Als God werkelijk liefde was, dan zou Hij ook in Zijn almacht in één klap aan het lijden van Job een einde hebben gemaakt. God is dus wel almachtig, maar Hij kan nooit een God van liefde zijn.


  En daarnaast zijn er altijd mensen geweest, en het is een stroming die vandaag de boventoon voert, die het omgekeerde hebben gezegd: God is een God van liefde. Maar God is niet almachtig. God wordt Zelf ook overvallen door al die rampen en tegenspoeden. Hij lijdt met de mens mee. Hij staat naast de mens. Hij kan er ook niets aan doen. Maar in Zijn liefde kiest Hij de zijde van de mens. Hij trekt partij voor de mens. Hij gaat naast hem staan in het lijden om samen met de mens te helpen dat lijden te overwinnen. En door de geschiedenis heen vanaf het christendom moet ik dan zeggen, zijn er mensen geweest, die hebben gezegd: Nee, God is een God van almacht en God is een God van liefde. Tot die mensen behoor ik ook. En u ook, hoop ik.


  En u voelt ook wel aan, dat wij het het moeilijkst hebben. Om duidelijk te maken, vandaag aan de dag, in deze wereld, hoe het mogelijk is dat God almachtig is. Dat God dus ook de macht heeft het lijden uit uw en mijn leven, het lijden uit deze wereld, zo maar in eens weg te nemen, terwijl die God tegelijkertijd een God van liefde is, Die toch dat lijden niet wegneemt. Nu zeg ik u er meteen bij, dat wij op dat raadsel, zo in zijn algemeenheid gesteld, wél een antwoord hebben. En een antwoord dat Job nog niet kon kennen. En dat antwoord is het kruis van Golgotha. Het raadsel van Gods almacht en Gods liefde zou inderdaad oplosbaar zijn, als God er inderdaad niets aan deed, aan de ellende van deze wereld.


  Maar God is wat aan het doen. Hij heeft wat gedaan, en dat is begonnen op het kruis. En God is vanaf het kruis bezig toe te werken naar de voleinding. Naar de volle verwerkelijking van alle gevolgen van het kruis. God heeft in Zijn almacht en in Zijn liefde gehandeld, In Zijn almacht heeft Hij al de zonden van allen die in Hem geloven en die in de Heer Jezus zouden geloven, op Zijn Zoon gelegd. En Zijn liefde is dat Hij dat oordeel niet op ons deed neerkomen, maar op Zijn Zoon. In Christus gaat God éénmaal het kwaad uit deze wereld afschaffen. De zonde uit de kosmos wegruimen. Dat is Zijn almacht. En dat is Zijn liefde. God heeft deze wereld niet opgegeven.


  En zelfs Job, die niet kon weten van het kruis, zelfs Job mocht leren getuigen: Ik weet, dat mijn verlosser leeft, En dat is ineens zo maar een nieuw-testamentische noot in dat boek Job, in hoofdstuk 19, Ik weet, dat mijn verlosser leeft. En dan gaat Job over heel zijn lijden heen, temidden van zijn verschrikkelijke jammerklachten, vooruit zien in feite, naar de opstanding, hoe wazig dat allemaal voor hem ook nog geweest moet zijn. Ten laatste zal ik vanuit mijn stof God aanschouwen. Dan leert een mens vooruit zien naar het einde. En daar ligt de sleutel. Die vraag naar de liefde en de almacht van God, die wijst vooruit naar de voleinding. U ziet dat ook in andere delen van de bijbeen het is goed daar op te wijzen. Want Job is niet de enige, die met die vraag heeft geworsteld.


  Een ander heel bekend voorbeeld is immers Asaf, in psalm 75, die ook met dat zelfde vraagstuk heeft geworsteld. En die die psalm schreef om zijn worstelingen op papier te zetten. En die het ons vertelt, hoe hij zich afpijnigde met de vraag hoe het mogelijk is, dat de godvrezenden in deze wereld dikwijls zo verdrukt worden, zo moeten lijden, zoveel hebben te verduren van de kant van de wereld, of door ziekten en andere tegenspoeden, terwijl het de goddelozen voor de wind gaate Die hebben niets te duchten. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat te rijmen, dat God, die het kwade straft en Die het goede beloont, hoe kunnen dan de goeden lijden en hoe kunnen de kwaden dan beloond worden?


  Zo ziet het er toch naar uit. En dan zegt Asaf, dat hij met die vraag worstelde, totdat ik Gods heiligdommen binnenging en op hun einde lette, Toen ging hij het zien tegen de achtergrond van de tijd van Gods plannen, die in de toekomst toch alles terechtbrengt. Want dan zal blijken, dat de voorspoed van de goddelozen maar tijdelijk was. En alleen maar een voorspel op hun eeuwige rampzaligheid. Én dat al de beproevingen van de gelovigen een louteringsproces is, dat vooraf gaat aan hun eeuwige gelukzaligheid. Dat klinkt goedkoop.


  Maar wie tot dat oordeel, tot dat inzicht komt via zulke worstelingen als een Job en als een Asaf hebben moeten ondergaan, voor die is dat geen stukje theologie, geen leer, maar een diepe en gelukzalige zekerheid van het hart geworden, God heeft de dingen in de hand en uiteindelijk komt alles goed, En daarom zeg ik nog eens, daarom is dat vers uit Jacobus 5, vers 11 zo prachtig: Het einde van de Heer. Het boek begint met de Here en het eindigt met wat de Here doet. En uiteindelijk, uiteindelijk, dat geldt voor alle lijden van de mens, de grote uiteindelijk, uiteindelijk toont de Heer aan, dat Hij genegen, vol genegenheid en ontfermend is, al duurt dat soms ontzettend lang en is het een moeizame weg om dat te ontdekken.


  Als ik u toch iets mag zeggen over die vrasg: Wat is dan toch het doel van het lijden? Dan denk ik, dat, zij het dan onder de oppervlakte, dat boek ons toch wat over die dingen zegt. En laat ík u drie dingen mogen noemen, hoewel ik aarzel om onmiddellijk toch weer in een stuk technologie terecht te komen. Alsof je dat technisch allemaal uit elkaar zou kunnen rafelen. Krijgt u dus niet de indruk, dat het op de 'een of andere manier toch allemaal geanaliseerd zou kunnen worden en keurig uit de doeken gedaan zou kunnen worden. Maar ik wil u toch 3 handleidingen aan de hand doen, 3 leidraden, als het gaat om de bedoeling van lijden.


  Het eerste is wat we juist zien in deze eerste twee hoofdstukken, die eigenlijk het historisch raam zijn, samen met het laatste hoofdstuk, terwijl het binnenwerk van dit boek een lang gedicht is in poëtische taal, een schitterende poëzie. In het Hebreeuws kun Je dat natuurlijk veel duidelijker zien dan in al onze vertalingen. In schitterende poëzie wordt ons dit vraagstuk behandeld. Niet op wetenschappelijke wijze, maar in een gedicht. In dat raamwerk, in de eerste twee hoofdstukken ziet u de eerste grote bedoeling van dat lijden. Lijden dient opdat het geloof, dat in Gods kindxren aanwezig is, aan het licht komt.


  Het heeft me altijd getroffen, dat Job zelf niets geweten kan hebben van die gesprekken tussen God en de duivel, Als ík dan ook zeg: Job krijgt aan het eind van zijn boek ook geen antwoord op zijn lijden, dan moet u daar bovendien bij bedenken, dat Job immers niets wist van die gesprekken in de hemel. Wij wéten er tenministe nog iets van. Want wij krijgen een blik gegunf in de hemel in deze eerste twee hoofdstukken. En wij weten dat het lijden, waarvan Job in ieder geval een direct gevolg was van het onderhoud tussen God en de duivel. En u weet wat daar op het spel stond. Het ging er om, dat God aan de duivel het bewijs wilde leveren van het geloof dat bij Job aanwezig was. God kende dat geloof wel. God had dat bewijs niet nodig. Maar Hij wilde dat bewijs leveren aan de duivel en over het hoofd van de duivel heen zal die miljoenen mensen, die het boek Job gelezen hebben.


  Dat is hetzelfde als wat wij vinden bij Abraham in Gen. 22, God wilde zijn geloot op de proef stellen, Na deze dingen geschiedde het dat de Here Abraham verzocht, op de proef stelde. Zoals een smid, een wapensmid, die een zwaard, een schitterend onoverwinnelijk zwaard heeft gesmeed, Hij kent zijn handwerk. Hij weet, wat hij heeft gemaakt. Hij kent de deugdelijkheid van dat zwaard. Hij heeft dat bewijs niet nodig, want hij heeft het zelf gemaakt. En toch wil hij, om tegenover de koper de deugdelijkheid te bewijzen, dat bewijs leveren, En het bewijs is in de slagen, die men met het zwaard kan uitdelen. Zo heeft God, dat wat Hij in Job zelf door Zijn Geest gewerkt had, vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad - dat zijn immers geen dingen die een mens van zich zelf heeft - dat is genade van God.


  En God Zelf wilde aan de duivel bewijzen, dat datgene, wat Hij in Job zelf gewerkt had,deugdelijk materiaal was. Goud, zilver. Uweet, als u goud, zilver in het vuur brengt, dan wordt het gelouterd, Het komt er alleen nog maar stralender en mooier uit te voorschijn. God brengt zijn kinderen soms in de smeltoven, opdat het goud nog stralender zou worden. En opdat het goud zou bewijzen puur, zuiver, rein goud te zijn. God levert dat bewijs. De duivel daagt God uit. Hij zegt: Neem alles maar af van Job en dan zult u zien, dat hij Ù wel vaarwel zal zeggen.


  En als dat mislukt, dan zegt hij: Raak nu zijn lichaam maar aan, zijn leven maaraan. Dan zult u zien, dat hij het dan wel zal doen, Én ook als Job door een vreselijke ziekte geslagen wordt, lezen we: Job zondigde in dit alles met zijn lippen niet. Weet u, in zekere zin had daarmee het boek geëindigd kunnen zijn. Als het alleen maar ging om net zoiets als Gen, 22, de beproeving van Abrahams geloof, weet u wel, toen God aan hem vroeg zijn zoon te offeren, als het daar alleen maar om ging in dit boek, dan had het boek met de eerste twee hoofdstukken afgelopen kunnen zijn. Dan hadden we die twistgesprekken gehoord, die discussie tussen God en satan. Dan hadden we de satan gezien als de aanklager der broederen, zoals hij genoemd wordt in Openbaring 12 en zoals we hem b.v. vinden in Zacharia 5, waar hij de hogepriester Jozua aanklaagt, En we hadden dan gehoord, hoe God en satan over het hoofd van Job heen, over dat geloof van Job gesproken hebben.


  Wij zouden dan gezien hebben, hoe Job geslagen was en hoe hij ondanks alle zijn geloof behield. Hoe hij zei in het eerste geval: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd, En in het tweede geval zei hijs Zouden wij het geode van God aan nemen en het kwade niet? In hoofdstuk twee vers 10. Wat een geloofsgetuigenis. En dan had het boe k hier aan het eind van het tweede hoofdstuk ten einde kunnen zijn. Dan hadden we een heel klein boekje gehad in de bijbel. En de les van dat boekje was, dat God zulke geloofshelden op deze aarde heeft, dat, als Hij ze brengt in het vuur van de loutering, de satan beschaamd moet terugwijken. Want God loutert de Zijne opdat zichtbaar wordt voor de duivel en de hele wereld, wat voor puur goud, wat voor puur zilver God in de Zijnen gewerkt heeft, Maar, beste vrienden, zo simpel is het niet. Als het boek zo geëindigd had, dan was het een goedkoop boek geweest, met alle eerbied gesproken.


  Dan hadden al die gelovigen, die niet zulke geloofshelden zijn, die niet zo maar opbrengen om te zeggen: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. Dan hadden ze daar gestaan. Dan hadden ze naast al hun lijden ook nog de ontgoocheling, ik zou bijna zeggen, de frustratie opgelopen, dat ze ook nog eens slechte christenen zin. Die niet te vergelijken zijn met een man als Job, die in dat alles niet zondigde en die de naam des Heren bleef loven. En die het kon opbrengen om te zeggen: Zouden wij het goede van God' aannemen en het kwade niet, Maar, beste vrienden, hier eindigt het boek niet. Ik zal het u sterker vertellen: hier begint het pas. En het treffende is, dat vanaf hoofdstuk 5 de satan er niet meer aan te pas komt, De satan speelt hier alleen maar een bijrolletje. Hier is de rol van satan afgelopen. Je zou het zo kunnen zeggen:


  In hoofdstuk 1 en 2 heeft God met de satan een appeltje te schillen. En tegenover de satan vertoont god het pure goud, dat in Job aanwezig is. En de satan druipt af. Maar als de satan een keer van het toneel verdwenen is, dan begint het pas, Want dan zegt: God, met eerbied gesproken: Nou is de satan er niet meer bij. En nu is het een zaak tussen jou en Mij, Want u dacht toch zeker niet dat God zo maar Job aan satan had toevertrouwd. Dat God zo maar speelt met Zijn kinderen. En ze zomaar in de handen van de duivel overgeeft, Nee, denkt u er goed om dat het hele initiatief niet van de satan is uitgegaan, maar van God. De satan komt niet naar God toe om Job aan te klagen. Maar God is het die het gesprek begint en tegen de duivel zegt: Heb je ook acht geslagen op Mijn knecht Job, zowel bij de eerste als bij de tweede keer, Het was de duivel niet die begon.


  De duivel is uiteindelijk niet anders dan slechts een instrument in Gods: rand, Hoewel de duivel de verpersoonlijking is van het kwaad is hij nooit een zelfstandige macht “tegenover God. Hij is uiteindelijk immers een schepsel van God. Als een goede engel geschapen, maar in de zonde gevallen en daardoor een vijand van God geworden. Maae die ook als vijand van God niets anders is als een instrument in Gods hand. Om alleen maar te bewerkstelligen wat God wil en ook geen stap verder te gaan dan dat. Alleen zo kunt u een raadsel begrijpen, b.v. waarom we in 2 Samuël 24 lezen, dat de toorn des Heren tegen David ontbrandde en dat Hij hem aanzette om een volkstelling te houden, terwijl in 1 Kronieken 21 staat, dat de satan David daartoe aanzette.


  Veel mensen hebben daarin een ‘tegenstrijdigheid gezien. Maar als we Job 1 en 2 zien, dan zien we dat het helemaal geen tegenstrijdigheid is. God gebruikt de satan. Uiteindelijk is het God die Job ziek maakt. En de satan is alleen maar het instrumert in Gods hand om alleen maar te doen, wat God Zelf uiteindelijk met Job wilde doen. Denkt u daar goed om. Want Job heeft volkomen gelijk als hij zegt: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd, God maakte geen vergissing. Denkt u niet dat Job had moeten zeggen: De Here heeft gegeven en de satan heeft genomen. Job zei, wat ook veel christenen zouden moeten: zeggen, namelijk dit, dat je de satan niet de eer wilt aandoen alsof hij de werkelijke oorzaak zou zijn van de dingen, die ons overkomen. Job gaat de satan zo maar voorbij. Dat was niet alleen maar omdat hij niet wist van die gesprekken in de hemel, maar omdat zijn geloof alleen met God te maken had.


  En omdat hij in geloof wist, dat hij die dingen uit de hand van God had aan te nemen. Zoals dat staat in zondag 10 van de Heidelberger katechismus, dat de dingen die ons in het leven overkomen, ons als door Gods goede vaderhand toevallen, Zo spreekt de gelovige. Die laat de duivel helemaal buiten beschouwing. Hij weet dat de duivel een instrument kan zijn in Gods hand, Maar je moet je niet te veel met de duivel bezig houden. De gelovige neemt ze aan uit Gods hand. Zouden wij het goede van Goa aannemen en het kwade niet?. De duivel speelt in het denken van Job helemaal geen rol, en zo is het ook. Ziet u het?


  De duivel speelt in feite helemaal geen rol in het hele verhaal. Hij is slechts instrument, God neemt het initiatief. Hij brengt het gesprek op Job. Hij gebruikt alleen maar de duivel als instrument om Job ziek te maken. Want God heeft Zijn heel eigen weg te gaan met Job. In die twee hoofdstukken zien we de loutering, de beproeving van het geloof van Job. En Job komt daaruit precies zo te voorschijn als God dat ook tegenover de duivel wilde bewijzen. Maar als de duivel een keer van het toneel is verdwenen, dan is het alleen nog maar een zaak tussen Job en God.Zelf. Weet u, dat maakt voor mij dat boek nu juist zo rijk, zo levensecht, zo echt menselijke Want diezelfde Job, die als eerste reactie zei: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, dat is de eerste reactie van het geloof. Totdat de terugslag komt. Job moet al heel wat dagen op die mestvaalt hebben gezeten voordat dir drie vrienden van heinde en ver uit Teman en uit al die andere plaatsen naar hem toe waren gekomen. Job had heel wat tijd om na te denken. En dan verdwijnt de eerste geloofsreactie.


  Bij ons in de buurt was een tijd geleden een kind verdronken en de andere mensen in de omgeving moesten naar die ouders toe om dat aan te zeggen, die vreselijke boodschap, dat dat kleine kind in het water was gevallen. En de eerste reactie van de moeder in de deuropening was: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd, Degene, die dat aanzegde, die zei later: Ik gruwde daarvan. Dat is een wat overtrokken reactie, Maar ik kan het begrijpen. Zo'n eerste reagtie van een gelovige. Daaruit - spreekt zijn geloof..Ik wil aannemen dat dat werkelijk een geloofsuitspraak was van de vrouw. Maar ik heb verder niet gehoord hoe het afliep, Maar ik weet zeker, dat ze later de vreselijke terugslag heeft gekregen, toen het werkelijk tot haar begon door te dringen, wat er gebeurd was.


  Dat zie je bij Job. Daar is zelfs al een overgang van hoofdstuk 1 naer hoofdstuk 2, In hoofdstuk 1 staat: In dit alles zondigde Job niet. En in hoofdstuk 2 , vers 10 staat: In dit alles zondig Job met zijn lippen niet. Kunt u tussen de regels doorlezen? Daar beginnen de gedachten al in je te stormen. Daar komen de vragen al, waar je geen antwoord op weet. Dat gebruis in de ziel van een mens.


  Totdat Job zich niet langer kon beheersen nadat zijn vrienden ook nog eens 7 dagen en 7 nachten in stilte bij hen hedden doorgebracht, staat er. Én Job opende zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En dan horen we niet meer de Job die zegt: De naam des Heren zij geloofd. Dan horen we geen lovende Job meer, maar een vloekende Job. Niet dat hij:de Here vervloekt. Dat had zijn vrouw gezegd: Zeg God maar vaarwel. Zegen: God, zegt de Statenvertaling. Maar dat is een eufemisme, een verzwakte uitdrukking,:die in feite betekent: Vervloek God. Een God die je zo straft, Job, je hebt zo je best gedaan, zegt zijn vrouw. Je hebt zo trouw gediend. Maar wat heb je nou aan zo'n God, die je nu zo laat lijden. Seg die God maar vaarwel. Job vervloek niet God. Dat doet hij nergens in dit boek, Maar hij vervloekt wel zijn geboortedag. En dat is indirect een heftig verwijt aan God.


  ‘Waarom hebt u mij geboren laten worden? Waarom moet:U me dit allemaal laten overkomen? Waarom moet ik deze weg gaan? Had me maar als een misgeboorte ter wereld laten komen, zodat ik het licht nooit zou hebben aanschouwd. Aodat ik van uit de moederschoot zo de dood zou zijn ingegaan, van de moederschoot zo het graf in. Weet u ‚ dat is echt.


  Als het boek bij hoofdstuk 2, vers 13 zou zijn opgehouden, dan hadden we een heel mooi lieflijk boekje gehad, waar geen mens wat aan had, Want het leven van de mens zit zo simpel niet in elkaar. Er zijn twee hoofdstukken nodig om het geloof van Job aen het licht te stellen,


  En er zijn 40 hoofdstukken nodig - en nu kom ik aan het tweede doel van het lijden - er zijn 40 hoofdstukken voor nodig om aan het licht brengen, dat God zo Zijn eigen bedoelingen had.met het leven en lijden van Job. Twee hoofdstukken waren nodig om de duivel beschaamd te laten afdruipen. Veertig hoofdstukken waren er nodig voor God om tot Zijn doel te komen met Job.


  En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want dan horen we van die Job, van wie we drie keer lezen dat hij was: vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad, dan horen we van die Job aan het einde van het boek, in hoofdstuk 42 zeggen: Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen. Maar nu ziet U mijn oog. En daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Weet u dat het mogelijk is om vroom te zijn en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En toch nooit in je leven zo met God geconfronteerd te zijn. Ik had bijna gezegd: in botsing. Job komt in dit boek op hevige wijze in botsing met God. En God brengt die dingen over het leven van een mens om dat te bewerkstelligen.


  Dat die mens die zo'n rustig kabbelend leven had, een prachtig gezin van tien kinderen, geweldige rijkdommen, een man die elke dag in luxe en welvaart kon doorbrengen, terwijl hij toch een vroom en oprecht man was, godvrezend en wijkende van het kwaad. Maar een mens die zo'n gladjes verlopend leven heeft, zonder enige schok, zo'n mens kan in wezen niets van God weten al kent hij de bijbel uit zijn hoofd, Want christen zijn is niet de bijbel uit je hoofd kennen en op gezette tijden bidden en op gezette tijden naar de samenkomst van de gelovigen gaan. God kennen, dat kan betekenen: met God in botsing komen. Zulke strijd, zulke worstelingen te moeten doormaken. Hoeveel gelovigen zijn er al niet die betuigd hebben, dat ze God pas echt hebben leren kennen door de weg van het lijden, Van de slagen die in hun leven werden toegebracht. Van de beproevingen in hun moeilijke ogenblikken, die op dat ogenblik geen vreugde waren, zoals Hebreeên 12 het zegt. Die op dat ogenblik geen oorzaak van vreugde zijn, die beproevingen. Maar die later die vreedzame vrucht van gerechtigheid geven, waar een mens op terugziet en zegt: Die ervaringen zou ik voor geen goud willen missen.


  Mensen die in de concentratiekampen zijn geweest, die hebben gezegd: Die maanden, die jaren zou ik voor geen goud willen missen. Uit mijn mond klinkt dat goedkoop, Ik geef u maar door wat anderen zeggen. Mensen die het hebben beleefd die zeggen ons: Toen heb ik God leren kennen zoals ik God nooit eerder had ontmoet, God was voor mij iemand over wie ik had gehoord. Als je in de bijbel leest, dan hoor je over God. Maar God ontmoeten, oog in oog met Hem te komen staan en dan met de reactie komen van Job, die zeis Ik verfoei mij zelf, ik doe boete, verneder mij zelf, ik buig mij neer in stof en as. Bij Abraham horen wij na Gen. 22, na de beproeving van zijn geloof niet 40 hoofdstukken, waarin hij zo'n diepe weg moest gaan, Weet u waarom niet? Omdat Abraham vóór Gen 22, in Gen. 18 al gezegd had: Ik ben stof en as.


  Dat gaat nog verder dan: Ik doe boete in stof en as. En Abraham had toen ook al heel wat achter de rug om tot dat inzicht te komen. Dat zijn van die dingen, beste vrienden, die kun je niet keren. Die klinken goedkoop als je die zo maar nazegt. Dat zijn dingen die mag je pas zeggen - en die moet je dan ook maar niet hardop zeggen - die zeg je dan net als Abraham en net als Job, als je helemaal alleen met God bent. Die dingen moet je in de stilte tot God zeggen. En dan als vrueht van inderdaad diepe zielsoefeningen, waarin je dat geleerd hebt, dat je werkelijk in je zelf niets bent. Maar dan ook niets. Dat heel je standbeeld wordt afgebroken, tot de bodem toe, Want als Job met al zijn vroomheid en al zijn oprechtheid en al zijn godvrezendheid en zijn wijken van het kwaad, had 40 hoofdstukken nodig om het standbeeld dat hij in zijn ziel voor zich zelf had opgericht, in gruizels te zien vallen.


  Totdat hij niets was en aan Gods voeten lag. Niet alleen maar aan de veeten van een almachtig God, maar van een liefhebbend God. Een liefhebbend God aan wie hij zich helemaal kon overgeven. En van Wie hij kon zeggen: Nu aanschouwt U mijn oog. En nu verneder ik mij in stof en as. Dat is het tweede grote doel van het lijden. Opvoeding, opvoeding. Wij hebben daar vaak moeite mee. Weet u wel, dat het woord "tucht" oorspronkelijk in het Nederlands opvoeding betekent? En wij weten dikwijls moeilijk opvoeding en straf van elkear te onderscheiden. Sommige ouders weten in de opvoeding ook niet veel anders te doen dan te straffen. Dat noemen ze dan opvoeding.


  Hetzelfde misverstand wat in het woord “tucht” is ontstaan, alsof "tucht" alleen maar straffen zou betekenen. Tucht komt oorspronkelijk van hetzelfde, in het Duits kun je dat nog zien: Erziehung. Daar zit hetzelfde woord-“voortrekken in. Tucht is opvoeding. "Zoals je een kind ook wel eens moet straffen. Maar het straffen is-heel wat anders dan een rechter doet. En het is ook heel wat anders dan het. eeuwig oordeel. Een kind straf je niet om het het huis uit te zetten en de band met dat kind door te snijden. Maar juist omdat dat kind tot de vader of de moeder zal terugkeren. Juist omdat het je kind is. Juist omdat je het liefhebt, En nu kom ik tot het derde aspect van het lijden. En dat is de theorie, daar wil ik nu nog niet zoveel van zeggen, dat is de theorie, die de drie vrienden van Job er op nahouden.


  En het is opmerkelijk, hoe sterk die theorie nog steeds vertegenwoordigd is."Hoe ontzettend veel christenen, of mensen die voor christenen doorgaan, die theorie aanhangen van die vrienden van Job. Het is net alsof die vrienden van Job er tevergeefs zijn:geweest. Of die woede des Heren tegen die vrienden van Job tevergeefs is geweest, wat die mensen betreft. Weet u wat dat voor theorie is? Het is"een heel simpele gedachtengang. Die theorie ‘is: Job, God is een God van goedheid:en rechtvaardigheìd. Die het kwade straftren het goede beloont. Als jij dus gestraft wordt door God, Job, dan kan dat niets anders betekenen dan dat jij zwaar gezondigd:moet hebben. Dat zul je dan wel stiekum gedaan hebben. Dus biecht het maar op, biecht het maar op. Hoeveel mensen zijn er vandaag niet die zo spreken? In bepaalde kringen is men daar zeer sterk in.


  Als een gelovige een zware slag in zijn leven heeft ondergaan, dan zijn er“zo maar mensen, die je vertellen: O, dat zal wel de straf zijn van God omdat je dit of dat of dat gedaan hebt. Het eerste wat daar uit blijkt is dat die mensen zelf Bod niet kennen. Die mensen die zelf zo spreken, die kennen God alleen maar als een wrekend God. De Statenvertaling zegt ook zo vaak: een vreselijk God, waar de nieuwe vertaling terecht spreekt van een geducht God, Dat woord "vreselijk" in verbinding met God, dat geeft al helemaal aan in wat voor sfeer die mensen leven. Zij kennen ook niet die God als een God van liefde. Zij kennen alleen maar die straffende, die wrekende God. Die God van de ijzeren gerechtigheid. Vandaar dat ze alleen maar kunnen verzinnen, net als die vrienden van Job, dat God kennelijk Job wel zwaar moet straffen, dat Job wel zwaar gezondigd moet hebben. Zij hebben daar elk hun eigen methode voor, hun eigen bewijsvoering.


  En dat zullen we in de volgende avonden met elkaar overdenken, wat voor soort Bewijzeii die drie vrienden aanvoeren voor hun theorieën. Zo ver zijn we nu nog niet. Maar ik wil er al vast dit aan toevoegen, al loop ik een beetje vooruit, dat Job in feite, in feite dezelfde theorie aanhangt. Als Job zijn klacht gaat uitspreken in antwoord op de vrienden, dan zegt hij dit: Inderdaad, God straft mensen voor hun zonden. Maar ik weet dat ik geen zware zonden op mijn geweten heb. Dat ik onschuldig ben. En als God mij dus toeh straft, ja, ik durf het heast niet te zeggen; en zie het worstelen bij Job, die het ook haast nietdurft te zeggen, maar dan moet er onrechtvaardigheid bij God Zelf.zijn. Hij trekt die conclusie niet, helemaal. Maar hij roept wel tot God, hij schreeuwt wel tot God: Hoe kan dit dan?


  Als het waar is dat U de zonde straft, dat als U leed brengt, dat is uit straf vanwege de zonden, en ik niet gezondigd heb, ik onschuldig ben voor Uw aangezicht, waarom straft U mij dan zo? Waarom bezorgt U mij dan al dat lijden en al dat leed? Waarom moet mij dit allemaal overkomen? Bn zo gaat dat al die hoofdstukken door, Totdat God Zelf Zijn antwoord geeft, dat ik u in het begin al beschreef, Zijn antwoord dat eigenlijk geen antwoord was, Waarmee God eigenlijk alleen maar zegt: En nu kan Ik dat wel duidelijker maken. Maar waarmee God alleen maar zegt: Job weet je wel wie Ik ben, dat je zo tegen Mij spreekt? Weet je wel hoe groot Ik ben en hoe klein jij bent?


  Weet je wel hoe groot, hoe verheven Ik ben boven jouw waaroms'', Job? Dat je Mij ter verantwoording durft te roepen? Dat jij Mij, alsof Ik jouw gelijke was, ter verantwoording roept. Alsof jij Mij zou kunnen beschuldigen of aanklagen. Job, weet jij wel hoe groot Ik ben en hoe klein jij bent? Dat is het antwoord. Het antwoord is dat we met een God te doen hepben, wiens gedachten hoger zijn dan onze gedachten en wiens wegen hoger zijn dan onze wegen. Ik citeerde dat al uit Jesaja 55. Dat is God en dat zijn wij. En dat is zo levensecht, zo waar.


  En daarom is er geen bijbelboek, waarin de mens, waar in meer en duidelijker zichtbaar wordt wie. de mens is en wie God is, dan in dit boek. Ja, dat is misschien wel het alleroudste boek van de bijbel. Maar laat ik u nu nog een paar dingen mogen vertellen uit deze hoofdstukken, Een paar bijzonderheden die zo:bij de algemene lijn niet direct aan de orde komen, maar waar ik u op zou willen wijzen. Het boek begint met te vertellen over de geweldige rijkdom van Job. En dan lezen we in vers 4 en 5 - dat zijn van die details, waar ik niet over heen zou willen lezen - iets over die godvrezendheid, die godsvrucht van Job. Zijn zonen nu plachtten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis en nodigden dan daar hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken.


  Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Dat wil zeggen sprak met hen over wat ze gedaan hadden en wijdde hen weer opnieuw toe aan de Here, opdat er toch in hun leven ondanks al dat gefeest niets zou binnenkomen, dat hun relatie tot de Here zou kunnen verstoren, als die al niet verstoord was. En dan staat er nog: Hij stond des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, Want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer, Dat is wel heel treffend dat we dit lezen als voorbeeld van de godsvrucht van Job. Die godsvrucht die blijkt niet uit allerlei liefdadigheid, die hij heeft verricht. Prachtige daden naar buiten toe, Maar uit deze daad in zijn eigen gezin ten opzichte van zijn volwassen kinderen, die al zelfstandig waren, hun eigen huizen hadden, misschien al een eigen gezin, mag je aannemen, Job was zo bezig met zijn gezin, dat als ze zo samen waren, dan bracht hij een brandoffer voor ieder van hen, 10 brandoffers.


  Wat ga je dat mooi begrijpen in het lieht van het nieuwe testament, waar we de Heer Jezus zien als het waarachtig brandoffer. Of diegene die Zich volkomen aan God heeft opgeofferd. Van het brandoffer stijgt de welriekende geur op tot God, zodat God in de mens welgevallen heeft op de grondslag van dat brandoffer. Als je het nieuw-testamentisch vertaalt, dan is dat de handeling van elke godvrezende vader en moeder, die de kind offeren zo bij de Heer aanbrengen. Niet omdat die kinderen in zich zelf in het oog van de Heer welgevallig zouden kunnen zijn, maar je brengt ze tot de Heer op de grondslag van het offer van de Heer Jezus.


  Alleen in de welriekende reuk van dat brandoffer kunnen ook onze kin- deren aangenaam zijn bij God. Niet op grond van wat ze in zich zelf zijn, maar: op grond van wat de Heer Jezus is voor het hart van God. Dan een volgende bijzonderheid, waar ik uop zou willen wijzen. Dat is dat de satan hier zo maar bij God in de hemel kan komen. Dat vindt u misschien eigenlijk vreemd. De satan is eigenlijk uit Gods tegenwoordigheid verstoten. Maar het gaat hier eigenlijk ook niet direct over Gods tegenwoordigheid, Dat is wat we zo vaak in de Schrift hebben, om zo te zeggen, de troonzaal van God. In verbinding met Zijn openlijke regering over de aarde, over de kosmos, En daar heeft de satan ook toegang tot God. En hij komt ook, Hoewel hij de verpersoonlijking van het boze is, komt hij er niet onder uit, dat hij hier voor God verantwoording aflegt. Daar komt hij niet voor. Hij komt om aan te klagen. Maar het gevolg is dat hij ook verantwoording aflegt.


  De duivel kan niet anders dan handelen naar zijn wezen, naar zijn aard, die boos is. Hij is de mensenmoorder en de leugenaar van den beginne, zegt Johannus 8. En zo kan hij niet anders dan steeds weer tot God te gaan om de broeders aan te klagen. Ik heb u al gezegd die titel vinden we in Openbaring 12, de aanklager van de broeders. Het woord "duivel" komt ook van het Griekse woord: diabolos, dat dat in feite betekent, Zoals ook het woord "satan" betekent: tegenstander. De grote tegenstander van God is hije Ik heb u al gezegd hoe God wijst op Zijn knecht Job. Hij is het die de aandacht vestigt op Job.


  En dan komen die twee reacties van satan. Eerst bij de eerste gelegenheid en dan in hoofdstuk 2 bij de tweede gelegenheid. En let u eens op, -op die diepe waarheid, die er schuil gaat in de woorden van satan. Misschien zou ik u eerst nog mogen wijzen op het feit, dat dit een van de zeldzame keren is dat we de satan horen spreken. Het is een groot gebeuren. Als ik goed gerekend heb zijn er maar drie keer in de bijbel dat we de duivel horen spreken. De eerste keer is het in de hof van Eden bij monde van de slang. Dat is om de mens te verleiden. Dat werd de aanleiding tot de zondeval. De derde keer is in de woestijn bij de verzoeking van de Heer Jezus, waar de duivel rechtstreeks tot Hem het woord voert. Woorden die opgetekend staan in de Schrift.Hier hebben we de middelste keer. Hier gaat het over een van Gods kinderen. Over u en mij. Die drie keren zijn wel typerend. Daar zit als het ware een lijn in. De duivel en God, Zij hebben een gesprek over ons. Wij zijn het voorwerp van die bespreking.


  En let eens op de waarheid, wat ik net al zei. De waarheid van de woorden van de duivel. Die waarheid is: Ach, neem een mens maar alles af. Zolang God goed voor hem zorgt, zo lang het hem voor de wind gaat, dan wil de mens God wel dienen. Maar o wee, als hij het moeilijk krijgt. Als hij het moeilijk krijgt, dan wordt hij zo gauw omgegooid. Dan is hij zo maar van de kaart. Zo maar- tegen de vlakte geslagen. Nu is de logica van wat de duivel hier zegt niet zo erg sterke Want het is dikwijls zodat de mensen in voorspoed naar God niet talen en dat ook de gelovige, als het hem voor de wind gaat, in zijn geestelijk leven juist verslapte. Dikwijls is het net andersom. Dat juist in tijden van grote rampspoed, zoals in de middeleeuwen en ook later, dat dan juist de kerken weer volstromen. Dat dan de mensen weer tot God om hulp gaan roepen, Na de bestrijding liepen in Nederland alle kerken vol om de Here te danken, Nou, dat is aardig weer afgezwakt.


  Het is veel meer vaak zo dat de mensen juist in de nood weer tot God leren roepen. Toch zit er ook een kern van waarheid in van wat de duivel zegt, alhoewel hij altijd getypeerd wordt door halve waarheden. Heel veel gelovigen zijn op hun manier vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Totdat er een slag in hun leven komt. En dan zijn ze nergens, zoals die uitdrukking luidt. Als dan ineens het geloof op de proef gesteld wordt: waar is nou je vertrouwen op de Heer. Dan zijn ze volkomen de kluts kwijt. En dan beginnen ze - bij Job was dat nog niet meteen, pas veel later - maar hoeveel gelovigen beginnen dan al meteen te roepen: Waar is God? En hoe kan God dat nu doen? En waarom heeft God dat in mijn leven toegelaten?


  Hoeveel gelovigen zijn er niet, die zich dat soort dingen nooit afvragen, zolang het een medebroeder:of -zuster betreft, Die dan wel meewarig kijken en dan wel daarover meetreuren, voor zover als het gaat. Die dan zeggen: tjonge, tjonge, het is toch wel erg. Maar zo gauw ze het rouwhuis hebben verlaten, de treurenden achter zich hebben gelaten, gaan ze over tot de orde van de dag. We zijn slechte troosters. Totdat het onheil ons treft. Hoe dik-wijls is dat niet zo? Dat we dan ineens die vraag stellen: Waarom doet God mij dit? Vragen die we ons nog nooit eerder hadden gestekd, ten aanzien van al die duizenden, miljoenen gelovigen, die in deze wereld hebben te lijden. Zo egocentrisch zijn we dikwijls.


  Laten we, voordat we negatieve dingen opmerken bij Job, in latere hoofdstukken, eerst maar eens beginnen met ons diep respect voor deze geloofsheld, die, toen alles hem afgenomen was, zijn runderen en zijn ezelinnen werden gestolen, het vuur Gods verbrandde zijn schapen, de Chaldeeën beroofden hem van zijn kamelen, en tenslotte kwamen al zijn 10 kinderen om in een vreselijke storm. Welk mens heeft er 10 kinderen. ineens verloren? Welk mens is ooit zo geslagen als Job?


  En dan te zeggen: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen. Het verhaal is zo radicaal. Je zou. kunnen zeggen: er is geen mens geweest in de geschiedenis, wiens leed, door dat van Job overtroffen werd, En hier was zijn lichaam nog niet aangetast. Zijn leed was zo groot, dat al zijn bezittingen, kunt u zich dat indenken überhaupt, kunt u het zich, voorstellen, dat al uw bezit op éénmaal wordt weggenomen. En ook nog je. kinderen, je 10 kinderen. En in feite verliest hij ook nog zijn vrouw, Daar horen we niets meer over in de latere geschiedenis.


  Ze heeft God in haar hart allang vaarwel gezegd, En in feite heeft ze daarmee ook afscheid genomen van haar man. En dan blijf je alleen over, en den ook nog met een vreselijke ziekte, gekweld, zodat hij een scherf nodig had om zich te krabben tegen de vreselijke jeuk en de pijn. En dan te zeggen: Zouden wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet. Ik loop een beetje vooruit. Want de tweede keer, als de satan bij de Heer komt, en dan zegt de Heer tegen hem: Nog, ondanks alles wat jij gedaan hebt, nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. ün dan zegt de satan: Ja maar, één ding hebt U nog niet van hem afgenomen. Hij zegt dat merkwaardige woord: Huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Hij zegt als het ware: Eis maar eens de huid, Een mens kan alles verliezen. Een mens is uiteindelijk nog wel zo egocentrisch, dat hij al gelukkig is dat hij zijn eigen hachje heeft gered. En dan zegt de satan:


  Maar probeer daar nog maar eens aan te komen, Raak hem zelf maar eens aan. Raak zijn eigen lichaam maar eens aan. En sla hem zelf. Breng hem op de rand van de dood, En dan gaat hij voor de bijl. En dan dat antwoord van Job: Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet. Zo spreekt häj. Maar ik zeg u nog eens: aan het einde van vers 10: In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Daar komen ook de eerste vragen in zijn ziel op. En als Job dan op de mestvaalt zit, dan komen zijn drie vrienden tot hem om hem te troosten. Zo staat het daar klaar. Hij zeg er zo verschrikkelijk uit, dat, toen zij bij hem kwamen, zij hem niet herkenden. Maar ze komen daar bij hem zitten, scheuren hun mantels, strooien stof op hun hoofd hemelwaarts, zoals de gebruiken van die tijd waren. Ze zaten bij hem op de grond, 7 dagen en 7 nachten en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. En dan komt die klacht.


  Wat zou u nou gezegd hebben, als u zulke woorden had gehoord uit de mond van een gelovige? Dat moet u zich eens proberen in te denken. Want ik zeg nog eens,‚voordat we die vrienden van Job gaan beschuldigen moet u zich echt eens een ogenblik indenken, wat u gesproken zou hebben als u bij een gelovige op bezoek was. Die zo geslagen was. Nou, zo erg zult u het wel nooit meemaken. Maar die ook zware slagen van de Here heeft ondervonden en die dan zegt: was ik maar nooit geborene Die zijn geboortedag letterlijk vervloekt, zoals het daar staat in vers 1. En met echt, ik zou haast zeggen: Ga maar in de dood. Daar zijn geen onderscheiden meer, Daar is het allemaal tenminste afgelopen. Daar is het einde van het leven, daar rust een mens. Daar heeft een mens ook geen weet meer van de dingen die er zijn. Dan is het tenminste afgelopen. Was ik maar dood.


  Wat zou u gezegd hebben bij een gelovige? Wat hebben wij niet dikwwijls, voordat we van de vrienden - dat zullen we de volgende keer moeten doen - maar wat hebben we dikwijls zelf niet goedkope vermaningen uitgedeeld, Goedkope troostwoorden gesproken bij mensen die zo geslagen waren, terwijl ons zelf niets mankeerde, Goedkoop het vingertje opgeheven als iemand in de diepste nood zo zulke taal, zulke donkere woorden ging spreken. Denken wij er aan dat Jeremia in hoofdstuk 20, vers 14-18 zijn geboorte-dag ook vervloekt heeft. Hij heeft dat persoonlijk opgeschreven, geïnspireerd door de H. Geest. Dat wil niet zeggen dat die woorden geïnspireerd waren, die hij sprak. Maar het was wel geïnspireerd door de H. Geest, dat hij die woorden voor ons, die hij uitgesproken had, moest opschrijven. Een van de grootste profeten uit het oude Testament, die in zo'n diepe ontgoocheling en verbittering komt als die helemaal alleen komt te staan in Israël, als ze hem allemaal in de steek gelaten hebben, als niemand naar hem luistert.


  Stel u dat eens voor, dat u de enige christen was in Nederland en dat u op de hoeken van de straten moest getuigen en dat ze u uitlachten en dat niemand iets met u te maken wou hebben, dat u helemaal alleen staat. Kunt u zich dat niet voorstellen? Kunt u het zich niet indenken, dat je dan zo ver kunt komen, dat je dan nog wel God niet vervloekt, nee, nee daar wordt je dan nog wel voor bewaard, maar dat je denkt: was ik maar dood, Gewoon zo, zo staat het híer in feite, met alle mooie poëtische woorden er om heen. Hier staat gewoont was ik maar dood.


  En houdt u dan dat vermanende vingertje maar bij u. Ik denk dat we minder zouden moeten kunnen spreken en meer zouden moeten leren wenen. Dat hebben die drie vrienden gedaan. Pas toen Job deze woorden had uitgesproken, toen konden ze zich niet langer beheersen. En zo is het ons vaak ook gegaan. Schrale troosters. Mensen die het opbrachten zelfs nog te vermanen, als iemand zo zwaar door God geslagen was. Bikkelhard kunnen we zijn. Koud en ongevoelige Totdat het ons zelf overkwam. Ik hoorde van demand die een kind verloren had, En die zei:


  Ik heb honderden brieven en kaarten ontvangen met condoleances, En ik weet nu welke fouten ik zelf gemaakt heb, toen ik vroeger zulke condoleance-brieven schreef, Ik zal ze nooit meer zo schrijven. Ik zal ze anders schrijven. En hij zei ook, dat de enige troost die hij had ondervonden, was van mensen die zelf zo iets hadden meegemaakt. Ja, wij zijn armzalige troosters. Hij had geleerd hoe hij het niet moest doen. Hoe hij het anders zou doen bíj een volgende gelegenheid.


  Wat kunnen wij weinig indringen in het leed van een ander. Daarin meevoelen. Dat een mens zo ver kan komen dat hij zegt: Het heeft geen zin meer. Was ik maar dood. Was tk maar nooit geboren. En als een mens dat werkelijk als een diepe zucht uít zijn diepste innerlijk laat opwellen, dan zou ik haast zeggen: Dan moet je als mans zwijgen en respect hebben voor het verdriet van de ander, Want dit zeg ik u, wij met ons vingertje mogen dit leren uit het boek Job, naast vele andere dingen die we hebben te leren, dat God Job nooit een verwijt heeft gemaakt. Hij heeft Job wel moeilijke en heel diepe lessen laten leren en hem ernstig toegesproken. Maar over deze dingen heeft Hij Job geen verwijd gemaakt. God is heel wat genadiger als wij.


  God heeft wel die drie vrienden het zwaar kwalijk genomen, terwijl die vrienden heel wat waarheden hadden gesproken. Maar waarheden op het verkeerde moment. Koudbloedige waarheden, Een waarheid op het verkeerde moment, dat is een leugen, weet u dat ? Een waarheid uitgesproken op het moment dat je het tegenovergestelde zou moeten zeggen, is een leugen. En ze hebben kwaad gesproken van zijn knecht Job, zegt de Heer, Maar nooit een verwijt tegen Job zelf, God heeft, als ik het zo met eerbied en menselijk mag zeggen, het leed van Job gerespecteerd. Maar tegelijkertijd moest Job wel komen tot dat moment dat hij niet meer vervloekte, maar dat hij zichzelf verfoeide in stof en as. Als de Heer ons genade geeft, willen we in de komende avonden de weg van Job vervolgen.


  Het zal niet zijn alleen maar, dat ik me zal bezig houden met die drie vrienden op zich, hoewel de titels dat lijken aan te geven. Maar ook met de antwoorden die Job gegeven heeft op datgene wat zijn vrienden hadden te zeggen. In feite is de opbouw van het boek natuurlijk een beetje anders. Elifaz en Bildad en Zofar hebben gesproken, daarna heeft Job steeds geantwoord en daarna is er een tweede cyclus gekomen. Maar ik wil u proberen steeds een portret te geven van elk van deze drie vrienden afzonderlijk, Én van het soort van argumenten dat ze brengen. Argumenten die je op vandaag overal nog kunt horen.


  De christelijke wereld zit vol van Elifazzen en Bildadden en Zofars met al hun goed bedoelde, misschien moet ik wel zeggen slecht bedoelde raadgevingen. We zullen luisteren naar de antwoorden van Job, die die gegeven heeft. Totdat Job gekomen is waar God hem hebben wilde. Mogen we leren van dat boek opdat God ons krijgt waar Hij ons wil hebben. Dat we klein worden. Mag ik u nog één ding zeggen? Ik weet van een man uit de bijbel, die precies dat zei. Die het zei van de Heer Jezus, maar het komt op het zelfde neer natuurlijk: Hij moet groter worden, ik moet minder worden. Ben mooi woord.


  Maar het was vroeg uitgesproken. Want Johannes de Doper is in de gevangenis terecht gekomen. En toen begon voor hem de Jobs ervaring. Toen kreeg hij het ook moeilijk. Niet alleen maar moeilijk met wat de Heer Jezus deed en met de vraag of de Heer Jezus het wel was. Maar moeilijk met zich zelf. Hij moet groter worden en ik kleiner worden. Maar in de gevangenis zit Johannes zich zelf in de weg. Hoe kan Hij mij hier laten terwijl Hij de ogen van de blinden opent, lammen geneest, doven.horende maakt, demonen uitdrijft. Geen macht is voor Hem bestand. Eén woord en Hij zou de muren van de gevangenis ineen kunnen doen storten en mij bevrijden.Waarom bevrijdt Hij mij niet? Waarom mij niet? Waarom mij niet?


  Wie zo spreekt, die is niet meer klein. Die is niet meer onderaan. En dan ontstaan de problemen, Hoe vaak hebben we niet zulke prachtige woorden en getuigenissen afgelegd als een Job, als een Johannes, totdat we in de smeltoven kwamen. En dan komt pas werkelijk aan het licht wat op de bodem van ons hart schuil gaat, Wat God wel weet, maar wat wij moeten ontdekken, om door die ervaringen heen, zoals een Job en een Johannes Hem weer groter te laten worden en ons zelf heel klein.
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  „Laat ik om te beginnen u vertellen, dat ik besloten heb toch af te wijken van wat ik eerst van plan was en wat ook op de uitnodigings kaarten staat vermeld. Ik dacht dat het handig was om de drie vrienden van Job afzonderlijk te bespreken. Maar dat betekent dat je steeds een heleboel hoofdstukken moet overslaan en daarvoor - ik was dus veel te eigenwijs, - daarvoor blijk je toeh de volgorde die in het boek ligt niet zo maar te kunnen doorbreken. Dus ik heb besloten toch maar de volgorde van het boek aan te houden, zodat ik vanavond als dat mogelijk is met u hoofdstuk 4 t/m 14 hoop te bespreken. En het zal vanzelf blijken waarom juist dat gedeelte. Laat ons lezen uit Job 4, waar Elifaz, de eerste en oudste vriend van Job aan het woord komt.



  Hij zegt in vers 12 van Job 4: een woord drong heimelijk tot mij door. En mijn oor ving het gefluister daarvan op tijdens overpeinzingen na nachtgezichten, toen diepe slaap op de mensen gevallen was. Schrik en beving overvielen mij en deden al mijn beenderen verschrikken. Daar gleed een geest mij voorbij. Deed het haar van mijn lichaam te berge rijzen. Hij bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond voor mijn ogen en ik vernam een fluisterende stem. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Of een man rein tegenover zijn Maker? Zie,in zijn dienaren stelt Hij geen vertrouwen en, bij Zijn engelen vindt Hij dwaling. Hoeveel te meer bij hen die in lemen hutten wonen. Welke grondslag is in het stof die men als motten dooddrukt. Tussen morgen en avond worden zij verpletterd. Onopgemerkt gaan zij voor altijd te gronde. Wordt niet hun tent voortijdig losgerukt? Aij sterven, doch zonder wijsheid.


  En dan nog iets uit het laatste hoofdstuk, dat ik gedacht had te bereiken in deze avond: hoofdstuk 14, vers 14. Hier is het Job zelf die aan het woord is en zijn drie vrienden antwoordt. De mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt. Als een schaduw vliedt hij heen en houdt geen stand. En op zulk een vestigt Gij nog uw oog. Gij daagt mij voor U in het gericht. Komt ooit een reine uit een onreine? Niet één. Indien zijn dagen vastgesteld zijn, het getal zijner maanden bij U bepaald is, Gij zijn grenzen gesteld hebt, die hij niet zal overschrijden, wend dan Uw blik van hem af, opdat hij rust vinde, zodat hij als een dagloner behage scheppe in zijn dag.


  Vers 10 Wanneer een man sterft dan ligt hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer.en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap. Och, of, Gij mij in het dodenrijk wildet versteken, mij verbergen totdat Uw toorn geweken was; dat Gij mij een tijd steldet en dan weer aan mij dacht. Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Tot zover.


  Wij kennen de geschiedenis van Job, veronderstel ik, allemaal. Wij hebben er de vorige keer bij stil gestaan, hoe God in de hemel een twistgeding heeft met de satan over die ene man, van wie Hij kon zeggen op aarde, dat hij vroom was, godvrezend, wijkende van het kwaad. En op die ene man had satan het gemunt. Die ene man mag door de hand van satan eerst beroofd worden van al wat hij bezit en vervolgens mag hij ook nog in zijn eigen liehaam worden aangetast, ziek gemaakt.


  Wij hebben gezien hoe in de eerste twee hoofdstukken van dat boek Job het vooral gaat inderdaad om God en satan. En hoe aan het eind van hoofdstuk 2 als Job niet blijkt te voldoen aan wat de satan gedacht had, die immers gemeend had, dat Job God wel zou verwerpen, als, dat niet hlijkt uit te komen, dan gaat de satan eindelijk heen. Hij druipt af. En wat ons betreft, beste vrienden, zouden wij gedacht kunnen hebben, dat daarmee ook het boek Job wel afgelopen had kunnen zijn. Als de satan aan het kortste eind heeft getrokken, dan zouden we kunnen denken: nu had God het leed van Job toch weer weg kunnen nemen en zich over hem kunnen ontfermen.


  Wij zouden misschien wel graag gezien hebben en verwacht hebben, dat op Job 2 hoofdstuk 42 was gevolgd, en dat daarmee het verhaal afgelopen was. Maar nu blijkt dat dat allemaal alleen maar, zoals we dat in de literatuur wel eens noemen een raamvertelling was, Hoofdstuk 1 en 2 en hoofdstuk 42 aan het eind dat is het. histordche kader, waarin zich vanaf Job 5 pas het eigenlijke dichtwerk zich gaat ontwikkelen. En in dat poëtische, groet middendeel van dit boek, daar pas komt de eigenlijke geschiedenis van Job aan bod, En dan blijkt dat het niet maar gaat tussen God en satan, maar dat het gaat tussen God en Job zelf. Het andere was maar inleiding. Het lijkt dat er heel wat meer aan de hand is met dat lijden van Job, Ik heb u al gezegd, de grote vraag waar het in dit boek om draait, is, waarom een mens lijden moet, Ér zijn allerlei antwoorden die je daarop kunt geven.


  En het belangrijkste antwoord dat ik eerst zou moeten geven en bespreken - ik heb dat de vorige keer ook al kort gedaan, maar we moeten daar nu uitvoeriger op in gaan - dat is het antwoord van de vrienden van Job, En ik heb u de vorige keer al gezegd: de theorie die de vrienden van Job te berde brengen, is nog steeds een theorie die in deze wereld nog zeer veel opgeld doet, Een theorie zo sterk, zo wijd verbreid, dat ook Job zelf de grootste moeite heeft om zich uit de logica, de wetten van de logica van zijn vrienden te bevrijden. En hij slaagt daarin, in zekere zin, in zekere mate althans, En hij slaagt daarin niet, dat zeg ik u bij voorbaat, doordat hij tegenover die ijzeren logica van zijn vrienden een nog verhevener logica plaatst. Maar hij slaagt daarin door de kracht van zijn geloof.


  Hij kan tegen de logica van zijn vrienden helemaal niet op. Maar hij geeft dat op een gegeven ogenblik ook op om dat te proberen en levert zich uit aan God. En dat is een geweldige ontwikkeling als je dat geleidelijk in dit boek ziet gebeuren. Nu heb ik u de vorige keer iets over die vrienden van Job verteld, dat was helemaal niet waar. Gelukkig was er iemand die me dat gecorrigeerd heeft. Dat heb je als je uit je hoofd citeert. En nu ga ik dat vers lezen, niet citeren uit mijn hoofd, maar lezen, want dat vers is erg belangrijk om de hoofdstukken die we nu voor ons hebben, te begrijpen. Dat was een vers uit hoofdstuk 42, vers 7.


  Daar zegt de Heer, bijna in het midden, tegen de oudste van die vrienden - ik zeg maar de oudste, omdat hij steeds als eerste aan het woord komt - tegen de Temaniet Elifaz dit: Mijn toorn is ontbrand tegen u‚en tegen uw beide vrienden. Want gij hebt niet recht van Mij gesproken zoals mijn knecht Job. Ik zei de vorige keer: niet recht van Job gesproken'. Dat hadden ze trouwens ook niet. Maar de Here zegt: Gij hebt niet recht van Mij gesproken zoals Mijn knecht Job,


  Dat vers is heel belangrijk. Want als wij Job zo:horen, ik verzeker u, menig christen die zo zou spreken vandaag de dag, als Job sprak af en toe, die zou het wel te horen krijgen van zijn mede-broeders en zusters. Het is harde taal die Job soms uitspreekt tegen God. En toch zegt God hier aan het eind, dat Job recht van Hem gesproken had, En dat de drie vrienden van Job niet recht van God gesproken hadden. Dat is vreemd. Want het lijkt eropsaksofdie drie vrienden van Job nu juist tegen Job te keer gaan om het voor God op te nemen,


  En daaruit zie je hoe geweldig een mens kan dwalen. Hoe hij op het valse spoor kan zitten. Ze dachten dat ze God verdedigen moesten tegenover Job die God zo aanklaagde. En in werkelijkheid is God later vertoornd op hen is het Job nota bene die daarin is hij onder anderen dat punt, maar in een heleboel andere punten ook het type van de Heer Jezus Zelf. Als Job daarvoor zijn vrienden het offer moet brengen om die vrienden weer met God te verzoenen. In welk opzicht hebben die vrienden niet recht van God gesproken? Je zou kunnen zeggen, het grote onderwerp, dat is wat we wel eens noemen, de regering van God.


  Als je de regering van God - datzelfde heb ik al aangetipt de vorige keer, heel globaal - bekijkt, dan kun je zeggen dat God een goed, een heilig en rechtvaardig Gis is, Die het kwade straft en Die het goede beloond, Maar als je daarbij blijft staan bij die vaststelling, dan kun je je grondig vergissen. Want dan kun heel gemakkelijk zeggen, dan kun je namelijk de redenering omdraaïen, dat als iemand dan veel kwaad te verduren heeft, en wij zijn het er allemaal over eens, dat ook in het kwaad dat ons ontmoet, Gods hand op een of andere wijze aanwezig is. Dan kun je redeneren, als jou dus kwaad ontmoet, dan is kennelijk de toorm: van God tegen jou ontbrand. En dat is precies wat deze vrienden vam Job beweren.


  Dat maakt het lezen van dat boek Job zo moeilijke. Want die vrienden van Job en ook Job zelf zesgen krachtige dingen. En ware dingen, Het is niet zo dat alles wat die vrienden gezegd hebben verwerpelijk is. Integendeel. Ze brengen heel belangrijke en heel mooie dingen en wijze dingen naar voren. En daar kun je zelfs een heleboel van leren. Maar je moet wel heel zorgvuldig lezen. Want af en toe zeggen ze ook dingen, waar niets van klopt. En vooral de ware, juiste dingen die ze zeggen, die zeggen ze op het verkeerde moment. Dat maakt het nog ingewikkelder. Wat bedoel ik daar mee? Dit, Ze zeggen dat God de onrechtvaardigen, de goddelozen straft en oordeelt. Dat is op zich zelf juist. Maar God wordt behoorlijk kwaad op je als je dat tegen een van Zijn geliefde kinderen zegt, als die in ernstig lijden is gedompeld.


  En als je dan met die goedkope logica zo maar veronderstelt, dat dat lijden wel een gevolg zal zijn van Gods toorn. Dat dat lijden wel zal betekenen de straf over bepaalde ernstige zonden, die Job wel gedaan zou hebben. Is het dan niet waar, dat God het kwade straft? Jazaker, Maar het is een waarheid die je wel op het rechte moment moet uitspreken. Dat is een waarheid die je moet uitspreken tegenover een zondaar, die zich om God noch gebod bekommert. Die voor het vaderland wegleeft en die op weg is naar een eeuwig verderf, Tegen zo iemand moet je zeggen dat God een verterend vuur is, En dat als iemand zò voortleeft, dat hij een maal met die toorn van God in aanraking komt.


  Maar als je het hebt over een van Gods kinderen, over iemand waar van God Zelf gezegd heeft, dat hij is een man vroom, godvrezend, oprecht en wijkende van het kwaad, en je zegt dan zulke dingen van zo een, van een van Gods kinderen, dan raak je een van Gods oogappelen aan. En daarom is God vertoornd op die drie vrienden. Ik zei u, dat maakt het zo moeilijk om de gedachtengangen in dit boek goed te volgen. Ze zeggen zulke prachtige leerzame dingen en ze verwonden met die leerzame dingen zo verschrikkelijk hard. En daar komt Job tegen in opstand. En dat is terecht. Natuurlijk kan lijden het gevolg zijn van de toorn van God over zonden. Maar in een indirecte regering van God, waaronder wij leven gaat het de goddelozen juist dikwijls voor de wind. En gaat het de gelovigen dikwijls zeer slecht, Worden ze vervolgd en verdrukt. Zijn ze in moeiten, beproevingen en lijden, in zorgen.


  We hebben daarvan gezongen in onze liederen. En dat lijden is geen straf, Dat lijden heeft heel andere bedoelingen. Dat lijden is een beproeving van het geloof. Dat geloof, dat niet alleen aan het licht treedt, mear vooral ook, want lijden is vooral ook opvoeding, dat geloof wordt juist gevormd in dat lijden. Je ziet het bij Job door de hoofdstukken heen geleidelijk aan het licht treden. En aan het eind zien we dan wat hij zegt tegen God: Nu ken ik U pas echt en vroeger was het alleen maar - ik zeg het maar met mijn woorden - boekenkennis, hoofdkennis,. Nu heb ik U echt gezien. En toen begreep Job ook, een beetje althans, een heel klein beetje, waarom dat lijden allemaal nodig was.


  Dat wisten de vrienden niet, dat lijden ook kan betekenen, dat God met Zijn kinderen een heel, een heel moeilijke, een heel diepe weg gaat om ze op te voeden, Zoals we in een lied zingen: Die ons opvoedt onder lijden. Die juist door lijden hen vormt, hen staalt, hen weerbaar maakt, hun kracht wil geven. Ja, in het lijden wil betuigen aan Zijn kinderen Wie Hij is. Zoals Job zegt aan het eind: Vroeger had ik uit de verte van U vernomen, maar-nu aanschouwt U mijn oog. En dat is juist het tragische van al die vrienden. Want van al die dingen hadden zij geen enkel benul. En ik zei u de vorige keer al, daar lopen nog heel wat van dat soort vrienden van Job rond.


  Met nog steeds die keiharde logica, waar geen speld tussen te krijgen lijkt: God straft het kwade en beloont het goede. Omgekeerd, waar ìemand in kwaad, in leed,:in droefheid gedompeld is, is God bezig hem te straffen. En dus moeten er allerlei verborgen zonden bij zo iemand aanwezig zijne Ik zeg het;nu erg grof en zijn vrienden doen het niet zo grof. Die vrienden beginnen dat heel zachtjes en voorzichtig aan Job duidelijk te maken, Want, u weet het vast wel, die vrienden en Job gaan een gesprek aan in 5 ronden, En nu vertel ik u ook waarom ik gedacht had hoofdstuk 4 t/m 14 door te nemen met u in grote lijnen.


  Want dat is de eerste ronde van de besprekingen. In hoofdstuk 4 t/m 7 hoort u in de eerste toespraak van Elifaz en het antwoord van Job daarop, In hoofdstuk 8 tot 10 komt de tweede vriend aan het woord: Bildad, En vindt u ook het antwoord dat Job geeft aan hem. En dan nog in hoofdstuk 11 tot 14 komt Zofar, de derde vriend aan het woord en daarin vinden we ook het antwoord dat Job aan hem geeft. En dan komt de tweede rondes Van hoofdstuk 15 tot hoofdstuk 21,-waarin aale drie de vrienden epnieuw aan het woord komen en Job ieder van hen opnieuw van repliek dient. En dan vanaf hoofdstuk 22 komt er nog een derde ronde, waarin alleen Elifaz en Bildad aan het woord komen. En als Job zijn antwoord aan die laatsten heeft afgesloten, dan vindt u nog die grote rede van Job, de laatste woorden van Job in hoofdstuk 27 tot 51.


  En dan komt nog die vierde vriend, weet u wel, die zomaar ineens uit het-niets komt opduiken, Elihu, -die een heel eigen verhaal heeft. Die ook niet later onder de toorn van God valt. Die een heel bijzondere boodschap voor Job heeft en ook een heel andere taal spreekt dan die drie eerste vrienden.Maar daar komen we later op terug. U vindt die woorden van Elihu in hoofdstuk 52 tot 37, vier toespraken van Elihu.


  En daarna, in hoofdstuk 58, komt God Zelf aan het woord, Als u die ronden zo vervolgt, dan ziet u, hoe die vrienden dat eerst, want zulke, het waren tenslotte vrienden, zulke harde heelmeesters zijn het nu ook weer niet, Ze beginnen hun boodschap, waarvan ze zelf ook wel beseffen, det het een hard woord is, eerst voorzichtig in te kleden. laar als ze merken dat JobSbeïrriteerd en kwaad en wanhopig en ontmoedigd op reageert, maer in ieder geval niets van hun boodschap wil weten, dan zie je hoe de woorden van die vrienden zich gaan verscherpen, meer rechtstreeks Job gaan aanklagen. En steeds harder worden ze. Totdat ze tenslotte met opgeheven vinger voor hem staan om hem verwijten en beschuldigingen in zijn gezicht te slingeren. En wat gebeurt er met Job onder dat alles? Job krimpt er onder ineen. En aanvankelijk - ik zei het daar straks - kan hij tegen die argumenten van zijn vrienden niet op. Hij wordt daardoor meegesleept.


  Eigenlijk accepteerd hij hun argumenten. Dat wil zeggen: ik bedoel daar dit mee, eigenlijk hangt hij dezelfde theorie aan. God straft het kwade en beloont het goede, Maar het verschil met de vrienden is dit, een enorm verschil,, Job weet dat hij niet schuldig staat tegenover God. Dat er geen grove zonden in zijn leven zijn, die een dergelijk afschuwelijk leed, een dergelijke enorme straf verdiend zouden hebben. En toch zit hij met die argumenten van zijn vrienden. God straft het kwade. Welnu, daar is Job als het doelwit van Gods straffen, van Gods toorn. En van Gods oordeel, En Job begrijpt er niets van. Hij onderzoekt zich zelf, Hij doorzoekt zijn eigen hart, gijn eigen leven. En hij kan niets vinden dat zulke straf verdient. En hij zegt dat tegen God. En hij roept dat tegen God, Hij schreeuwt tegen God, Hij accepteert de redeneringen van zijn vrienden dat God het kwade straft en het goede beloont. Die simpele theorie.


  Maar hij komt er niet uit. Hij weet dat er bij hem geen kwaad te straffen is. En toch straft God. En dan klinkt dat grote "waarom" in dit boek. Waarom hebt Gij mij tot Uw doelwit,gemaakt? Tot het mikpunt van Uw toorn? Zonder dat daar reden voor is, En als u dan die toespraken van Job, die vaak veel langer zijn dan die van zijn vrienden, vervolgt, dan ziet u dat Job daarin steeds verder verstrikt raakt, in zijn wanhoop, in zijn vertwijfeling. En ook in zijn opstandigheid tegen God. En daarin zondigt hij ook, Dan zijn we ver van hoofdstuk 2 vandaan, waar het nog stond, dat Job met zijn, lippen in die dingen niet zondigde. Dan spreekt hij harde taal. Maar het is een fase, het is een diep dal, waar hij door heen moet.


  En als hij, om zo te zeggen, op het onderste punt is aangekomen, die zie je geleidelijk eerst nog in vraagvorm en later met veel meer stelligheid, dat, als Job eigenlijk het moet opgeven wat zijn argumenten, zijn logica, zijn redeneringen betreft, als hij in dat opzicht eigenlijk zijn nederlaag moet erkennen, er niet meer onder uit komt, dan doet hij wat elke gelovige bij dat soort vragen moet leren. Dan geeft hij zijn redeneringen eraan. En valt terug op het geloof. En dat is wat elk kind van God - want we hebben allemaal onze “waaroms" en onze vragen - al zal het niet zo'n worsteling hoeven te zijn, zo'n strijd als bij Job, dat is het punt, waar elk kind van God uiteindelijk op terugvalt. Niet de antwoorden op onze vragen, maar het geloof dat zich uitlevert aan die grote God, Die geen rekenschap van Zijn daden geeft. Die niet uitlegt wat hij doet en wat hij bedoelt.


  Maar dan werpt een gelovige zich in de armen van God. Een van die hoogtepunten, die natuurlijk ook zeer bekend is in het boek Job. Dat is wanneer Job, in hoofdstuk 19, het uitroept: Maar ik weet dat mijn Verlosser leeft, Maar dan heeft hij een heel lange en donkere en diepe weg achter de rug, voordat hij bij een dergelijke geloofsuitspraak terecht komt. Wel, wat is nu datgene wat die drie vrienden onderling weer van elkaar doet verschillen. Want als God ons alleen maar die simpele redenering had willen voorhouden, dan had Hij ook ons een vriend ten tonele kunnen voeren. Die had dan het woord wel kunnen voeren.


  Waarom 3 vrienden? Nog afgezien van die vierde. Daar gaan we later over spreken, Waarom 3 vrienden? Wat is de boodschap van die drie vrienden? Ik heb u wel verteld wat de overeenkomst in die boodschap. Maar ik moet u nu vertellen in welk opzicht die drie vrienden van elkaar verschillen. Want als God hier die drie vrienden ten tonele voert, dan kunt u er van verzekerd zijn, dat ze ook alle drie toch een eigensoortige boodschap hebben te vertellen. Wel, ik heb u gezegd, ze spreken niet recht van God. Als een mens niet recht spreekt van God, dan betekent dat dat hij zijn wijsheid niet haalt uit het geopenbaarde woord van God, maar uit allerlei menselijke bronnen.


  En dat is nou precies waar het bij die drie vrienden om draait en waarin ze ook van elkaar verschillen. Ter inleiding daarop zou ik u een tekst willen citeren uit 1 Cor. 2, vers 9; dat is trouwens een vers dat uit Jesaja 64 afkomstig is. Maar ik zou het u willen citeren uit 1 Cor. 2, vers 9, want daar staat het nog duidelijker, 1 Gor. 2, vers 9: Daar citeert Paulus dit woord van Jesaja. U kent het allemaal: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.. Hier ziet u deze tegenstelling. Hier worden eerst 3 kernbronnen genoemd, die ons niet opleveren wat we graag willen weten. En daar tegenover wordt ons geplaatst, dat wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. En wat we leren kennen door Gods eigen woord.


  En daar tegenover staan 3 andere bronnen, waaruit mensenkinderen hun kennis putten. Het zijn deze 3. En u vindt daarin precies terug, zelfs in de juiste volgorde: Elíifaz, Bildad en Zofar. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geeh mensenhart is opgekomen. In alle menselijke wetenschap gaat het eigenlijk om dezelfde drie grote bronnen. Het eerste zou je kunnen aanduiden als de menselijke ervaring. De menselijke waarneming waarbij het oog natuurlijk een zeer grote rol speelt. Wat het oog niet heeft gezien.


  Daar zijn tijden geweest in de menselijke geschiedenis dat de geleerde mens zonder God alleen maar wilde vertrouwen op wat hij met zijn ogen kon zien. En al het andere, behalve dat wat je met je zintuigen kon waarnemen, al het andere, dat was geen betroubare kennis, Dat is tot in onze eeuw het geval en nog steeds een zeer belangrijke stroming in het menselijk denken. Dat menselijke denken dat alleen wil steunen op datgene wat rechtstreeks teruggaat: op waarneming. Wat je persoonlijk met je eigen ogen hebt aanschouwd, Ellifaz is zo'n type. Hij vertelt aan Job wat hij persoonlijk heeft meegemaakt, wat hij persoonlijk heeft aanschouwd. Hij put uit de bron van de waarneming. De menselijke ervaring. Én dan bovendien nog een bijzondere soort ervaring. Maar daar wil ik u straks over vertellen.


  Bij Bildad vindt u het tweede: Wat geen oor gehoord heeft. Ook dat is een belangrijke kenbron voor de moderne mens. Dat is wat je beve vooral in de geschiedenis vindt. Je oor te luisteren leggen naar het verleden. Wat hebben de vroegere generaties ons te vertellen? Een volk dat niet uit zijn geschiedenis leeft, wordt van zijn wortels losgeslagen. Daarom is het zo belangrijk, dat we onze historische wortels kennen, verzekeren die mensen ons, En in zekeren zin hebben ze daarin ook gelijk. Wat hebben vroegere generaties ons medegedeeld? Wie zijn wij, kleine, kortzichtige mensen. Bildad zei: Wij zijn van gisteren en wij weten niets. Zo korte levensspanne, Dacht je dat in zo’n korte levensspanne alle kennis kon verzamelen die er te kennen valt?


  Luister toch naar die eeuwen van generaties achter ons. Daar ligt een wijsheid opgetast. Luister naar de vroegere geslachten, Jobe. Typisch de man van de traditie, de overlevering. Hij zou zeker gehouden hebben van dat woord van Jeremia: Vraag toch naar de oude paden. Wees toch niet eigenwijs, Luister naar wat vroegere generaties ons te vertellen hebben gehad, Zo'n man is Bildad.


  Zofar is van het derde soort. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Die stroming heb je ook altijd gehad in de geschiedenis van het denken, Mensen die echt niet zo'n vertrouwen hadden in de waarneming. Want onze ogen kunnen ons ook nog bedriegen. Die veeleer vertrouwen hadden in hun verstand, En vooral wat mensen het gezond verstand noemen. Dat zijn de mermrsen die zeggen: Nou, hoor eens ‚ dat kun je toch op je klompen aanvoelen. Wie een greintje wijsheid, een greintje verstand in zijn kersepit heeft, die weet toch.... en dan komt het. Dat zijn de mensen die u niet meenemen naar het verleden, naar de vroegere generaties, die u niet van hun ervaringen vertellen, maar die zo graag pochen op hun wijsheid, op hun gezond verstand. Al deze drie mensenkinderen die in de geschiedenis van de wereld waarin wij leven dikwijls met God of gebod geen enkele rekening hebben gehouden. Maar dat zijn deze drie vrienden niet, Het zijn alle drie vrienden, die ons iets weten te vertellen over God. Langs deze drie verschillende wegen bewerem ze ons iets over God te kunnen vertellen. Dan wordt het helemaal opmerkelijk.


  Dan ga je helemaal luisteren naar wat ze te vertellen hebben, Dan vertelt Elifaz dit: Hij heeft met zijn ogen iets aanschouwd. Hij is een man die met zijn ogen wonderlijke visioenen heeft geschouwd. Ik heb het u straks voorgelezen in Job 4 - wonderlijke openbaringen heeft geschouwd. Dit wordt helemaal eng. Dat zijn mensen die zelfs veel waarde hechten aan occulte visioenen. Men heeft wel verondersteld dat Elifaz een echte openbaring van God zou hebben ontvangen. Maar dat lijkt me sterk, Ik zou nog veel liever aannemen, dat als hij werkelijk zo'n openbaring heeft gehad en zich maar niet wat inbeeldt, of Job maar zo inkleedt om het interessanter te maken, Maar als hij werkelijk zo'n openbaring heeft gehad, dan vraag ik me veeleer af of Elifaz niet een occult visioen, een occulte openbaring heeft ontvangen.


  Ja, als je langs die weg, langs de weg van de mystiek, de weg van het occultisme meent een openbaring te kunnen ontvangen, iets over God te, kunnen zeggen, dan ben je op een ernstige dwaalweg. Begrijpt u wat, God zegt. Ook Elifaz heeft. niet recht gesproken over God. Want hij beroept zich niet op het woord van God of alleen half/half« Maar hij beroept zich op vreemde openbaringen.


  Bildad heeft ook iets ower God te vertellen. Wat hij over God te vertellen heeft, dat stamt uit oude, oude tijden. Zulke mensen heb je ook vandaag aan de dag. Die willen niets van occultisme weten. Maar wat zij over God weten, dat is allemaal vastgelegd, ingestold, in oude boeken, in oude geloofsbelijdenissen, in oude preken. Hoe ouder, hoe liever. En dus ook hoe gestolder, Wonderlijke dingen die met onze tijd geen enkele relatie meer hebben. Wat anders is dat met het woord van God dat altijd fris en actueel is. Nooit. gestold, nooit verouderd. En dat zijn dan mensen die hun kennis peuren van God uit het verleden. Ze hebben allemaal hun favoriete tijdperk. De een zoekt de oud-vaders en de nadere reformatie. De volgende wil helemaal terug naar Dordt. En de volgende wil terug naar de kerkvaders, En de volgende wil terug naar het nieuwe Testament. Dat.zijn natuurlijk de besten.


  Maar al die anderen die zoeken zo allemaal hun eigen stekkie, om te peuren uit het verleden. Zij hebben persoonlijk geen relatie met God, maar ze ontlenen hun kennis over God aan de oudvaders of aan al die andere oude geschriften, uit de traditie. En wee je gebeente als je daar even van afwijkt. Die derde groep Zofar heeft ook iets over God te vertellen. Dat zijn de mensen die over God praten vanuit het gezond verstand, Kent u die mensen ook? Dat zijn de mensen die zeggen: Ik kan me niet voorstellen dat God dit of dat. En dat is bijna hetzelfde als: Dus is het ook zo. Wat ze zich niet kunnen voorstellen over God, is ook niet zo. Ik kan me niet voorstellen dat God een God van liefde zou zijn en als Hij dit en dit en dat doet.


  Of: Ik kan me niet voorstellen dat eenGod van liefde zus of zo zal handelen. Wat zij met hun gezond verstand kunnen verenigen, dat is de bron van hun werkelijke kennis over God. Welnu het wordt de hoogste tijd dat we eens gaan luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Maar ik dacht dat het goed was u in den brede die drie soorten van benaderingen naast elkaar te stellen. Mensen, die over God spreken, ja. En die daarbij ook echt mooie dingen vertellen. Dat heb ik u straks al gezegd. Het is niet allemaal onzin wat ze verkopen. Daar zijn heel mooie en belangrijke dingen bij. Maar het geheel deugt niet. Het geheel deugt zo weinig dat God er Zijn toorn later over uitspreekt.


  Wel, de eerste toespraak van Elifaz vindt u in hoofdstuk 4 en 5. En de kern, u begrijpt wel, we kunnen niet vers voor vers bespreken, dat zou veel te vermoeiend zijn in de vorm van bijbellezingen. Maar het gaat er om, dat ik u probeer, voor zover. dat in mijn vermogen ligt, u steeds de kern van het betoog enigermate te laten zien. Elifaz die begint al meteen, in vers 7, met de goedkope theorie te presenteren, in hoofdstuk 4: Denk toch, wie kwam ooit onschuldig om?


  Daar zit het venijn. Mensen die omkomen in hun ellende, die hebben altijd schuld. En hoe weet hij dat? Wel, ik heb u gezegd, hij is de man die zich beroept op de ervaring. Vers 8 is zo'n belangrijk sleutelvers. "Naar ik gezien heb, wie onrecht ploege en moeite zaaien, die maaien het". Hoe weet hij dat? Op grond van de ervaring. Maar ik heb u al verteld, hij heeft ook een heel bijzondere soort ervaring. En dat si dat wonderlijke visioen, dat ik u gelezen heb. Dat heimelijke gefluister en die vreemde geestverschijning. Je kunt je toeh niet voorstellen dat dat van God is. Een vreemde geestverschijning. Daar staat in vers 15: Daar gleed een geest mij voorbij, deed het haar van mijn lichaam ten berge rijzen. Nou, dat doet me meer aan spiritistische visoenen denken dan aan de gezichten die de profeten hebben gehad.


  Maar u moet niet denken dat alle demonische verschijningen in dit soort occulte visioenen alleen maar leugens verkopen. Dacht u ‚ dat,de duivel zo dom was om alleen maar leugens te vertellen. Alleen domme mensen vertellen alleen maar leugens. De duivel weet zijn leugens altijd in halve waarheden te verpakken, En zo staat in vers 17 een woord, waar je zonder meer “amen" op kunt zeggen, Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Of een men rein tegenover zijn Maker? Als God zelfs bij Zijn engelen, zegt vers 18, dwaling vindt, en u weet, er zijn gevallen engelen, nou, dan des te meer de mensen die in lemen hutten wonen. Die geringe kleine schepseltjes op aarde, die je als motten dooddrukt. Eigenlijk is dat niet de wijze waarop God over Zijn beelddragers spreekt. Maar zo spreekt deze geestverschijning. Ach, die nietige kleine mensjes op aarde, die zullen dan we helemaal niet rechtvaardig zijn.


  En dan in hoofdstuk 5 knoopt Elifaz aan bij wat zelf door Job was gezegd. Job had immers in hoofdstuk 5 zijn eerste jammerklacht tegen God geuit, tot God geroepen. Job 5, vers 1 zegt: Roep maar. Is er iemand die u antwoordt? Je roept dan maar in de lucht, Job. Je ziet toch, dat God niet aan je kant staat. Hij antwoordt je niet eens. In vers 2 zegt hij: Voorwaar de wrevel brengt de dwaas de dood. Zo had hij dat opgepikt uit wat Job zei: Wrevel. Wij zouden vandaag aan de dag zeggen: Irritatie.


  Dat is geen goede manier, Job, om tot God te naderen. Ziet u , hij pakt het hier nog zachtjes aan. Hij zegt: Zo moet je dat niet doen, Job, Je moet niet schreeuwen tegen God. In vers 18 staat: Ik zou naar God vragen. Én ik zou aan God mijn zaak voorleggen. En dan zul je van zelf gaen begrijpen, Job, zegt hij als het ware: dat wat ik je nu al vast kan meedelen, dat als God jou tuchtigt, dan is dat wel vanwege jouw zonden. Maar God is daarin niet hard, Hij heeft je uiteindelijk lief, Daar staat in vers 17: Zie,.welzalig de mens die God kastijdt. Versmaadt daarom de tucht des Almachtigen niet, Job moet zich eigenlijk nog gelukkig prijzen, dat hij door God gestraft werd.


  Nou, dat is aan de ene kant nog een vrij zachtaardige vorm om Job te vermanen. laar aan de andere kant tegenover iemand die zich van geen kwaad bewust is, is het toch natuurlijk nog iets dat hard aankomt. Want Job werd niet gestraft om de zonden. Én dat is dan ook zijn antwoord, det u vindt in Job 6 en 7. En hij knoopt in vers 2 onmiddellijk aan bij wat Elifaz gezegd had over die "wrevel", Jammer dat daar ‘verdriet' staat in de N.B.G. vertaling. Het is hetzelfde woord als wrevel in hoofdstuk 5, vers 2. En Job 6, vers 2 zegt: O, dat mijn wrevel maar eens goed gewogen werd, Hij zegt tegen Elifaz: Ík wou dat je eens echt begreep waarom ik zo opstandig was. Ik wou dat je eens goed doordrong in mijn ellende, dat je probeerde me te begrijpen. Dan zou je inzien dat ik mij van geen kwaad bewust ben. En dat je me dus geheel ten onrechte zo bejegend hebt. Ik ben in je teleurgesteld. Dat beschrijft hij in dit hoofdstuk.


  En hij zegt b.v. in vers 14: Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen. Mijn broeders - dit zijn zijn vrienden - zijn onbetrouwbaar als een beek. Dat wil zeggen ze spreken niet recht tot hem. En hij zegt dan ook in vers 24: Onderricht mij, dan zal ik zwijgen Laat mij weten waarin ik gedwaald heb. Hij zegt tegen zijn vrienden: Als jullie me dan zoe zij het dan nog zo bedektelijk, beschuldigen van allerlei verkeerds, dat ik gedaan heb, vertel me dan wat mijn kwaad is. Dan-zal ik het kunnen belijden. Maar anders, zegt hij in hoofdstuk 6, vers 25, wat betekent het verwijt uwerzijds?


  Bedekte toespelingen zonder het kwaad bij name te noemen, dat heeft geen enkele zin. Daar dien je mij niet mee. En dan in Job 7 begint Job eigenlijk niet meer zo zeer zijn vrienden, maar in zich zelf te spreken. Je kunt je dat goed voorstellen. Zittend daar op die mestvaalt. Het is toch wel wonderlijk dat deze gesprekken ons op deze wijze zo worden medegedeeld, Gods Geest heeft ze ons in deze literaire vorm weergegeven. Maar je moet.dan natuurlijk wel om te weten wat er gebeurt, er doorheen kijken. In de letterlijke geschiedenis zoals die letterlijk heeft afgespeeld waren ze echt niet bij elkaar om gedichten tegen elkaar uit te spreken. Dat is de vorm waarin het God soms behaagd heeft om deze dingen mede te delen, En dat laat ons ook zien dat niet alleen de inhoud, maar ook de vorm, waarin de dingen ons worden verteld, van belang zijne. En dat de literaire vorm, de dichtvorm, juist ook daartoe dringend dient om deze dingen nog indringender ons mede te delen. Maar in werkelijkheid, zoals daar gebeurde, zat Job hier voor zich zelf uit zijn klachten op te sommen.


  Al zijn moeite en zijn verdriet. En dan aan het eind, dan.spreekt hij niet meer tegen zijn vrienden, aan het eind van Job 7. Dan gaat hij tot God spreken. In zeer ontroerende taal. En dan zegt hij eigenlijk tot God dit: Waarom houdt U Zich zo met mij bezig? Vers 17: Wat is de mens dat Gij hem zo groot acht? En Uw aandacht op hem vestigt? Als u dat.woord op zich zelf zou lezen, dan zou u denken dat dit de taal is van psalm 8: Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt? Maar dat.is het niet. Daar is het de grootheid van de mens. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Gesteld over de werken Uwer handen. Hier is het precies het omgekeerde. Hier zegt Job: Waarom bekommert U zich over mij? Wat ben ik helemaal? Zo gering. Waarom richt.U op mij de pijlen van Uw toorn, van Uw straffen? Waarom vestigt U Uw aandacht op mij, dat Gij elke morgen hem, de mens, bezoekt, elk ogenblik. hem beproefd, Wanneer zult Gij eindelijk Uw blik van mij afwenden, mij loslaten, zodat ik mijn speeksel kan wegslikken? Heb ik gezondigd, wat doe ik U daarmee aan, Bewaker des mensen.


  Hier is God de oppasser, de bewaker van de mens, die dag aan dag die mens in de gaten houdt, naar hem loert, in de voorstelling van Job. En Job zegt hier als het ware: Zelfs al had ik gezondigd, God, wat doe ik U daarmee aan? Wat maakt dat U uit? Waarom vergeeft Gij mij mijn overtreding niet? Waarom doet Gij mijn ongerechtigheid niet weg? Wat maakt dat voor U uit? Zo'n klein nietig gering mensenkind hierop aarde, die iets verkeerds doet. Wat kan U dat, die grote, machtige God schelen? Wat maakt U dat uit? Bemoeit U Zich toch niet met mij. Laat me toch met rust. Laat me aan me zelf over.


  Doe U blik van mij weg, zodat ik zelfs mijn speeksel kan wegslikken. Heb ik gegondigd, wat doe ik U daarmee aan? Nou, u begrijpt dat is geen erg bijbelse theologie die Job hier verkondigt, als ik het zo zeggen mag. Maar dat is nu ook juist dat geweldige verschil tussen de leer, de orthodoxse christelijke leer, waar ik natuurlijk niets aan af doe. En een mens in nood, die als ik het even zo zeggen mag, met de leer niets meer te maken heeft, Als het een zaak wordt tussen jou en God alleen, dan kan een mens op zijn bed, op zijn ziekbed, op zijn sterfbed er in zijn ellende dingen uitgooien, die misschien niet met de leer kloppen, maar die God hem niet verwijt. God zegt later van Job - ik zeg het nog eens - Job heeft recht van Mij gesproken.


  Want God ziet het leed van Job. Hij begrijpt Job. En Hij is heel wat milder omdat Hij heel wat meer liefde is dan wij zijn. Zo is God. Juist de God waarvan Job zegt: Wendt Uw blikken toeh van mij af. Dat is juist de God die dat niet wil. Die Zijn blik op Job gevestigd houd! In liefde, ook al begrijpt Job daar helemaal niets van. Aan het eind van dit hoofdstuk zegt;Job: Straks ga ik toch dood, Donker zal ik neer liggen in het stof. Dan zult Gij mij zoeken, maar ik zal er niet meer zijn. Daar zit nog de gedachte in, dat God hem niet opgegeven heeft. Dat God hem straks nog zal opzoeken. Maar, zegt Jobs dan is het toch al te laat. Als het zo ‘doorgaat zoals het nu met mij is, zal ik spoedig gestorven zijn. Bekommert U zich toch niet langer om mij. Het is de moeite niet waard.


  Dat is het moment dat de Suniet Bildad het woord neemt, En hij neemt hem kwalijk dat Job zulke woorden spreekt. Hij noemt het een hevige wind. Holle, lege woorden, maar dan wel hevig uitgesproken. En hij zegt: Zal God het recht buigen of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? Dat had Job wel niet beweerd, maar dat lag toch wel een beetje in Jobs woorden opgesloten, dat God eigenlijk onrechtvaardig is. En daar komt Bildad tegen in opstand. Hij maakt hem zelfs een verwijt, in vers 4. Indien uw kinderen tegen Hem gezondigd hebben, dan heeft Hij hen aan hun overtreding prijsgegeven. Dat is wel hard. Het staat wel in de vragende vorm, in de voorwaardelijke vorm "indien", Maar nu betrekt hij Jobs kinderen er ook nog bij.


  Dat is nog veel moeilijker. Als het om ons zelf gaat, dan is het nog wel te dragen misschien. Maar hier betrekt hij dobs kinderen er bij, door te zeggen: Hoor eens , Job, de kinderen zijn wel omgekomen in die vreselijke storm, maar.misschien was dat wel omdat ze gezondigd hadden. Het gaat niet alleen om Jobe Ook de zonden van zijn kinderen worden hier vragenderwijs ingevoerd. Dat is hard. Dat snijdt je door je ziel, Én dan gaat hij verder met Job zelf: Indien gij God zoekt en de Almachtige om genade smeekt, ja, dan moeten er toch wel eerst zonden voor liggen. Dat is nu juist het grote probleem, Dat is het grote punt. Job weet van geen zonden. Als gij rein en oprecht zijt, dan zal Hij gewis over opwaken en uw rechtmatige woning herstellen, Dan zal uw vorige staat gering schijnen, maar uw toekomstige staat zal zeer groot worden, Als jeje zonden maar belijdt, Job, en God maar om genade smeekt. Is dat niet keihard?


  Als Job antwoorden moet: Ik weet van geen zonden, die ik zou kunnen belijden. Maar nu komt dat punt waar Bildad sterk in is, In vers 8 hebt u zijn sleutelwoord, Maar doe slechts navraag bij het voorgeslacht. Bildad is de man, dat zei ik u al, van de traditie, van de geschiedenis, van het voorgeslacht, Hij gaat verder: En geef acht op: hetgeen hun vaderen doorvorsten. Wij toch zijn van gisteren. Wij hebben maar een paar dagen op deze aarde geleefd. Wat zouden wij voor kennis en wijsheid hebben, Job? Nee, onze wijsheid stamt uit een eeuwen en eeuwenlang verleden uit al de vroegere generaties. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde. zullen zij, de vaderen, de vroegere generaties, u niets onderrichten? Zullen zij het u niet zeggen? En woorden uit hun hart voortbrengen?


  En dan gaat Bildad op van wat hij kennelijk van de vaderen geleerd heeft met beelden uit de natuur te laten zien, dat, net als allerlei planten, de mens zo maar voorbij gaat, Als er geen water meer is, dan kan een plant zo maar verdorren. En zo is het met de mensook, zegt hij. Als een mens niet meer put uit God, als hij de verbinding met God is kwijt geraakt, dan verdort die mens. Vers 15. Zo gaat het allen die God vergeten. En vergaat de verwachting van de goddeloze, En met allerlei andere beelden van spinneweb en andere, zo toont Bildad, zo denkt hij aan te tonen dat het zo ook gaat met de goddelozen. Hij zegt nog niet rechtstreek in Jobs gezicht, dat die zelf zo'n goddeloze ise.Hij wil zelfs in vers 20 nog een handreiking naar Job doen. God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Hij verwerpt de oprechte niet, Job. Als je je oprecht tot God wendt met bede om vergeving, dan zal God je genadig zijn. En hij troost hem zelfs nog. Eens zal Hij uw mond vullen met gelach en uw lippen met gejuich. Dat is heel aardig van Bildad om dat te zeggen. Maar het deugt niet. Want zijn hele benadering is wreed en op niets gestoeld.


  En dat blijkt ook uit Jobs antwoord. Dat antwoord is veel langer dan wat Bildad ons heeft verteld, U vindt dat in hoofdstuk 9 en 10, En dat antwoord daarin sluit Job zich aan, in eerste instantie op sarcastische wijze, bij wat Bildad heeft gezegd. O zeker, ik weet wel dat het zo is. Hoe zou een sterveling gelijk hebben tegenover God? Én wat Job dan probeert duidelijk te maken is dat hij zegt: Zelfs al zouden jullie allemaal gelijk hebben, wat kan ik dan nog beginnen? Zoals er hier ook terecht boven staat in deze vertaling: Tegen God kan niemand op. Hier ziet u er al iets van, dat Job, hoewel hij het nog verschillende malen geprobeerd heeft, het gaat opgeven God verwijten te maken. Tegen God in opstandige taal te spreken, want wat kan een mens tegen God beginnen?


  Vers 5: Hij verplaatst de bergen zonder dat men het merkt. Hij keert ze om in Zijn toorn. Zo groot is God. Hij doet de aarde van haar plaats wankelen. En dan staat er verder: Hij geeft de zon bevelen, de sterrenbeelden worden daar genoemd, Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal,


  Vers 11: Wanneer Hij langs mij heengaat, zie ik Hem niet. Ik kan het doen van God, zegt hij, niet opmerken, niet navertelten, niet natrekken niet begrijpen. Ik kan niets van God begrijpen, ik kan niets tegen God beginnen, Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hém weerhouden? Wie zal tot Hen zeggen: Wat doet Gij? Wie zal God, zegt hij, ter verantwoording roepen.


  Vers 14: Laat staan dan, dat ik Hem zou kunnen antwóorden. Mijn woorden tegenover Hem uitkiezen, alsof ik een beklaagde was die voor de rechter stond. Die zorgvuldig kom wikken en wegen tegen wat hij nu het beste als zijn verdediging zou kunnen aanvoeren. Tegen God maakt dat allemaal niets uit, Al had ik gelijk, zegt hij in vers 15, ik zou niet weten wat ik God moest antwoorden. Mijn rechter zou ik om genade moeten smeken. Want ter verdediging, het heeft toch niets geen zin om iets aan te voeren.


  In vers 21: Ik ben onschuldig. Ik tel mezelf niet. Ik geef er mijn leven voor prijs. Het is alles enerlei, daarom zeg ik: de onschuldige en de schuldige verdelgt Hij. Ik lees vers 20 er ook nog even bij: Al was ik in mijn recht, mijn eigen mond zou mij veroordelen, “at ik ook tegen God zou zeggen, God zal in mijn woorden altijd een aanleiding kunnen vinden om me te straffen. Ook al ben ik van mij zelf een zwak gebrekkig mens. Wie tegen God spreekt zal op zijn woorden gevangen worden. Zo kan God uiteindelijk van elke onschuldige een schuldige maken. Vandaar dat hij zegt: De onschuldige en de schuldige verdelgt Hij. En opnieuw ziet u aan het eind van dit hoofdstuk hoe Job tot een heel aangrijpend hoogtepunt of dieptepunt in zijn gedachtengang komt.


  Hij zegt in vers 32: God is niet zoals ik; een mens die ik zou kunnen antwoorden. Was het maar een mens, dan kon je met hem redetwisten, hem ter verantwoording roepen. Je kon desnoods met hem op de vuist gaan. Maar wat zou ik tegen God moeten zeggen? Laten we samen ter gerichte gaan, zou ik tegen een medemens kunnen zeggen.


  En dan zegt hij in vers 33 dat prachtige woord: Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Had ik maar iemand door wiens bemiddeling ik tot God kon komen. Was er maar iemand die mij als voorspraak voor Gods aangezicht voor mij kon optreden. Ja, wij zijn hier pas in hoofdstuk 9. Het duurt nog lang voordat verderop in dit boek in de woorden van Elihu, in hoofdstuk 33 - Elihu is zo'n voorspraak - ten tonele voert. En hier in dit heel oude hoek van het oude Testament vinden we hier dan een prachtige heenwijzing naar die Voorspraak met een hoofdletter, die eens op aarde zou verschijnen.


  Die Middelaar tússen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Voorspraak bij de Vader, die Parakleet, die Trooster, die Zaakwaarnemer, die belangen behartiger, die het opneemt voor de mens. Die de zaak van de mens bij God bepleit. En die dat kan doen omdat Hij God is. Maar die dat ook wat ons betreft kan doen omdat Hij een van ons is, een mens. Diè hunkering bij Job is ontroerend, omdat wij het:antwoord kennen op die vraag van Job. Was er maar zo'n scheidsrechter? En wij weten dat Hij er is. Dan zou God, zägt Job, Zijn roede van mij wegnemen en Zijn verschrikken mij niet overvallen. Dean zou ik spreken zonder voor Hem bevreesd te zijn. Want daardoor heb ik geen grond. De gelovige van vandaag mag dat beamen. Die mag tot God naderen door de Heer Jezus Christus, zonder bevreesd te zijn. En die weet dat alles wat tussen God en ons in stond door deze Voorspraak, door deze Middelaar voor eeuwig is weggenomen.


  En zo gaat Job in hoofdstuk 10 het laatste deel van deze toespraak spreken, opnieuw tot God spreken. In vers 2 zal hij tot God zeggen: Veroordeel mij niet. Laat mij weten, waarom, waarom Gij U' tegen mij keert? Brengt het u voordeel dat Gij mij verdrukt; dat Gij verwerpt het gewrocht Uwer handen, Job gaat, met eerbied gesproken, het over een andere boeg gooien. Hij zegt nu tegen God, alsof hij - ‘ik zou het menselijk zo willen zeggen - op Gods gemoed wil werken. Hij zegt: Ik ben toeh Uw eigen maaksel. Uw eigen kind, zouden wij in onze taal zeggen. Ik ben toch zelf uit Uw hand voortgekomen. U hebt me toch gemaakt.


  Hij zegt in vers 8: Uw handen hebben mij gewrocht en gevormd, geheel en volledig. En wilt Gij mij, Uw eigen maaksel, Uw eigen schepsel, in het verderf storten? Bedenk toch, dát Gij mij als leem hebt gevormd. En wilt Gij mij tot stof doen wederkeren. Hebt Gij mij niet als melk uitgegoten en mij als kaas laten stremmen. Het huid en vlees mij bekleed. Met beenderen en spieren mij doorweven. Hoe kunt U dan Uw eigen kind, Uw eigen schepsel zo bejegenen?


  Vers 15: Indien ik schuldig stond, wee mij. En was ik onschuldig, ik zou zat van smaad en ziende op mijn ellende mijn hoofd niet kunnen opheffen. Vers 18: Dat vat hij helemaal samen: Waarom deed Gij mij uit de moederschoot voortkomen? Gaf ik de geest niet eer Uw oog mij zag. Als U dan zegt, als het ware, dan toch zulke verschrikkelijke dingen met mij wilde doen, waarom hebt U mij dan geboren laten worden. Had me dan in de moederschoot laten omkomen. Laat van mij af. Zijn de dagen van mijn leven niet weinig? Laat van mij af, opdat ik een weinig vreugde beleven Voordat ik heen ga zonder terug te keren naar het land van donkerheid en diepe duisternis, naar het land van de eeuwige dood. Het stikdonkere land, waar diepe duisternis en wanorde heerst. En waar het licht gelijk is aan de duisternis.


  Toen nam de Naämathiet Zofar het woord. Hij begint net als Bildad. Hij is kwaad op Job. Hij is verontwaardigd over dit soort: taal die Job uitslaat. En hij zegt: Zou een woordenvloed onbeantwoord blijven en een woorden kramer gelijk hebben? Zou uw gezwets de lieden tot zwijgen brangen en zoudt gij spotten zonder dat iemand u beschaamd maakt? Gij zegt: Mijn leer is zuiver en ik ben rein in Uw ogen. Det zijn Gods ogen.


  Maar nu komt Zofar. En nou moet u eens opletten hoe hij spreekt. Hij zegt dit: Och, of God Zelf eens sprak en Zijn lippen tegen u opende, Dat klinkt mooi. Dat klinkt zelfs vroom. Maar u moet eens even laten inwerken, wat het betekent? Zofar wil daar, als ik goed lees, eigenlijk dit mee zeggen: Job, ik weet namelijk precies wat God dan tegen jou zou zeggen. Als God maar eens tegen jou ging spreken, dan zal ik jou eens vertellen, Job, wat God dan tegen jou zou zeggen. Dat is het eigenlijk wat hij zegt. Er zijn heel wat mensen die vandaag zo redeneren. Ze weten precies te vertellen hoe God denkt en hoe God redeneert en wat God wil. Niet omdat ze de Schrift zo goed kennen. Maar op grond van dat gezonde verstand.


  Wijsheid heet dat hier, Maar het komt op hetzelfde neer. Want hij zegt dit, vers 6: Als God dus maar eens Zijn lippen tegen u opende en u de geheimenissen der wijsheid meedeelde, Omdat zij het inzicht verdubbelt. Dan zoudt ge erkennen dat God ten uwen gunste een deel uwer ongerechtigheid in vergetelheid brengt, Dan zou je zien,Job, dat God je nog lang niet straft voor al je zonden, Want als Hij al je zonden zou straffen, dan was je er al lang niet meer. En dan zegt hij in vers 7:


  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? Ze zijn hoog als de hemel, wat kunt gij doen? Dieper dan het dodenrijk, wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is hun maat en breder zijn zij als de zee, Nou, dat is prachtig. Dat zijn toch prachtige woorden, Ziet u, deze mensen zeggen zulke schitterende woorden. En op zo'n verkeerd moment, dat ons goede spreekwoord zegt: Dat slaat als een tang op een varken. Als je die woorden uit hun samenheng haalt, dan zegt Zofar grootse dingen over de geheïtmenissen Gods. Hier zou je zo maar Efeze 5 naast kunnen leggen. De lengte, de hoogte, de breedte, de diepte van de verborgenheden Gods. Het is de zelfde taal die "Paulus spreekt, Maar Paulus spreekt daar de taal van het geloof. Geïnspireerd door God, Maar Zofar is niet geïnspireerd.


  Ja, zijn woorden zijn opgeschreven door inspiratie. Dat is heel wat anders. Dat halen de mensen vaak door elkaar. Door goddelijke inspiratie werden zijn woorden opgetekend in de Schrift, zodat. wij precies, zoals God het wilde, nu weten wat Zofar gezegd heeft. Maar daarom was wat Zofar zelf vertelde, niet geïnspireerd, Zoals de woorden die de duivel spreek in de bijbel niet geïnspireerd zijn. De duivel wordt toch ook geciteerd en Farao wordt geciteerd, En menige andere goddeloze koning wordt toch ook geciteerd. Maar zij spreken niet door inspiratie. De optekening van hun woorden is geïnspireerd. Maar wat Zofar hier spreekt, dat zijn mooie woorden, maar in de verkeerde vorm, Want het zijn deze wijsheden, deze diepten, die hij wel eens eventjes aan Job zal onthullen.


  In vers 12 gebruikt hij daar zelfs een spreekwoord dat toenmalig opgeld deed. Als een leeghoofd tot inzicht gebracht kan worden, kan het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. Dit is een mooi spreekwoord. Als je het een beetje in het Nederlands zo zegt, dan zou je kunnen zeggen: Het is nog gemakkelijker om een ezel een mens te laten worden, om een ezel het verstand van een mens te geven, dan om een leeghoofd tot inzicht te brengen. Nou, dat zal je maar gezegd worden, Dat is de taal van Zofar tegenover Job. Job, je praat als een leeghoofd, Als je nog een greintje gezond verstand had, dan zou je wel anders praten. Luister maar naar mij wat ik je te vertellen heb, Maar dan komt hij in wezen, zij het langs een heel andere invalshoek, met dezelfde verhalen als de andere beide vrienden. Hij weet niets anders te vertellen dan dat Job ongerechtigheid, onrechtveerdig is. Al zegt hij het nog zo voorzichtig.


  Vers 14: Indien de ongerechtigheid in uw hand is, werp die verre weg en laat geen onrecht in uw tent wonen. Ja, dan kunt gij uw gelaat smetteloss opheffen. Dan zult gij vaststaan en niet vrezen, enz. Ziet u wel, het maakt niet uit uit welke bron het komt. De een zegt het zus, de ander zegt het op een andere manier, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Job, je bent gewoon een vreselijke zondaar en geef dat nou maar eens eindelijk toe. Want als je dat gaat belijden, en dan nog niet egens tegenover ons maar tegenover een heilig en rechtvaardig God, dan pas kan het met jou weer goedkomen. Waar de mensen hun bronnen van wijsheden zoeken, in de waarnemingen, in de ervaringen, in de traditie, in de geschiedenis, in de wijsheid en in het gehele verstand, van aller zegt God: Zij spreken niet recht over Mij.


  En nu antwoord Job en eigenlijk werkt dat naar een hoogtepunt toe, als u me nog een ogenblik toestaat, Naar een hoogtepunt in deze eerste ronde, in deze laatste drie hoofdstukken. Kort over hoofdstuk 12, waar Job opnieuw schijnbaar met weinig aansluiting hij wat Zofar heeft gezegd, behalve dan in het eerste vers, tot vers 2: Waarlijk, gij zijt nog eens mensen. Met u zal de wijsheid uitsterven. Dat is natuurlijk puur sarcastisch. Hij zegt tegen Zofar: Ja, inderdaad zeg, tjonge, tjonge, wat ben jij wijs. De wereld zal er nog wat aan missen, als jij nog een ooit gestorven zult zijn en die vrienden van jou ook. Met jullie zal de wijsheid uitsterven. Maar dachtje, dat jullie zo wijs waren? Ook ik heb verstand, zegt hij. Gezond verstand? Heb ik ook. Wijsheid? Heb ik ook, Inzicht? Heb ik ook.


  En hij somt op waar hij zijn inzicht vandaan heeft. Je hoeft maar rond te kijken. De schepping. En overal vind je daar kennis van God, Dat is ook erg bijbels..Dat staat ook in Rom. 1. Je kunt Gods eeuwige kracht en goddelijkheid uit de werken van Zijn schepping met het verstand doorzien. Vraag maar aan de dieren, zegt hij in vers 7. Vraag het maar aan de vogels. Vraag het maar aan de aarde of aan de vissen. Wie, zegt hij in vers 9, onder deze alle weet niet, dat de hand des Heren dit doet, Heel merkwaardig dat hier de naam van Jaweh ineens naar voren komt. De hand des Heren, in wiens hand de ziel is van al wat jeeft en de geest van iedere sterveling. O, als het gaat om gezond verstand, om wijsheid, om waarnemen in de natuur, dan weet ik net zo goed als jullie daarin de hand van God te ontdekken. Maar, zegt hij, wat levert mij dat allemaal op? Wat word; ik er wijzer van?


  Job geeft hier concept als het ware, een opsomming van — in de volgende verzen — van alles wat God allemaal doet, Hij breekt af en het wordt niet opgebouwd, Hij sluit op en er wordt niet ontsloten, Hij houdt de wateren terug, ze verdrogen. Raadsheren zendt Hij barrevoets heen en rechters maakt Hij tot dwazen, Boeien, door koningen aangelegd, slaakt Hij. Dat zijn allemaal dingen die in deze wereld gebeuren. En Job somt maar op en gaat maar door. En hij:zegt: Wat levert dat allemaal op? Is dat wijsheid, dat allemaal op te sommen en te overzien en te overdenken. Nee, Job doet geen moeite er ook maar een verklaring voor te bedenken. Gods doen is grillig voor ons mensenbesef, is willekeurig, is ondoorgrondelijk. Geef het maar op. Vers 21: Hij giet smaad uit over edelen en maakt de gordel van machtigen los.


  Vers 23: Hij maakt de volken groot en richt hen te gronde. Hij breidt volken uit en voert hen weg, Probeer het maer eens te begrijpen, zegt hij. Probeer er maar eens verband en logiea in te zien. Hij beneemt de hoofden van het volk des lands het verstamd en doet hen ronddwalen in ongebaamde wildernis. Zij tasten rond in lichtloze duisternis en Hij doet hen dwalen als een beschonkene. Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, dat weet ik ook. Ik doe voor u niet onder.


  Maar toch, ondanks wat jullie me allemaal zeggen, ondanks dat jullie er bij mij op aandringen dat ik mijn zonden moet belijden, wat ik niet kan, want er valt niets te belijden, toch ondanks wat jullie zeggen en ondanks dat ik van God niets begrijp, en dat ik ook niet tegen Hem opkan, toch, zegt hij, ik wil tot de Almachtige spreken, vers 3. Ik wens mijn zaak te bepleiten bij God. Ik blijf voor mijn zaak vechten. Ik zoek het recht.


  Vers 18: Ik zet de rechtzaak uiteen. Ik weet dat ik in mijn recht ben, Job blijft doorvechten. Hij zoekt zijn recht tegenover God. Is dat te begrijpen, naar de mens gesproken? Het waarom is zo'n brand en het welt zo uit zijn keel op, dat hij zoekt naar een rechtvaardiging voor zich zelf, naar een antwoord, Maar een antwoord dat ook inhoudt, dat Job God niet loslaat, Job geeft God niet op. En hij weet dat,God hem niet opgeeft. Hier ziet u iets doorschemeren van geloof.


  In deze vertaling, en vermoedelijk terecht, vers 15, wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen. En in deze vertaling is dat woord voor heel wat gelovigen op hun sterfbed tot troost geweest. Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen. Ja, mijn wandel wil voor Hem rechtvaardigen. En hij zegt tegen God, in vers 22: Roep dan en ik zal antwoorden, of ik zal spreken en geef Gij mij bescheid. Hoevelen zijn mijn ongerechtigheden en mijn zonden? Maak mij mijn overtredingen en mijn zonden bekend.


  Hij zegt tegen God: Als het waar is wat mijn vrienden zeggen, als het waar is dat ik zo vreselijk gezondigd heb, vertelt U mij dan wat ik gedaan heb. Openbaar mij het kwaad. Waarom verbergt Gij Uw aangezicht, dat ik zo moet lijden, dat Gij mij zo zwaar tegenkomt? En dan tenslotte dat prachtige en.aangrijpende hoofdstuk 14. Dat begint met die bekende woorden: De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. Opnieuw lijkt het , alsof Job de moed opgeeft. Dat de hoop, die hij in hoofdstuk 13 heeft uitgesproken, eindigt het nu toch nog, zo lijkt het, in wanhoope Niet echt. Maar hij.stelt in het hoofdstuk tenslotte drie brandende vragen. En die mag u ook mee naar huis nemen.


  De antwoorden geeft hij niet. Hij betwijfelt de vragen ook niet. Zijn geloof zoekt nog en tast noge Het is nog even te vroeg voordat ik weet dat mijn verlosser leeft. Naar de vragen worden gesteld. De eerste vraag is in vers 4: Komt.ooit een reine uit een onreine? Niet een. Kent u het antwoord, beste luisteraar, op die eerste vraag. Komt ooit een reine uit een onreine?.Bent u toevallig die ene uitzondering, die ene reine, die uit een onreine zou zijn voortgekomen? Zegt de Heer Jezus Zelf niet: Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Als u het antwoord op die vraag weet, en Job geeft hier zelf wel het amtwoord: Niet één, Kunt u dat antwoord beamen? Kunt u het nazeggen met Job, dat geen mens, uit een onreine vrouw geboren, rein is? Dan meet u ook consequent zijn. Job wil er.hier mee zegven: Al heb ik dan.geen kwade zonden op mijn geweten, rein ben ik ook niet. Dat weet ik wel. Hij heeft het al eerder gezegd: Als God wil, dan kan Hij altijd iets tegen mij vinden, om me zo vreselijk te straffen. Daarin klinkt hier iets van berusting - van twijfeling door, Wat helpt het? Ik ben toch maar een zondig mens van nature.


  En dan zegt hij in de volgende verzen, die eindigen met die tweede vraag, vers 10, Daar. zegt hij in de volgende verzen: Bij een mens is het zo dat het eantal van zijn dagen vastgesteld is door God. De mens kan van die dagen niet overschrijden. Wat dat betreft kun je nog beter een boom zijne. Daar is nog hoop voor, Je kunt de boom afhakken, maar die boom loopt toch weer uit. Daar komen weer nieuwe scheuten. Zijn wortel kan verouderen en zijn tronkin de grond afsterven. Maar zodra hij water ruikt, dan bot hij weer uit en schiet twijgen als een jonge plant. De boom is nog beter af dan de mens. Daar is nog hoop voor. Is dat geen wonderlijk woord? Voor bomen is er nog mee hoop dan voor mensen. Want, zegt hij, wanneer een man sterft, dan lig hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven?


  Weet u het antwoord op die vraag? Wanneer een mens de geest geeft, waar hij den blijft? Weet u het? De Hebreeënbrief, zegt: Het is de mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wist u dat? U weet het antwoord, U kunt het antwoord op die vraag weten. Op het moment dat een menssterft, dan ligt zijn eeuwige bestemming vast. Wat bij Job een brandende vraag is, ingegeven door zijn wanhoop, dat kan voor u een vaste zekerheid zijn. Als een mens de geest geeft, dan is hij: Óf in de plaats van de pijniging Óf in het paradijs bij de Heer. Jezus.


  Job ziet alleen maar de buitenkant. Het neerliggen van de dode, die niet meer opstaat. En toch schemert er iets in zijn woorden van de hoop. Er staat in vers 12: Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet, Ha, maar wat als de hemelen inderdaad niet meer zijn. Aan het einde van hemel en aarde is er inderdaad: nog ergens in de verre toekomst, Job, een dag een ogenblik, dat ze inderdaad ontwaken. Job laat ons met die vraag zitten, want het is zijn eigen derde vraag, in vers 14: als een mens sterft, zou hij herleven? Hij stelt dit niet als een theologische vraag.


  Theologen kunnen over dat soort vragen debatteren. Als een mens sterf: zou hij dan nog ooit weer opstaan uit de doden? Hoe moet je die opstanding opvatten? Is dat een lichamelijke opstanding? Maar Job praat niet zo. Job heeft hier hoegenaamd geen tijd en geen zin in theologische vragen. En als een mens zich op een mestvaalt zit te krabben, in het vreselijkste leed, dan houdt hij zich niet bezig met theolofie, Dit is geen dogmatische vraag. Dit is een vraag vanuit een kiem*van hoop in zijn hart, Als ik dan inderdaad op deze jammerlijke wijze mijn einde moet vinden - want hij stond met één been in het graf in die verschrikkelijke ziekte - als ik dan moet sterven, is het dan uit? Is het dan afgelopen? Is het echt waar dat de mens nog zou herleven?


  Weet u het antwoord op die vraag? Wist u dat elk mens eenmaal zal opstaan uit de doden? Hetzij tot de opstanding des levens, hetzij tot de opstanding des oordeels. En dat een mens dan Óf het eeuwige Vaderhuis ingaat Óf het eeuwige vuur. Wist u dat dat het is wat de Schrift zegt? En wist u dat Job, in Job 19, ons zelf het antwoord geeft. Als hij het antwoord gevonden heeft: Ik weet dat ik ten laatste zal opstaan en dat ik vanuit mijn vlees God zal aanschouwen. Hier is nog een vraag. En mocht er voor ieder van ons het antwoord komen. Het antwoordt is vast en zeker, dat door het geloof in die Scheidsrechter, die Middelaar tussen God en mensen, die Voorspraak bij een heilig en rechtvaardig God, er hoop kan zijn voor een mens. Dat een mens weer eenmaal zal herleven. En dat hij voor eeuwig bij God met Christus zal mogen leven.


  Dat is de laatste vraag waarmee Job hier ons lastig komt vallen vanavond. Aan de rest van. het hoofdstuk zal ik verder geen aandacht aan schenken. Ik laat u zitten met deze drie vragen. Ten eerste: Elk mens is van nature een zondaar. Ten tweede: Als een mens sterft dan gaat hij Óf naar de heerlijkheid: Óf naar het verderf. En ten derde: Op Gods tijd staat elk mens op ten leven of ten oordele. Ën dan zal hij: in de opstanding, als hij die Voorspraak, die Middelaar heeft gevonden, voor eeuwig de gelukzaligheid met God mogen kennen. De volgende keer hopen we te zien hoe of Job die getukkige ontdekking in zijn leven, met alle beperkte kennis van toen, heeft mogen doen.


  Einde 2e band.



  DEEL 3 - Bildad en Zofar: Traditie en menselijk verstand.



  Ik zou u graag enkele verzen willen voorlezen, allereerst uit hoofdstuk 16 van het:boek Job, en daarna nog iets uit hoofdstuk 19. Uit Job 16 vanaf vers 19: Maar ook nu, zie, mijn getuige is in de hemel. Mijn pleitbezorger in de hoge, Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend op God. Opdat Hij de mens recht doe tegenover God, En recht doe tussen de mens en zijn naaste. Want hoe weinig jaren zullen komen en dan zal ik het pad gaan waarlangs ik niet zal wederkeren. Mijn leven is verwoest. Mijn dagen zijn uitgeblust. Mij rest slechts het graf, Voorwaar, bespotting is mijn deel. Mijn oog moet rusten op hun getwist. Stel U zelf als mijn borg bij U. Wie anders zal voor mij handslag geven.


  En dan uit hoofdstuk 19. De zeer bekende, misschien wel de meest bekende verzen uit het hele boek. Ik begin voor het verband bij vers 21. Ontfermt U, ontfermt U over mij, gij mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen. Waarom vervolgt gij mij gelijk God en wordt gij niet verzadigd van mijn vlees? Och, of mijn woorden toch werden opgeschreven, och, of zij kwamen in een boek, met een ijzeren stift in lood werden gegrift, voor eeuwig gehouwen in een rots. Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is zal ik uit mijn vlees God aanschouwen die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en nièt een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen. Tot zover.


  Zoals onze broeder al gezegd heeft, beste vrienden, broeders en zusters, leek het me, zoals ik u de vorige keer ook al zei, bij nader inzien beter om niet eigenwijs te wezen en een andere indeling van het boek te nemen, hoewel me die een ogenblik gemakkelijker leek, maar het boek eenvoudig op de voet te volgen. En zo hebben we inderdaad de vorige keer ons bezig gehouden met de eerste ronde, gespreksronde van Job met zijn vrienden. En hebbenwe nu, zover als we komen, de tweede en derde gespreksronde voor ons. Ik denk dat het goed zal zijn om nog enkele dingen ons zelf in herinnering te brengen over die vrienden van Job, opdat we begrijpen, waar het over gaat. We hebben gezien, aan het eind van het boek blijkt het, dat God het de vrienden zeer heeft kwalijk genomen, omdat ze niet recht gesproken hadden, zoals we het lezen in hoofdstuk 42, vers 7 Niet recht van Mij gesproken hebben, zegt God, zoals Mijn knecht Job.


  Deze vrienden zeggen, zoals we ook vanavond zullen zien, tegen Job vele dingen, die op zich zelf juist en goed en waardevol zijn. En als je ze uit hun verband zou halen - en dat mag je best -dan kun je uit dat wat deze vrienden zeggen, zeer veel leren. Daaruit prachtige evangelisatie-boodschappen halen. Boodschappen van groot belang in de verkondiging. Dat is de ene kant, En daaruit zou je best kunnen concluderen, dat deze vrienden toch moeilijk onbekeerde mensen kunnen zijn geweest. Als je ziet hoeveel wijze en juiste en ware dingen zij hebben op te merken, Maar dat is de helft van het verhaal.


  Als dat alles was, dan zou God aan het einde van dit hoek niet zo vertoornd op hen zijn geweest. De.andere helft van het verhaal is dat deze vrienden al deze woorden hebben uitgesproken op het verkeerde moment, Tegenover de verkeerde persoon, We hebben gezien dat ze met grote wijsheid komen, maar aan het verkeerde adres. En wie dat doet, die maakt de grootste wijsheid tot de grootste dwaasheid, ‘Het is heel simpel. Als ik iemand ernstig vermaan als een goddeloze, dan kan het zijn, dat mijn woorden, waarin ik hem een goddeloze noem, op zich zelf zeer juist zijn wanneer ik er op wijs hoe vreselijk het is om goddeloos te leven. En wanneer ik er op wijs waar de goddeloze uiteindelijk zal terecht komen. Hoe het afloopt met de goddeloze in deze wereld.


  Ik zei al, dat zou een evangelie verkondiging wel eens een heel belangrijke en goede boodschap kunnen zijn, om de mens voor te houden waar de weg van de goddeloze eindigt. Maar als ik dat als een vermaning richt aan iemand die volstrekt onschuldig is en als een onschuldige lijdt, iemand die gebukt gaat onder het geheimenis Gods, Die ons niet altijd vertelt waarom Zijn kinderen moeten lijden, als ik die woorden dus tegen zo iemand zeg, dan zijn mijn wijze woorden tot dwaasheid, En dan doe ik niet alleen onrecht tegenover zo iemand, maar, en dat is het belangrijke van wat we lazen in hoofdstuk 42, vers 7, onrecht tegenover God Zelf, Dan doe ik God onrecht, Want God is de God van de rechtvaardigen. Wel, we hebben dat de vorige keer geziene En we hebben ook gezien, dat lijden niet altijd zo simpel te verklaren is als deze vrienden dat hebben geprobeerd.


  Lijden is lang niet altijd een regelrecht gevolg van Gods tuchtigende hand vanwege zonden die wij gedaan zouden hebben, Lijden kan ook over gelovigen komen om het geloof juist op de proef te stellen. Zoals bij Abraham heel duidelijk het geval is. Lijden kan ook - en dat is misschien wel altijd het geval - lijden kan ook de school van God zijn om zijn kinderen te vormen en op te voeden. Zoals we in lied 113 zingen: Die ons opvoedt onder lijden. Als we nu de drie ronden nader bezien, dan merken we in de eerste ronde op, hoe de drie vrienden nog tamelijk fatsoenlijk zijn, nog tamelijk terughoudend, nog tamelijk hoffelijk, Je zou kunnen zeggen, zoals het vrienden betaamt.


  Ze laten, tussen de regels door, doorschemeren, dat Job zich toch maar eens mag afvragen, of hij wel helemaal zuiver tegenover God staat, nu God hem zo vreselijk moet straffen. En we zien, hoe Job van zijn kant daar zeer verontwaardigd op reageert. En ook al spoedig met zijn heftige aanklachten tot God komte Toen ik de ontwikkeling van de eerste naar de tweede en van de tweede naar de derde ronde ging zien, was dat eigenlijk de hoofdrede om de volgorde van mijn overdenking van dit boek toch weer te veranderen en wel aan te passen aan de eigenlijke volgorde van het boek zelf. Want, wat gebeurt er nu in die tweede en derde ronde , die wij voor ons hebben? Daar zien we aan de ene kant, dat de vrienden van Job die gemerkt hebben, dat ze bij.de eerste ronde niet veel succes boekten bij Job, dat,Job hun bedekte aanklachten niet serieus name. Integendeel, daar zeer verontwaardigd op reageerde.


  Deze vrienden die komen nu met veel openlijker beschuldigingen. En zelfs de oudste van deze vrienden, die ook aanmerkelijk ouder dan Job geweest moet zijn, Elifaz, komt vooral bij de derde ronde tot zeer openlijke laster tegenover zijn vriend. Menselijk gesproken is dat begrijpelijk. Hun woorden hadden geen enkel succes en gleden op Job af, En dus wordt hun taal steeds krasser. Maar intussen gebeurde er ook iets bij Job zelf. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Want bij Job is het niet zo dat zijn taal zich steeds verder verhardt. Wat bij Job gebeurt in deze tweede en derde ronde is, dat hij niet alleen maar God, - ik mag dat woord wel gebruiken - God aanklaagt, maar dat er ook iets komt van berusting. Van een zich vastklampen aan God. En tenslotte zelfs hoop en geloof.


  Terwijl de taal van zijn vrienden steeds harder en scherper wordt, tot lasterlijk toe, wordt de taal van Job bezadigder en gaat zijn hoop en geloof steeds meer op de voorgrond treden, Ook dat is begrijpelijk. We zien in de vroegere hoofdstukken bij Job die eerste vreselijke verdoofdheid, zou je kunnen zeggene Als hij zo onder de slaande hand van God komt met zijn "waaroms", die naar de hemel toegeschreewd worden. Want - ik mag dat er nog wel even tussendoor zeggen, ik heb dat de vorige keer ook gezged - Job heeft eigenlijk geen andere theorie over dat lijden dan zijn eigen vrienden. Ook hij gaat er van uit dat God alleen maar lijden mag brengen over de goddelozen en dat het onrechtvaardig is van God om lijden te brengen over Zijn kinderen.


  En omdat Job.weet dat hij onschuldig is, klaagt hij God aan, omdat God terwijl Job zelf onschuldig is, toch straft. Zo kan Job het niet ander zien. Straf, tuchtiging, kastijding brengt over de onschüldigen. En daarin is God naar zijn gevoel onrechtvaardig. In feite hanteert hij dezelfde theorie als zijn vrienden. Maar vanuit een ander gezichtspunt. Hij gaat uit van zijn eigen onschuld, van zijn eigen oprechtheid. Maar na die eerste verdoofdheid zien we - en, daaruit blijkt dat lijden opvoedt -zien we dat er in zijn hart iets gaat veranderen. En we zien dat met name in deze verzen, die ik u heb gelezen en ook nog in gedeelten die daar na komen. Er gaat bij Job iets veranderen. Ik zou het zo willen zeggen, zoals we dat wel eens zeggen in het dagelijkse leven: Het betere ik wordt wakker.


  Maar ik zou het eigenlijk anders moeten zeggen. De H. Geest heeft in dat lijden van Job, ja, door dat lijden heen, niet ondanks dat lijden, maar door dat lijden, gelegenheid in het hart van Job, om God voor te stellen, opdat Job zich mag leren vastklampen aan God, met al zijn "waarom" vragen mag vastklampen aan die Losser, die Verlosser, die leeft en Die het laatste woord heeft en Die uiteindelijk een eind maakt aan alle waaroms. En Job de verlossing brengt. Dat wil nog niet zeggen dat Job daar is waar hij wezen moet.


  Ook dat zullen we straks zien. Je zou kunnen zeggen dat het opvoedings-proces bij Job twee grote fasen doormaakt, De eerste fase zullen we vanavond bezien. De andere fase daar is nog wat anders voor nodig. Die bereikt Job ook niet in deze tweede en derde ronde. De eerste fase is dat zijn geloof ontwaakte. Of op zijn minst moet ik zeggen verdiept wordt, en dat hij zich niet alleen maar in de gunstige omstandigheden waarin hij vroeger verkeerd had, maar ook in het lijden, ook in de beproevingen, in de smarten leert zich aan Ged vast te klemmen. Zijn geloof groeit boven de. "waarom' vragen uit. Dat is de eerste fase.


  Maar de tweede bereikt Job hier nog niet. En wat is dat? Dat is verootmoediging, Wat betekent dat? Dat betekent dat Job in deze tweede en derde ronde wel leert op God vertrouwen, maar tegelijkertijd blijft hameren op het aambeeld van zijn onschuld, en van zijn oprechtheid. Hij blijft betuigen tegen God, dat het, als ik het zo met mijn eigen woorden mag zeggen, toch eigenlijk niet eerlijk is, dat God hem zo behandelt. Op zich zelf is dat begrijpelijke Want Job was onschuldige In zekere zin zijn zijn aanklachten terecht. Maar in een heel andere zin niet. Wat Job nog moet leren.is niet alleen maar dat God zijn Losser was, Die leeft en Die uitkomst brengt. Maar ook dat God God is. De heilige, God, de grote God, de machtige God, verre verheven boven dat kleine mensenkind Job.


  Ik zeg nog eens, dit was al een geweldige ontdekking, dat Job ondanks al zijn geschreeuwde “waaroms", in geloof zich aan God vastklampt, Maar het tweede is nog groter. Als die Job straks zal zeggen, zoals we dat pas aan het eind zullen zien, dat hij zelf verfoeit in stof en as. Omdat hij dan zijn geringheid ziet. En dan pas legt hij de hand op de mond. en waagt hij het niet langer om tegen God op te treden, Maar dan moet er meer gebeuren. Dan moet er meer gebeuren dan deze drie vrienden, die hun redevoeringen afsteken. Dan moet daar eerst een Elihu komen, die vierde.vriend, die een heel bijzondere plaats inneemt, En bovenal, en dat is nog veel belangrijker, dan moet God Zelf tot Job gaan spreken. En dan moet God Zelf Job ter verantwoording roepen.


  Door heel deze hoofdstukkek heen is het Job die God ter verantwoording roept. Tot op het ogenblik dat God Zich openbaart in Zijn Majesteit en heerlijkheid. En Job zich als het ware helemaal voelt wegschrompelen en er niets van hem overblijft dan een klein nietig mensenkind tegenover die grote Gode, En dan geeft God hem echt geen antwoord op zijn: vragen. Maar dan is het enige dat bereikt wordt, en dat is het allerhoogste, dat is het allergrootste, dat Job leert zijn hand op de mond te leggen. Dat hij ziet Wie God werkelijk is. Dat hij met een heilig en geduchtig God te doen heeft. Een ‘God vol liefde. Maar dat heeft hij hier ook al allemaal mogen ontdekken. Maar ook een groot, heilig God in majesteit. Dat is het opvoedingsproces, zo heel globaal getekent.


  Je bent eigenlijk een beetje bang zelfs om het al te zeer in schema's te persen, Want ik zeg u wat ik de de eerste keer al gezegd heb: het gaat hier niet over het vraagstuk van het lijden. Dit is geen theoretisch boek. Dit is een boek van de praktijk. De praktijk van een bepaald mensenleven, dat in heel bepaalde opzichten lijkt op het mensenleven van elk mens. Het gaat hier niet over het vraagstuk van het lijden, maar om die ene lijdende mens en Gods concrete weg met die mens, zoals God met u en met mij die weg gaat en ons liefheeft en ons leidt. Al geeft Hij ons niet altijd antwoord op onze vragen.


  Wel, laten we nu deze hoofdstukken doorwandelen. Mijn lange inleiding was, denk ik, nodig - en ik hoop dat u dat in uw achterhoofd kunt houden - om nu nader te bezien hoe de gesprekken tussen Job en zijn vrienden zich gaan ontwikkelen, In Job 15 is het opnieuw aan het begin van die tweede ronde Elifaz, kennelijk de oudste van het stel, die weer as eerste het woord neemt. En ik heb u al gezegd, dat hij nu met veel scherpere taal komt. Hij zegt van Job, in vers 4: Bovendien breekt gij de godsvrucht af en doet tekort aan de eerbied voor God. Straks zal hij nog bij de derde ronde in veel krassere taal spreken. Maar nu komt hij in ieder geval niet meer met een bedekte, maar met een regelrechte beschuldiging. Hoewel hij van de drie vrienden steeds de fatsoenlijkste blijft.


  Maar het is nu toch een regelrecht verwijt aan Jobs Uw ongerechtigheid legt u zulke woorden in de mond. En gij kiest de taal der listen. Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik, Ja, uw eigen lippen getuigen tegen u. Zijt gij als eerste der mensen geboren of éér dan de heuvelen voortgebracht? Hebt g ij toegeluisterd in de raad Gods ende wijsheid aan u getrokken? Wat weet gij, wat wij niet weten? Wat voor inzicht hebt gij dat ons ontbreekt? Ook onder ons zijn grijsaards en hoogbejaarden, rijker in jaren dan uw vader, Ik zei u straks al, deze vrienden, en zeker Elifaz, waren veel ouder dan Job. En ze gebruiken hier een argument dat heel wat oudere mensen gebruiken, en dikwijls terecht, natuurlijke Elifaz zegt: Ik kan op heel wat meer levenservaring bogen dan jij kunt, Job. Hoe zou u ons wijsheid willen voorhouden.


  Job had inderdaad gezegd, in hoofdstuk 12, vers 2, nogal sarcastisch: Waarlijk, gij zijt nog eens mensen. Met u zou de wijsheid uitsterven. Wel, Elifaz is daardoor gepikeerd. En juist op dat punt: komt hij terug. Maar hij komt daarop niet terug met nieuwe argumenten. In vers 14 eh 15 zien we dat hij komt met precies dezelfde argumenten die hij ook al in hoofdstuk 4 te berde had gebracht. Het is eiggenlijk een herhaling van de inhoud van dat visioen dat hij daar in hoofdstuk beschreven had, U weet het, Elifaz is de man van de ervaring, de man van de levenservaring niet alleen als oud man, maar ook de ervaring op grond van bovennatuurlijke openbaringen. Zelfs dus religieuze openbaringen, godsdienstige openbaringen.


  En zo komt hij nog een s tot die woorden in vers 14: Wat is de sterveling dat hij rein zou zijne En dat wie uit een vrouw geboren is, rechtvaardig zou wezen. Zie, in Zijn heiligen stelt Hij geen vertrouwen. Zelfs de hemelen zijn niet rein in Zijn ogen. Het klinkt een beetje als die verschrikkelijke zegswijze die veel mensen zeggen: Men noemt geen koe bont of er zal wel een vlekje aan wezen. En dat is hier eigenlijk ook zo. Wat wou jij nou vertellen dat jij onschuldig was? Daar is immers geen enkel mens onschuldig op aarde, Ja, zo kun je natuurlijk iedereen schuldig praten, En dan leggen wij er nog eens extra dik boven op, zoals we zagen, door Job regelgrecht onrechtvaardig te noemen.


  In vers 18 sluit hij zich ook aan bij de argumenten van Bildad,. U weet wel, de tweede vriend, is de man die zich beroept op de traditie. De vroegere generaties, De geschiedenis. De lessen van het verleden. En Elifaz zegt nu ook in vers 17: Ik wil u onderrichten, luister naar mij, en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen, datgene wat de wijzen op gezag van hun vaderen verkondigen, zonder iets te verhelen. En dan komt Elifaz in de rest van het hoofdstuk, waar ik niet op details wil ingaan, tot de beschrijving, die we nog ettelijke malen zullen vinden. Op een beschrijving van de goddeloze.


  Het begint zo in vers 20: De goddeloze verkeert zijn hele leven in angst, de geweldenaar alle hem geschonken jaren. U moet ze eens rustig voor u zelf optellen. Elk van de drie vrienden gaat dat nu doen, Ze gaan deze keer dus veel regelrechter Job beschuldigen van goddeloosheid en vervolgens breed uitmeten hoe het met de goddelozen gesteld is en hoe het tenslotte met hen afloopt, Ik zei u straks al, u zou elk van die gedeelten kunnen gebruiken in de evangelisatie verkondiging. Maar tegenover waren die woorden volkomen misplaatst. Leest u voor u zelf maar eens dat gedeelte, hier in vers 20 tot 35.


  Maar let u dan in hoofdstuk 16 op Jobs antwoord, dat we vinden in hoofdstuk 16 en 17. De NBG-vertaling zet daar boven in hoofdstuk 16: Job beroept zich op God tegen God. Daar moet u eens over nadenken. Dat maakt dit hoofdstuk bijzonder indrukwekkend, om niet te zeggen, aangrijpende Tot nu toe heeft Job eigenlijk tegen God aangekeken als tegen een aanklager. En ook een rechter. En nu gaat hij in God ook zijn advocaat zien, Zijn pleitbezorger, zegt hij in vers 19, En ook zijn getuige à decharge. Zijn getuige, die de verdediging voor Job opneemt. Dit is eigenlijk, na die voorzichtige vragen van hoofdstuk 14, waar we de vorige keer mee eindigden, het eerste positieve geloofsgetuigenis in het boek Job. En het is eigenlijk een wonderlijk getuigenis.


  Hij gaat hier eigenlijk heel tweeslachtig over God denken. Maar u moet dat nog eens niet al te theoretisch zien, Hier is iemand die aan het worstelen is met de moeilijkste vragen, die er in het leven van een mens kunnen zijn. Hij ziet God als die onbarmhartige rechter die vonnis over hem geveld heeft, En tegelijkertijd ziet zijn geloof in diezelfde God zijn advocaat, zijn pleitbezorger, die zijn zaak voor hem opneemt. Die zijn belangen behartigt, bij wie? Bij de rechter. Bij God Zelf, let u er maar op, hoe het er zo staat, in vers 2, nochtans richt zich mijn oog schreiend tot God, Dat is op de advocaat. Opdat Hij de mens recht doe tegenover God. God de rechter, De onbarmhartige aanklager, De ombarmhartige oordelaar, dat is Jobs geloof. De gelovige Job zegt hier tegen de klagende Job, die God aanklaagt vanwege diens vreselijke vonnis over diens leven.


  In het eerste deel van dit hoofdstuk zegt Job nog eens in vers 2: Gij zijt allen jammerlijke vertroosters. En hij zegt dan: Ik kan het ook wel begrijpen. In vers 4 zeg: hij: Ook ik zou kunnen spreken als gij, waart gij slechts in mijn plaats. Ik zou mooie woorden tegen u aaneenrijgen en het hoofd over u schudden. Maar ik zou u ook bemoedigen met mijn mond, Het beklag mijner lippen zou leniging geven. Als ik in jullie plaats was, dan zou ik troost geven, Maar jullie brengen geen troost. Jullie wrijven zout in de wonden. Jullie zijn alleen maar bezig met mij vals te beschuldigen, Maar dan gaat hij in vers 7 ook over op God: Doch nu heeft Hij (dat is God) mij alle kracht ontnomen. En dan gaat hij God Zelf aanspreken. Gij hebt mijn gehele gezin uiteengeslagen. Dan gaat Job zo van die drie vrienden over op God Zelf. En dan keren zijn verwijten‚ van zijn vrienden zich rechtstreeks tegen God.


  Weet u wat in dit hoofdstuk ook zo mooi is, als dan in de volgende verzen Job tot God‘spreekt, dan ga je in Job ook iets zien, dat ons - en dat gebeurt veel vaker in dit boek, zeker in de hoofdstukken die nu gaan komen, meer dan in die eerste hoofdstukken - dan ga je in Job ook zien een herinnering aan de Heer Jezus Zelf. Ik wil nog niet zeggen een type. Laat ik maar voorzichtig zijn met dit woorden. Maar als Job opsomt, hoe onrechtvaardig hij behandeld wordt, ook door zijn vrienden, door de mensen om hem heen, hoe God over hem, de onschuldige, zoveel leed brengt. Dan denk je aan de taal van de psalmen, waarin we zo dikwijls de lijdende knecht des Heren horen spreken.


  Als we denken aan vers 10, dan wordt je zo herinnert aan psalm 22, vers 14: Men spert de mond tegen Mij open. Onder schimp slaat men mij op de kaken, men verzamelt zich als één man tegen mij. God levert Mij over aan de snoodaards, Hij geeft Mij prijs aan de goddelozen. Ik leefde in vrede maar Hij schrikte mij op, Hij greep mij bij de nek en wierp mij ter aarde. En zo gaat het verder. En in vers 17: Hoewel geen gewelddaad aan mijn handen kleeft en mijn gebed rein is. Dat zijn ook woorden, die de werkelijk Onschuldige (met een hoofdletter), de Rechtvaardige keer op keer uitspreekt door de H. Geest in het boek van de psalmen. Maar ik heb u gezegd: Ik wil voorzichtig zijn met dat woord: type. Want dit is het grote verschil, dat de Heer Jezus, bijn àl Zijn klachten, bij al Zijn vreselijke smarten, God nooit werkelijk verwijten maakt, aanklaagt.


  Want wat Job hier nog niet geleerd had, dat is deemoedig te zijn, zich te verootmoedigen voor zijn God. Dat vinden we wel op volmaakte wijze "bij Hem, die kon zeggen: Ik Ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar zoals gezegd: aan dat eind dat prachtige geloofsgetuigenis: Nochtans richt zich mijn oog schreiend op God.


  Aan de ene kant zien we in dit hoofdstuk, hoe hij God op één lijn stelt met zijn vrienden. Hij verwijt zijn vrienden en hij verwijt God, En dan ineens zegt hij: Ook al bespotten mij mijn vrienden, dan mag ik mij vastklampen aan God. God is mijn pleitbezorger, mijn Zaakwaarnemer, Degene die mijn belang en behartigt, Die mij verdedigt tegenover God. Probeer dat niet uit te pluizen. Probeer daar niet over te theoretiseren, Dat is taal die alleen verstaan wordt door de gelovige, die leven mag uit de kracht van het geloof, Ook al krijgt hij op al zijn vragen geen antwoorden.


  En die vragen kunnen zo diep gaan, dat je hart vol is van verwijten tegenover God en je toch tegelijkertijd in geloof je aan die God vastklampte Wel, in hoofdstuk 17 gaat het hog even verder. Ik heb u al voorgelezen, in vers 3, daar ziet u datzelfde. Het is het rechtstreekse vervolg van hoofdstuk 16: Stel U Zelf als mijn borg bij U. Dat is diezelfde wonderlijke paradox. Stel U zelf, zegt hij tegen God, als een Middelaar tussen mij en God, God vóór mij staande als borg. Neem mijn zaak op U, Weet u, als je in de diepte van dat vers afdaalt, dan gaat het licht over zo'n vers pas op in het nieuwe Testamente Als God de Zoon borg wordt voor ons bij God de Vader.


  Of als de mens Jezus Christus, Hij is God de Zoon, borg wordt tussen ons en God, Want er is een Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die echter Zelf God is, Dan pas ga je de diepte van dat woord, dat Job maar aangevoeld heeft, doorgronden, altans zelf ook aanvoelen, Dan ga je de diepte zien van die Ene, die als Middelaar tussen ons en God instaat, En die ook Zelf God is. Dat ishet wonderschone, dat in de diepte van deze verzen ligt opgesloten. In het verdere van hoofdstuk 17 zien we hoe Job uiteindelijk zo rampzalig er aan toe is, dat hij verlangt naar de dood, In vers 13 kan hij zeggen: Wanneer ik het dodenrijk verwacht als mijn tehuis, in de duistermis mijn leger spreid, tot de groeve zeg: Gij zijt mijn vader en tot de wormen: mijn moeder en mijn zuster. Waar ergens is dan mijn hoop? Ja, mijn verwachting? Wie kan haar ontdekken?


  Job verlangt naar de dood. Op zichzelf is dat een bewijs, een aanwijzing voor zijn onschuld, De man met een slecht geweten verlangt niet naar de dood, Als zijn geweten spreekt is hij ook bang voor de dood. Die twee gaan hand in hand. Als zijn geweten niet spreekt, kan het zijn dat hij onschuldig is, Het kan ook zijn dat hij zwaar schuldig is, maar zijn geweten is dichtgeschroeid. Maar ook in het laatste geval kan het zijn, dat hij niet voor de dood vreest. Maar een mens wiens geweten in hem spreekt - en dat is wat de vrienden hem immers aanpraten, dat hij een slecht geweten had. Maar Jobs verlangen naar de dood, hoe verkeerd in zich zelf ook, want het is uit wanhoop geboren, wanhoop en hoop vermengen zieh hier met elkaar - het verlangen naar de dood laat zien dat hij de dood niet vreesde, want hij had een goed geweten.


  Wel, dan komt Bildad aan het woord. En ik heb u al gezegd, hij werpt nu ook het masker af. Was hij de eerste keer nog voorzichtig, nu spreekt hij keiharde taal. Harder ook dan de altijd nog redelijke, hoffelijke Elifaz.


  Hoe lang zult gij met woorden strikken zetten? Vers 3: Waarom worden wij als vee beschouwd? Zijn wij stompzinnig in uw ogen? En dan zegt hij in vers 5 keihard, midden ín het gezicht van Job: Toch zal het licht der goddelozen uitgeblust worden. Wij zouden op z'n Hollands zaggen: Ja kunt praten wat je wilt? Job, maar de goddelozen gaan ten gronde. Dat is wel wel een heel duidelijke toegspeling.


  En het hele vervolg van zijn betoog, wint in feite hebben die vrienden eigenlijk alles wat ze te zeggen hadden, al gezged in de eerste ronde, Het enige wat ze kunnen doen in de tweede en derde ronde is, hetzelfde nog eens te zeggen, maar dan nog aangedikt, regelrechter. Meer rechtstreeks, midden in het gezicht van Job. En de rest is weer zo'n beschrijving van de weg van de goddelozen. Net als Elifaz gedaan heeft. een beschrijving, heel terecht op zich zelf, heel waarschuwend voor de werkelijk goddelozen. En we hebben gebeden straks voor diegenen in ons midden, die misschien de Heer Jezus nog niet kennen. En die, als ze deze gedeelten zouden lezen, zouden kunnen moeten vaststellen, dat ze op zich zelf van toepassing zijn.


  Waardoor maar blijkt dat die woorden niet voor niets in de bijbel staan. Zij waren bij Job aan het verkeerde adres, maar het zou kunnen zijn dat ze bij u precies vanavond ‘aan het goede adres zijn. Het zou best kunnen zijn, dat u iemand bent tegen wie Elifaz en Bildad of Zofar het beter had kunnen zegen. Als zij uitmeten de weg van de goddelozen en hun rampzalig einde. Voor diegenen die níet hun toevlucht nemen tot de Heer Jezus, die Zijn werk niet aannemen om daardoor voor eeuwig behouden te worden.


  Job geeft ook antwoord aan Bildad. U vindt dat in hoofdstuk 19, En in de eerste 20 verzen van dat hoofdstuk zien we hoe Job zich zelf opnieuw begint te verdedigen. Verdedigen tegenover zijn vrienden. Vers 6: Erken toch, dat God mij onrecht gedaan heeft en Zijn net over mij heeft heen geworpen. Zie, ik schreeuw geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp maar er is geen recht.


  Ook trouwens weer woorden, die ons zo maar aan psalm 22, vers 3 doen denken. Ook daarin de klacht beluisterd in de diepte van de Heef Jezus Zelf. Maar dan in vers 21 tot 24 doet Job opnieuw een beroep op de barmhartigheid van zijn vrienden; Ontferm u, ontferm u mijner, gij mijn vrienden. Hebt toch medelijden met me. Wat zijn jullie voor troosters, had hij ook al tot Elifaz gezegd. Hoe kunnen jullie zulke woorden tegen mij spreken? Hebben jullie dan helemaal geen greintje mededogen in mijn ziel,? Waarom vervolgt gij mij gelijk God?


  Het is haast alsof hij zegt: Jullie zijt niet beter dan God, Die heeft het op mij gemunt. En in plaats dat jullie in mijn verdriet mij troosten, hebben jullie het ook op mij gemunt. En dan zegt hij: Och, of dat mijn woorden toch werden opgeschreven. Och, of zij kwamen in een boek, Nou, dat gebed is verhoord. We hebben het hier voor ons in het boek Job. Duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen door al die eeuwen heen, ik weet niet hoeveel, misschien wel veertig eeuwen, al die mensen hebben gelezen van die klacht van Job. En heel wat van zich zelf herkend in dit wonderbare boek.


  Maar dan komt Job tot een betere gedachte. Het is een ding dat zijn klacht zal worden opgetekend. Maar wat baatte hem dat? Het was meer dan dat. Zijn klacht wilde hij gebeiteld hebben zelfs in een rots. Maar wat zou het hem baten? Maar dan in die volgende verzen stijgt hij ook buiten deze aanklacht uit, Stijgt hij uit boven de roep om ontferming aan het adres van zijn vrienden en richt zijn geloof - en nu niet meer gemengt nu niet meer een beroep op God, tegen God, Maar een rechtstreeks geloof -getuigenis ten aanzien van God Zelf, Die woorden die door de eeuwen heen aan zoveel mensen op hun ziekbed, op hun sterfbed, in hun laatste ogenblikken troost en kracht hebben gegeven.


  Ik las pasgeleden van een rabbi, die in de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp was en die op weg was naar de gaskamer. Vlak voor dat hij de dood zou ingaan sprak hij zijn gebed, dat bewaard is gebleven omdat anderen het hebben gehoord. En als je dan naar zijn gebed luisterde, dan was het alsof je luisterde naar Job, Het was de taal van Job en misschien nog wel scherper. Misschien nog feller dan Job, woorden die u misschien doen schrikken. Zoals hij zei tegen God: U hebt alles gedaan om mij van U te vervreemden. U hebt alles gedaan opdat ik U maar zou afzweren. U hebt alles gedaan om U Zelf stinkende bij mij te maken. U hebt alles gedaan opdat ik U maar zou verwerpen. U hebt alles gedaan opdat ik U maar zou verlooehenene. U hebt het vreselijkste lied over mij gebracht, En toch zeg ik in de laatste ogenblikken van mijn leven: Sjemal Israël, de Here, uwe God is een enig Heer.


  De meest heilige woorden uit het Jodendom, die de Jood slechts spreekt op de hoogtepunten van zijn leven. De geloofsbelijdenis van de Jood. En Job zegt hier: Ik weet... niet ik hoop, ik vertrouw, ik reken erop, en misschien zou het nog eens... neen: Ik weet. De diepste overtuiging die zich losmaakt uit het hart van de mens: weten. Geloven is niet begrijpen. Maar geloven is weten. Dat is heel wat anders. Geloven is niet verstandelijk kunnen doorgronden, wie God is en wat God is en wat God doet en wat God over een mens brengt. Maar geloven is weten dat wat God ook is en doet en brengt.


  Weten dat God onze losser is, dat in de eerste plaats. Niet alleen maar: een losser leeft, maar Hij is mijn Losser. Hier staat dat prachtige Hebreeuwse woord: Goel, dat u vindt in het boek Leviticus, de losser. Zoals de Israëliet dat moest worden voor zijn verarmde broeder. Om die broeder van zijn armoede los te kopene Zoals God in de Heer Jezus onze Losser is om ons van de armoede van de zonde los te kopen. Of zoals de Israëliet de losser nodig had als hij zelf was verkocht aan een mede-Israëliet,. Zoals wij allen van nature verkocht zijn aan de zonde, in de slavernij. Het is de Losser, de Heer Jezus Christus, die ons loskoopt uit de slavernij. De Losser is Degene die bezit voor ons terug koopt. De Losser is het die ons is uw Vader en uw God, Mijn nieren in mijn binnen smachten van verlangen.


  Hier is Job op het hoogtepunt van de eerste geestelijke fase van zijn ontwikkeling door heel zijn lijden heen. Waar zijn geloofsvertrouwen zich vastklampt aan de God en waar zijn hoop zich vestigt net als de hoop van Jacob op zijn sterfbed. Niet op genezinge Niet op een bewaard blijven voor de lichamelijke daad, Op Uw heil wacht ik, o Heer. Dat ziet uit naar de dag van de opstanding. Niet de hemel alleen maar. Jacob wist van geen hemel af. Dat is allemaal nieuw-Testamentisch. Jacob wist van de opstanding door geloof, Als Christus zou verschijnen, dan wilde hij daar bij zijn. Daarom liet hij zijn gebeente naar Israël brengen, naar Palestina. Zo ziet de heilige van de oude dag, net als de helige van de nieuwe dag uit naar de grote dag van de opstanding. De grote dag dat Christus onze lichamen der vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn verheerlijking.


  De derde vriend komt aan bod: Zofar, Wel, ik heb u al gezegd, ik heb niet veel te zeggen over die vrienden. Want zij hebben niet veel nieuws te vertellen. Behalve dan wanneer ik hier een evangelisatie verkondiging had verkondigde. En dan zou ik moeten zeggen, Zofar is wel degene, die het meest treffend en het meest indringend en het meest uitvoerige beeld schetst van de goddeloze. Het Juiste beeld, een prachtig beeld, voor zover je van prachtig kunt spreken. Maar scherp correct, waarheidsgetrouw, indringend, maar totaal misplaatst. Aan het verkeerde adres gericht, Ook hij komt met zijn keiharde beschuldiging nu. Hij windt er geen doekjes om.


  Vers 5: Voorzeker, het gejubel der goddelozen duurt kort. Je praat nu wel mooi, Job, moet je even nagaan. Nadat hij net zo'n geloofsgetuigenis gesproken heeft. Je zult zult zulke vrienden hebben. Na dit geloofsgetuigenis komt daar je goede vriend en die zegt tegen je: Je praat nogal mooi, Job. Maar het duurt niet lang. Want de goddeloze zijn gejubel duurt maar kort. Wat zullen we verder voor woorden vuil maken aan zulke vrienden. En ook hij komt met zijn indringende kenschets van de goddeloze.


  En dan in hoofdstuk 21 zien we het antwoord van Job aan Zofar, En het merkwaardige is dat hij nu in de eerste plaats de verandering bij Job zelf opmerkt, zijn geloof, zijn hoop, die zich opnieuw op God gevestigd heeft, heeft uitwerking, Als iemand met een geloofsovertuiging komt, dan kun je opmerken of dat ook werkelijk een geloofsovertuiging van zijn hart is door te letten op zijn daden, op zijn woorden. Of dat het niet alleen maar mooie taal is van de lippen, maar of dat het ook doorwerkt in heel het leven. En dat merkt u hier aan de zachtzinnigheid van Jobs antwoord. Naarmate de scherpe toon bij zijn vrienden toeneemt, neemt hij bij Job af.


  Hij zegt in vers 3: Verdraagt mij, dan zal ik spreken, Nadat ik gesproken hebn, moogt gij spotten. Richt mijn klacht zich soms tot een mens? Waarom zou ik dan niet ongeduldig worden? En dan ziet u dat hij degene is, die door het geloof veel beter gaat begrijpen. Want hij had het ook nog niet zo goed begrepen, hoe dat eigenlijk zit met die regering van God, Weet u nog, wat ik daarmee bedoelde? Ik heb het u de vorige keer uitgelegd, Onder een directe regering van God straf God het kwaad onmiddellijk en beloont het goed onmiddellijk, Onder zo'n regering zoals dat in het duizend-jarig rijk het geval zal zijn en in zekere zin ook onder de regering van David en Salomo, daar weet je precies waar je aan toe bent. De gelovige gaat het voor de wind en de ongelovige, de goddeloze wordt getuchtigd, gestraft. Die komen om, tenzij dat ze zich huichelachtig aan de Heer onderwerpen. Je weet precies waar je aan toe bent.


  Maar onder een indirecte regering van God gaat het dikwijls precies omgekeerd. Dan moeten de gelovigen lijden en ze worden pas aan het einde uitgered. En de goddelozen gaat het dikwijls voor de wind. En zij zullen pas aan het einde van hun weg hun loon ontvangen. En dat is nu wat Job is gaan verstaan, Hij zegt in dit hoofdstuk, in vers 7: Waarom blijven de goddelozen in leven? Die worden helemaal niet getuchtigd en uitgeroeid, was het maar zo simpel. In feite worden ze dikwijls oud. Ze nemen zelfs toe in kracht, Hun nakroost blijft bestendig met hen en spruiten zijn voor hun ogen en huizen zijn veilig, zonder vrees.


  Ah, dat is de taal die u b.v. kent van Ásaf, weet u, in psalm 73, die dat zelfde ‘vastgesteld heeft en die het ook ‘niet begreep. Dat was nog een grotere kwelling dan voor Job, totdat hij in Gods heiligdommen inging en zag? Ja, je moet naar het einde van de goddelozen kijken. De straf komt, maar niet altijd meteen. Let op het einde, ‘Gods kinderen lijden maar zij gaan de heerlijkheid in, Denk aan de arme Lazarus. Hij gaat het paradijs in. Denk aan de rijke man. Hij gaat naar de hades. Let op het einde van de goddelozen. En hier zien we, dat Job nu gaat begrijpen, dat het allemaal niet zo simpel is, Dat het wel degelijk zo is dat de goddelozen het dikwijls voorspoedig hebben. Terwijl iedereen duidelijk kan zien dat het goddelozen zijn, worden ze niet zo maar gestraft. En dus zegt hij als het ware, mag deze zaak ook niet omkeren.


  Als iemand gestraft wordt is dat dus nog geen bewijs dat hij een goddeloze is, Want God laat de goddelozen heel dikwijls lopen. Het gaat ze zelfs dikwijls zeer goed. Sommige delen uit dit hoofdstuk zijn moeilijk om te begrijpen, omdat het niet altijd duidelijk is of Job dit allemaal wel gezegd kan hebben, U ziet in de NBG-vertaling, in vers 16, al ingevoegd die woordjes "gij zijt het!", vers 16 tot 19. En in vers 19b ‘Maar ik zeg. Het is de vraag of het hier helemaal correct gebeurd is. Maar ik laat even de moeilijkheid van dit hoofdstuk zien, dat hij af en toe weer woorden van zijn vrienden citeert, maar dan zijn eigen commentaar op geeft. Maar de inhoud van dit hele hoofdstuk is duidelijk te maken.


  Wel nee, mijn vrienden, de goddelozen gaat het juist dikwijls zeer voorspoedige. Pas aan het einde komen zij om. Je mag dus zo maar niet zeggen dat God het kwade onmiddellijk straft en het goede beloont, want dan lijkt het wel alsof de goddelozen de goeden zijn. Wel, in hoofdstuk 22 komt Elifaz tot zijn derde rede, En nu komt hij, zoals ik gezegd heb, tot openlijke laster. Wat bleef hem over? Job had ook in de tweede ronde zijn vrienden volledig weerlegd. Juist vooral door dat laatste, dat spreken over die indirecte regering van God, waarbij de gelovigen dikwijks moeten lijden en de goddelozen voorspoedig zijne En dan zegt Elifaz nu hier heel direct tegen Job, in vers 4: Zou Hij u soms om uw godsvrucht straffen?


  Hij zegt als het ware: Kom nou. Als God jou zo straft, zou je ons willen wijsmaken, dat dat is om je godsvrucht? Wij begrijpen natuurlijk de drogredenering bij Elifaz. Lijden is niet hetzelfde als bestraffen, althans lang niet altijd, Lijden kan bestraffing zijn. Maar het behoeft dat niet te zijne Natuurlijk, als het werkelijk bestraffing was, dan kon Elifaz zeggen: Bestraft God soms godsvrucht? Nee, natuurlijk niet. Maar lijden en bestraffing is niet persé hetzelfde. Dat is de grote denkfout, die ook vandaag nog talloze christenen maken. Die als gelovigen zwaar lijden te verdragen hebben, Zo maar tegen hen te zeggen: Nou, dat zal wel straf van God zijn, En vaak weten ze er ook nog bij te vertellen, waarvoor die straf dan is. Dat is helemaal verschrikkelijk. Maar het gaat hier niet om bestraffing.


  In vers 5 zegt hij regelrecht: Is niet uw boosheid groot en zijn uw ongerechtigheden niet eindeloos? En dan komt hij met zijn scherpe waarschuwingen naar Jobs adres. Job ziet hij immers als een goddeloze, En ik zeg u weer eens - het verhaal begint eentonig te worden - ik zeg u weer eens, wat een prachtige evangelisatie prediking is dat.


  Leest u eens met mij mee vanaf vers 21. Bekende woorden: Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt, Daardoor zal uw gewin groot zijn. Neem toch uit Zijn mond de onderwijzing aan en leg Zijn woorden weg in uw hart. Wanneer gij u tot de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden, Wanneer gij het onrecht uit uw tent verwijdert.


  Vers 26: Voorwaar, dan zult gij' u verlustigen in de Almachtige en uw aangezicht opheffen tot God. Als gij tot Hem bidt zal Hij u verhoren en gij zult Hem uw geloften betalen. Ik zou die woorden zo willen spreken tot een mens hier vanavond, die nog niet met God in het reine is gekomen. Ik zou die woorden zomaar uit hun verband willen halen en ze u willen voorleggen. Als een boodschap, die ook moge indringen in' uw geweten, in uw hart, om u tot God te bekeren en de Heer Jezus aan te nemen als uw verlosser. U aan God te gewennen en tot vrede te komen, opdat u zich moge verlustigen in God en Hem uw aanbidding, uw geloften moge betalen.


  Maar ik zeg u nog eens wat ik u al zo vaak gezegd heb, tegenover Job waren deze woorden als paarlen voor de zwijnen, Aan het verkeerde adres gericht. Dan is het zo triest. Voor Job was het afschuwelijk pijnlijk. Als zout in de wonde, Om zulke woorden te moeten aanhoren. In hoofdstuk 23 ziet u hoe pijnlijk dit voor Job was. En hoofdstuk 23 is nu juist een heel treffende illustratie van wat ik u al gezegd heb, dat Job aan de ene kant weliswaar er nu toe gekomen is zich aan God vast te klampen, maar'anderzijds nog niet verootmoedigd is. Let u maar op vers 3 b.v. van hoofdstuk 23: O, dat ik Hem wist te vinden, dat ik tot Zijn woning mocht komen. Dan zou ik Hem mijn rechtzaak uiteen zetten en mijn mond met bewijzen vullen.


  U ziet dat voor U. Hij zei: Indien ik maar eens werkelijk Gods troonzaal mocht binnenkomen. Als ik daar maar een voor de Rechter kon staan. Als ik het nou maar eens zelf kon vertellen. Sommige mensen praten ook zo. Ze zeggen: Als ik nou maar eens zelf naar de koningin kon gaan. De koningin wordt trouwens ook elke dag lastig gevallen door privé personen met hun eigen persoonlijke problemen, honderden tegelijk. Als ik het haar nou maar eens kon vertellen. Als ik nou maar eens gewoon bij God op bezoek kon gaan en nou eens rustig - ik overdrijf nou een beetje - om u duidelijk te maken wat de bedoeling is. Als ik nou maar eens met God aan tafel kon gaan zitten en zeggen: God, hoe kunt U dat nou toch doen? Dat zegt Job.


  En daaruit blijkt dat zijn geloof in God wel groot moge zijn, maar dat hij God nog niet kent. Want op het moment dat hij werkelijk tegenover God staat, zijn al die praatjes, want dat zijn het, verdwenen. Dat moest nog komen. En daarvoor kon niets minder geschieden dan dat God Zelf Zich aan Job zeu openbaren, En als dat gebeurt dan durft Job niets meer te zeggen, wat hier nog staat, in vers10: Want Hij weet hoe mijn wandel is. Toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Welk mens, dat enige weet van God heeft, zou zulke woorden zeggen? Wie God werkelijk ontmoet heeft, zou hij zich niet van grof kwaad bewust zijn, zou hij zulke woorden spreken? Job is een gelovige, maar met weinig kennis van God. Met een groot geloof in God en met weinig kennis van God., Dat moet nog komen.


  Over hoofdstuk 24 wil ik niet zoveel zeggen. Het is goed weergegeven in de titel van dit hoofdstuk: Slaat God acht op het lot der verdrukten? Het is toch weer, ondanks zijn geloof, een lang verwijt aan God, die Zich niet lijkt te bekommeren, niet alleen om Job, hij is niet alleen maar egoïstisch en egocentrisch met zich zelf bezige Maar hij denkt nu aan zo velen, zoals hij eerst, in een vorig hoofdstuk, we hadden dat net in hoofdstuk 21, wat beschreef, hoe voorspoedig de goddelozen dikwijls zijn. Zo beschrijft hij in dat hoofdstuk hoe velen er zijn die verdrukt en vervolgd worden, Hoewel ze onschuldig zijne Niet alleen hij zelf, maar die vele, vele anderen. En in vers 12, aan het einde, staat b.v. : Doch God slaat geen acht op het gebed, God bekommert Zich niet over hem, Het geloof van Job veracht die woorden enigszins om zo te zeggen. Maar de aanklacht blijft en zal blijven totdat Job oog in oog zal staan met God Zelf.


  De laatste van de vrienden die aan het woord komt, Zofar, is helemaal niet meer aan het woord gekomen, de derde keer, doordat Job zelf begon met een hele lange redevoering. De laatste is Bildad en u ziet het, in hoofdstuk 25 staan maar 6 verzen. Het is maar een kort hoofdstukje, want de vrienden zijn echt uitgepraat. Het enige, wat ze kunnen doen, dat is de zelfde argumenten nog eens herhalen, maar dan steeds scherper, venijniger lasterlijker. En ik zegu nog eens, van hoofdstuk 25 is een prachtige evangelisatie prediking te maken. Als ik u alleen al wijs tussen de ene kant, Bildad is er totaal naast met zijn keiharde, venijnige taal. En haal je het uit zijn verband, dan staan hier 5 vragen in, die elke ongelovige in zijn geweten terdege ter harte zou moeten nemen.


  Vers 3: Zijn Zijn legerscharen te tellen? Dat is de macht van Gode. Met Zijn machtige engelenlegers, Wat is één mens tegenover al die legerscharen van God, om dan nog maar over God Zelf te zwijgen.


  De tweede vraag: Over wie gaat Zijn licht niet op? Dat is hier niet het heilzame licht. Maar dat is het beproevende oordeel, Dat licht, dat zoeklicht dat op de levens van de mensen schijnt, en hun boze werken aan het licht brengt. Welk mens ie er dienkan ontkomen aan het zoekende licht van God om zijn zonden aan hetolicht te brengen?


  En ten derde: Als dat gebeurt hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? Welk mens is er dan die smetteloos aan het licht treedt aan de dag? Of hoe zou hij rein zijn - de vierde vraag - die uit een vrouw geboren is? Het is alleen al op grond van uw geboorte, uit uw ouders, alleen al op grond daarvan bent u onreine. Al zou u zich van geen enkele zonde bewust zijn, dan zou u nog onrein,zijn, van nature. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, zegt de Heer Jezus tot Nicodemus. Zie, zelfs de maan , zij schijnt niet helder en de sterren zijn niet rein in Zijn ogen.


  En dan de vijfde vraag: Hoeveel te minder de sterveling, een,made, het mensenking, een worm, Voor een evangelisatie prachtige woordene Voor Jobs zout in de wonden. Wat is Jobs antwoord? Jobs antwoord gaat hierover - het antwoord vindt u in hoofdstuk 26 - en het gaat over in wat hier genoemd wordt naar de traditie: Jobs laatste redenen. Zo staat het hier boven hoofdstuk 7. En dat gaat door in hoofdstuk 27, 28, 29, 30, 31.


  We zijn tot het slot van: onze overdenking gekomen, die eigenlijk op zich zelf ook niet veel toelichting vraagt. Jobs laatste lange redevoering. In een antwoord aan het adres van Bildad, in hoofdstuk 26, zegt hij eerst nog eens verdrietig: Hoe goed hebt gij de onmachtige geholpen. Goed is natuurlijk sarcastisch bedoeld. En de krachteloze arm ondersteund, en dan gaat hij op zijn manier, nadat de vrienden dat ook gedaan hadden, op zijn manier Gode grootheid beschrijven in de volgende verzen. En hij doet dat eigenlijk nog treffender, indringender dan de vrienden zelf dat gedaan hebbene En eigenlijk ligt daarin het verwijt. En dat is een heel belangrijk verwijt. Wat weten jullie nu eigenlijk van God? Het was net - mag ik die uitdrukking gebruiken - het was net alsof de vrienden met hun simplistische redeneringen en gedachten, dat ze God in hun zak konden steken. Dat ze precies wisten hoe God dacht en voelde en werkte.


  Je hebt ook vandaag van die mensen, die weten alles over God,: Ze weten precies hoe God handelt in deze of gene situatie. Ze hebben God helemaal in kaart gebracht. En daarom is dit een mooi antwoord van Job. Het is verstandelijk gesproken althans een mooi antwoord door te zeggen: God is veel groter dan jullie zeggen. God is niet zo eenvoudig in kaart te brengen. Alleen, ik zeg, het is een verstandelijk antwoord, Want Job zelf weet wel van die grootheid, met zijn verstand,: Maar hij weet er nog maar weinig van met zijn hart, van ondervinding. Dat zal hij straks moeten ondervinden als hij zelf met die grootheid van God geconfronteerd wordt.


  In hoofdstuk 27 zien we iets opnieuw bij Job, dat in feite ook al door de vrienden was uitgesproken, maar dat Job veel:nadrukkelijker, uitvoeriger en dieper beschrijft dan zijn vrienden zelf hadden gedaan, In de eerste verzen beschrijft hij nog in zijn onschuld, vers 5: Totdat ik de geest geef zal ik mijn onschuld niet prijs geven. Aan mijn gerechtigheid houd ik vast. Maar dan vanaf vers 8 tot vers 23 beschrijft hij nu ook, nadat al de drie vrienden het gedaan hebben, beschrijft hij ook het pad van de goddeloze. Wat is de verwachting van de godvergetene als God zijn leven afsnijdt? Als Hij dat opeist?


  En dan vindt u ook weer hoe het uiteindelijk misloopt met de goddeloze, Job weet daar van en maakt zijn vrienden duidelijk: Ik weet hoe het met de goddeloze gesteld is, ik kan het nog schriller uitmeten dan jullie dat gedaan hebben. Vertel mij maar niets. Ik weet wie de goddeloze is. Ik weet waar zijn weg eindigt. Ik weet het beter dan jullie, En ik weet ook -dat is het derde - dat is in hoofdstuk 26, laat hij zien, dat hij minstens zo goed als zijn vrienden op de hoogte is van de grootheid van God, beter nog dan zijn vrienden.


  In hoofdstuk 27, hoe hij.minstens zo goed als de vrienden op de hoogte is van wie de goddeloze is en waar de weg van de goddeloze eindigt. En in dat prachtige hoofdstuk 28 laat hij zien dat hij beter nog dan zijn vrienden weet wat ware wijsheid is, Het is een prachtig hoofdstuk, Sommige mensen hebben wel gedacht dat het hier zo maar in het boek is ingelast, omdat het nogal op zich zeïf staat, Maar die gedachte is helemaal niet noodzakelijke Het kan zeer wel doot Job zijn uitgesproken. Het is het hoofdstuk over de wijsgeid. De wijsheid van de vrienden dat is een goedkope wijsheid. Die kun je zo bij de drogist krijgen. Dat is een wijsheid die uit voorraad levergaar is. Maar dat is niet de ware goddelijke wijsheid. Er staat hierboven: De wijsheid voor de mens onvindbaar.


  De ware wijsheid van God,zegt hij tegen zijn vrienden, dat is niet die goedkope waarmee jullie komen aandragen. Die wijsheid.van God, daarvoor moet je diep indringen in het wezen van God Zelf. En hij gebruikt daarvoor de prachtige beeldspraak van de mijnbouw, Dit hoofdstuk is daarom zo interssant voor ons, omdat het ons iets weergeeft over de mijnbouw zelfs uit de oude tijd. En hij vertelt hoe mensen diepe mijnschachten boren in de grond, om daar met heel veel moeite, zeker natuurlijk met.de primitieve middelen van toen, om daar onder uit de aarde goud, zilver, edelstenen naar boven te halen, Wat een moeite moet een mens niet doen om diep in de aarde die prachtige goederen, goud, zilver, edelgesteente, te voorschijn te brengen. Maar, zegt hij met de wijsheid is het nog moeilijker.


  Hij zegt in vers 12: Maar de wijsheid, waar wordt ze gevonden? En waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? Vers 7: Het pad daarheen - geen roofvogel kent het, het oog van de gier speurt het niet, Vers 13: De sterveling kent haar waarde niet. Zij wordt niet gevonden in het land der levenden. De waterdiepte zegt: In mij is zij niet. En de zee zegt: Zij is niet bij mij. Je kunt het ook niet kopen. Je kunt er niet voor naar een winkel gaan. Al gaf je er goud en zilver voor, je kunt het daarvoor niet krijgen. Al zou je ruilen al die kostbaarheden, die je opgediept had uit de aarde, met al die schatten die daar worden opgesomd, in vers 15 tot 19, daarvoor kun je de wijsheid niet kopen. De wijsheid is niet te koop. Want de wijsheid is niet goedkoop.


  Deze wijsheid dan, vers 20, vanwaar komt zij? En waartoch is de verblijfplaats van het inzicht? Zij is onttrokken aan het oog van al wat leeft, zelfs voor het gevogelte des hemels is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen het: Met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen, God kent de weg tot haar. Hij weet haar verblijfplaats. Wil je ware wijsheid leren kennen? Wat een zucht naar wijsheid is.er niet in deze wereld, Ten alle tijden en ook vandaag. Waar de mens weer ontredderd is en met zo'n geweldige problemen geconfronteerd wordt. Waar de macht die de. mens ontketend heeft hem boven het hoofd uitgroeit; waar hij geen raad mee weet. De mens, op zoek naar wijsheid, losgeslagen van zijn wortels.


  En hier zegt Job: Wijsheid, daarvoor moet je bij God zijne En juist de mens van de twintigste eeuw is God ‚op zo'n jammerlijke wijze kwijtgeraakt. Wijsheid is bij God. God kent de weg tot haar. Hij weet haar verblijfplaats. Hij schouwt tot de einden der aarde, Wat onder de ganse hemel is ziet Hij. Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde, toen Hij voor het water de maat bepaalde, toen Hij de regen een wet voorschreef en voor de bliksemschichten de weg, toen.zag Hij haar. En verkondigde haar. Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar. Maar tot de mens zei Hij: - en nu eindelijk in het 28ste vers van hoofdstuk 28 komt het.antwoord. Zie de vreze des Heren , dat is wijsheid, en van het kwade te wijken, dat is inzicht.


  Als ik veel tijd had zou ik zo met u stuk voor stuk een paar van de.allermoeilijkste vragen van onze tijd naar voren kunnen brengen. U kunt.ze zelf invullen want de voorpagina's staan er bijna elke dag vol van. De grote vraagstukken.van onze tijd, die de mens volkomen uit de hand lopen. Maar die ook niet weet waarmee hij er naar toe moet. De bewapeningswedloop, de werkloosheid, aids, die vreselijke ziekte, noem het maar op. Ik zou het u duidelijk kunnen maken, maar u weet het net zo goed als ik, De vreze des Heren zal al die, problemen veranderen, Ik weet dat het goedkoop klinkt. Maar als u er over door zou denken, als de mensheid ineens bevangen zou worden zoals dat straks bij de wederkomst van de Heer Jezus het geval zal zijn, bevangen zou worden door de vreze des Heren, zouden al die problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.


  Straks zal de aarde vervuld zijn van de vreze, van de kennis des Heren. Van het kwade te wijken is inzicht. Dat is wijsheid, dat is kennis, toegepast in het leven, in het prackische leven van de mens. Dat is wijsheid. Practische kennis, Kennis namelijk hoe het goede te doen en het kwade te laten, Dat is het hele geheim van het mensenleven. Het goede te doen is wandelen naar Gods wil. Het kwade te laten, dat is wandelen naar Gods wil. Bier geeft Job aan, dat hij dieper geproefd heeft en gevoeld heeft en getast heeft wat de wijsheid is, dan zijn eigen vrienden, die zoveel van die wijsheid van God ten berde wisten te brengen. Wel, ik heb.u al gezegd, over de laatste hoofdstukken heb ik niet veel te zeggen. Ik zou u veel liever willen aanraden om vanavond of morgen die hoofdstukken voor u zelf te lezen.


  Ze zijn niet moeilijk te begrijpen en ze zijn des te aangrijpender om te lezen. Over hoofdstuk 29 staan de vroegere dagen van voorspoed en eer. Het overkomt ieder mens, die in de ellende gedompeld is, dat zijn heimwee teruggaat naar de dagen van vroeger, toen hij nog gezond was, toen hij rijk was, toen zijn huwelijk nog in stand was, toen zijn kinderen er waren en hij droomde als het ware weg in die dierbare herinneringen. Daarvan is hoofdstuk 29 vol, Maar ik heb u al gezegd, we kunnen het nu samen niet doorlezen, Leest u het voor u zelf door.


  En dan in hoofdstuk 30 als Job ineens weer terug in de harde realiteit van het nu. Dat hoofdstuk begint met het ''maar'', Maar nu lachen mij uit wie jonger van jaren zijn dan ik. Wier vaders ik te min vond om bij de honden van mijn kudden te zetten. Vers 9: Nu ben ik hun tot een spotlied en ik werd hun tot een onderwerp van gepraat. Zij verafschuwen mij, houden zich op een afstand van mij en sparen mijn gelaat het speeksel niet. Wie kan zulke woorden lezen, herhaal ik, zonder te denken aan de Heer Jezus? Duidelijker dan ooit zien we nu in deze laatste hoofdstukken in Job het beeld van een Ander opdoemen, Die we pas in het nieuwe Testament tegenkomen. Het beeld van de waarachtig onschuldige, Die door God gelouterd werd, En daar kwam inderdaad alleen maar goud, fijn goud te voorschijn. Die door God gelouterd werd en alles was rechtvaardig en Hij, de Rechtvaardige, moest tot zonde gemaakt worden voor onrechtvaardigen.


  Let u op de taal van Job, vers 20: Ik roep tot U om hulp, maar Gij antwoordt mij niet. Het is de taal van de psalmen. Ik sta daar, maar Gij let niet op mije Gij verandert U voor mij in een meedogenloze, Gij bestrijdt mij met Uw sterke hand. Vers 23: Ja, ik weet, Gij voert mij ten dode, naar de verzamelplaats van al wat leeft. En tenslotte in hoofdstuk 31- en daar vervaagt dat beeld weer van de Heer Jezus. Niet helemaal, want de Heer Jezus kon ook Zijn onschuld betuigen. Maar ik heb u al gezegd, bij Job kunnen we dat alleen maar aanhoren met gemengde gevoelens. Er is nog niets van deemoed, van ootmoed bij Job te beluisteren, Dat moet nog komen.


  In hoofdstuk 30 zien we een van de helderste momenten, waar we in Job toch iets als een type van de Heer Jezus ontwaren, met alle reserves die ik al heb aangestipt. In hoofdstuk 31 daarentegen hebben we het laatste getuigenis van zijn onschuld. De laatste keer dat hij tegenover God zijn verklaring aflegt. Ik wijs u alleen op vers 37: Van al mijn schreden zal ik Hem rekenschap geven. Âls een vorst Hem naderen. Ik wijs u met name op dat vers, omdat het ons herinnert aan wat ik straks zei. Hoe klein is God hier in de ogen van Job, als hij zo kan spreken: Als ik eenmaal God zal zien, dan zal ik als een vorst tot Hem komen. Dan zal ik Hem recht in de ogen zien. Ik zal mijn rug rechten, ik zal mijn borst vooruit zetten. En de volgende keer zullen we zien, wat er ook nog met Job moest gebeuren.


  Vanavond hebben we bij hem kunnen opmerken dat wonderschone. Hoe het geloof van Job, dat dreigde te verstikken in zijn ellende, tot ontwaken kwam, wakker werd, En zich helemaal weer aan God toevertrouwde, De volgende malen, hopen we, zo de Heer wil, te overdenken, hoe nog iets bij Job moest gebeuren, voordat Gods weg met hem ten einde was. Dat was de grootheid van God, aan Job te openbaren en Job. zo klein wordt, dat er niets meer van die vorst overblijft. Niets meer van die man die zo pochend, op de borst slaande, tot God komt en alleen maar puur goud meent te kunnen aanbieden, Dan horen we een man die zegt: Ik ben slechts stof en as. Dat is wat de mens is, En wat een moeite kost het God soms, als ik het zo zeggen mag, ons daartoe te brengen, dat we werkelijk met heel ons hart, met alle vezels van ons bestaan, tot dat inzicht geraken.
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  DEEL 4 - Elihu: De Geest van God.



  Job 32, 1e vers. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij in eigen ogen rechtvaardig was, En de toorn van Elihu, de zoon van Baracheël, de Buziet, uit het geslacht van Ram, ontbrandde; tegen Job ontbrandde zijn toorn, omdat deze zich tegenover God voor rechtvaardig hield, en tegen diens drie vrienden ontbrandde zijn toorn, omdat zij geen antwoord gevonden en Job nochtans schuldig verklaard hadden, Maar Elihu: had gewacht Job aan te spreken, omdat zij ouder waren dan Mij. Doch toen Elihu zag, dat er in de mond der drie mannen geen antwoord meer was, ontbrandde zijn toorn.


  En de Buziet Elihu, de zoon van Baracheël, nam het woord en zeide: En dan hebt u daar de inleiding van zijn toespraken, En we lezen dan in hoofdstuk 33 - laten we beginnen bij vers 14: Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet ope In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de legerstede, dan opent Hij het oor der mensen en drukt het zegel op de vermaningen, tot hen gericht, om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeve te redden, zijn leven, dat het niet omkome door de spies. Ook wordt hij door smart op zijn sponde vermaand, terwijl er aanhoudende, strijd in zijn gebeente is. Dan gruwt zijn binnenste van brood, zijn ziel van begeerlijke spijze, zijn vlees slinkt weg, men ziet het niet meer, zijn, beenderen, eens onzichtbaar, steken uit, zodat zijn ziel tot de groeve nadert, zijn leven tot de dodende machten.


  Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak, één uit duizend, om een mens zijn onschuld te kennen te geven, Dan zal Hij Zich zijner erbarmen en zeggen: Bevrijd hem, dat hij niet in de groeve dale, de losprijs heb Ik verkregen. Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd, hij keert terug tot de dagen zijner jonkheid, Hij bidt tot God en Deze neemt hem in welgevallen aan, zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt en Hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft. Dan zingt hij ten aanhore van de mensen en zegt: Ik had gezondigd en het recht, gebogen, maar het werd mij niet vergolden,. Hij heeft mijn, ziel bevrijd van de gang naar de groeve en mijn leven verlustigt zich in het licht.


  En dan in hoofdstuk 34, vers 10: Daarom, gij verstandige lieden, luistert naar mij: God is verre van goddeloosheid, de Almachtige van onrecht. Veeleer vergeldt Hij de mens zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel; ja waarlijk, God handelt niet onrechtvaardig, de Almachtige buigt het recht niet.


  Uit hoofdstuk 35, vers 2: Houdt gij dat voor, recht en noemt gij dat: mijn gerechtigheid tegenover God, dat gij zegt, wat baat het u? In hoeverre ben ik beter af dan wanneer ik zondig? Ikzal u bescheid geven en uw vrienden met u: Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken, hoog boven u; indien gij zondigt, wat doet gij Hem daar mee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt gij Hem daarmee? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij Hem daarmee? Of wat kan Hij uit uw hand ontvangen? Uw goddeloosheid raakt slechts een mens als gij, en uw gerechtigheid een mensenkind, Wel jammert men over de veelheid der verdrukkingen, roept om hulpwegens het geweld der machtigen, maar men zegt niet: Waar is God, mijn Maker? Die lofzangen geeft in de nacht; die ons verstandiger maakt dan het gedierte der aarde, ons wijsheid verleent boven het gevogelte des hemels?


  Hoofdstuk 36, En Elihu ging voort en zeide: Wacht nog een weinig op mij, dan zal ik u onderrichten, want er is nog genoeg over God te: zeggen. Ik zal mijn kennis ver ophalen en mijn Maker rechtvaardigen; want waarlijk, mijn woordenzijn niet ijdel, een man met juist inzicht staat vóór u. Zie, God is geweldig, maar acht niets-gering, geweldig is Hij in kracht van verstand, Hij laat de goddelozen niet in leven, maar verschaft recht aan de ellendigen; Hij trekt van de rechtvaardige zijn ogen niet af, maar zet hen voor immer bij koningen op de troon, zodat zij hoog verheven zijn. Maar zijn zij met ketenen gebonden, gevangen in banden van ellende, dan brengt Hij hun hun daden onder het oog en hun overtredingen, omdat zij overmoedig handelen, en opent Hij hun oor voor de vermaning en gebiedt, dat zij zich bekeren van de boosheid.


  Vers 22. Zie, God handelt verheven in Zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem Zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij Zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen.


  Hoofdstuk 37 tenslotte, vers 11: Ook bewaart Hij de wolken met water, Hij spreidt Zijn lichtende wolken uit, en het schiet naar alle kanten in het rond naar: zijn bestel om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde; hetzij tot een roede voor zijn aarde, hetzij tot goedertierenheid, Hij doet het zijn doel vinden. Leen toch het oor aan deze dingen, o,Job, sta stil en let op Gods wonderen.


  Vers 23: De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet, Daarom vrezen de mensen Hem, maar geen der eigenwijzen ziet: Hij aan. Tot hier toe.


  Het is duidelijk, beste vrienden, broeders en zusters, dat deze hoofdstukken vam het boek Job een op zich zelf staand gedeelte vormen. En het ligt ook voor de hand om ze vanavond samen te nemen, deze redenen van Elihu, de vierde vriend van Job, die zo maar heel onverwacht ten tonele verschijnt. Onverwachts, want aan het begin van het dichterlijk gedeelte: van het boek, daar zien wij Job omringd door zijn drie vrienden, Elifaz, Bildad en Zofar. Aan het eind van hoofdstuk: 2 vonden we ze bij hem en we vinden in deze hoofdstukken, die dan daarop volgen, hoe zij, die drie vrienden, met Job in gesprek treden. En over deze Elihu vernemen wij niets.


  Pas als deze drie vrienden uitgesproken zijn, als zij, zoals we dat lazen aan het begin van hoofdstuk 32 Job niets meer hebben te zeggen, als ze geen enkel argument meer over hebben, dan komt deze Elihu, die; omdat hij zoveel jonger was dan de anderen, al die tijd gezwegen haden zelfs niet genoemd was. Niet alleen omdat hij Jong was, maar ongetwijfeld ook omdat hij van een heel ander kaliber was dan de drie vrienden van Job, die ik straks noemde, Dat is een heel belangrijk punt. Want wie de toesptaken van Elihu heel oppervlakkig leest die zal gemakkelijk de indruk kunnen krijgen, dat Elihu niet veel nieuws te vertellen heeft. Dat zijn vermaningen op hetzelfde vlak liggen als die van Elifaz, Bildad en Zofar.


  En dat zou een totale onjuist conclusie zijn. Als dat zo was, dan hadden we nog niet eens een keer de toespraken van Elihu nodig na alles wat de drie vrienden al zo uitvoerig hadden gezegd. Nee, Elihu heeft wel degelijk iets heel nieuws te vertellen. Hij is de enige van de vier vrienden die werkelijk, ook al is hij maar een mens, een mens die gebrekkig is in zijn kennis zoals wij allemaal, maar hij is de enige die werkelijk namens: God kan spreken.


  Later, in hoofdstuk 42, zien we dat God ook de drie vrienden het ernstig kwalijk neemt, de manier waarop zij gesproken hadden, Maar dat is niet bij Elihu het geval, Daarvan rept God met geen woord, Elihu heeft de heel bijzondere plaats dat hij met een boodschap van God tot Job mag komen en ooktot de drie vrienden. Hij heeft een boodschap voor alle vier. En daarin is hij, zoals gezegd, een dienstknecht van God. Deze hoofdstukken kunnen daarom beslist niet gemist worden. Ze zijn zelfs nog duidelijker als het gaat om het onderwijs van de hoofdstukken, waarin de Heer Zelf later aan het woord komt, direct nadat Elihu uitgesproken is, Want wat God Zelf doet is te wijzen op Zijm grootheid als Schepper in Zijn majesteit, verre verheven boven het kleine, nietige, geringe schepsel, God heeft het eigenlijke onderwijs over wat de bedoeling is van Zijn regering met de mensen, ongelovigen en gelovigen, overgelaten aan Elihu.


  En dat is prachtig mooi. God had al deze dingen Zelf kunnen zeggen, die Elihu hier zegt. God komt immers ook later aan het woord. Maar God heeft dit onderwijs overgelaten aan een mens. En dat is op zich zelf al een eenvoudige, maar een heel belangrijke les. Als het gaat om deze opvoeding van Zijn kinderen, ‘dan gebruikt God daarvoor Zijn dienstknechten, En zo is het vandaag aan de dag nog steeds, Het is bepaald niet gebruikelijk dat God ons uit:de storm antwoordt, zo heel rechtstreeks. De gebruikelijke wijze waarop God ook tot onze harten spreekt, waaróp God ook ons vermaant, maar ook bemoedigt en onderwijst in algemene zin, is door middel van Zijn dienstknechtem. En zo zendt Hij deze Elihu te rechtertijd naar deze mannen, deze vier mannen, die zolang met elkaar gesproken hadden, opdat God nu door deze dienstknecht Zijn woord kan doorgeven.


  En de duidelijkste onderwijzingen over de regering van God vinden wij in deze hoofdstukken, waarin Elihu aan het woord komt, Ik heb u al gezegd, hij spreekt heel anders dan zijn vrienden. We lezen in hoofdstuk 32, in het begin, dat zijn toorn ontbrandde.


  En om twee redenen. Dat is heel belangrijke In vers 2 en 3 van hoofdstuk 32, ten eerste ontbrandde zijn toorn, omdat Job zich tegenover God voor rechtvaardig hield, In feite vonden de andere drie vrienden dat ook en die waren daar ook kwaad overe In dat opzicht lijkt Elihu op één lijn te staan met de drie vrienden, Maar we zullen zien, dat hij op heel andere wijze Job aanvalt en terecht wijst dan de drie vrienden, Maar in de eerste plaats was hij op Job vertoornd. Maar daar komt iets bij en daaruit zien we dat Elihu een heel andere invalshoek heeft. Hij is ten tweede vertoornd op zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, dat wil zeggen, Job niet konden weerleggen en nochtans Job schuldig verklaard hadden, Ze hadden geen werkelijk antwoord op Jobs woorden. Job was immers de laatste spreker geweest.


  Zijn drie vrienden waren uitgesproken. Als dat niet zo was, dan had Elihg hier beslist niet het woord durven nemen. Maar die vrienden waren uitgepraat, Ze hadden niets meer te zeggen. Maar ook al hadden geen echt weerwoord tegen Job, toch hadden, ze niet geschroomd Job de vreselijkste beschuldigingen naar het hoofd te slingeren, En daar was Elihu verontwaardigd over. En daar hebt u het enorme verschil al, een eerste verschil, Elihu doet niet wat deze drie vrienden doen. Namelijk insinueren, dat Job wel vreselijke zonden gedaan, moet hebben, waardoor hij het oordeel van God kennelijk over zich afgeroepen heeft. Ik zal u dat in het kort nog herhalen, zoals we dat in de vorige lezingen hebben gezien. De drie vrienden hadden een heel simpele, naïeve theorie over de regering van God. Als iemand goed leeft dan zal God hem belonen en als iemand zwaar zondigt, dan zal God hem straffen.


  En die redenering kun je ook omkeren, meenden ze. Als iemand zo zwaar te lijden had, dan kon dat maar één oorzaak hebben en dat is dat zo iemand dan vreselijk gezondigd moest hebben, En Job kon zich nog 100 keer verontschuldigen, die drie vrienden zeiden in steeds krassere termen, en steeds meer rechtstreeks in zijn gezicht: Job, je kunt praten als brugman, maar jij moet wel verschrikkelijke zonden op je geweten hebben. Anders zou God je dit kwaad niet gezonden hebben. Elihu doet dat nooit, hij insinueert niet, dat Job allerlei verborgen zonden gepleegd heeft, waar hij niet voor uit wil komen. Waar Elihu tegen in gaat, is dat wat Job gezegd heeft, wat we allemaal zwart op wit ook voor ons hebben in dit boek Job.


  (W.J.O. bedoelt hier hoogstwaarschijnlijk : Elihu 1)


  En beperkt zich tot de woorden van Job. En die waren ook helemaal verkeerd. Want Job wist dat hij geen grove zonden op zijn geweten had. Hij wist dat de theorie niet opging, dat God hem zwaar strafte om zijn zonden. Maar het grote punt is dat Job in feite net zo weinig van God afwist als die drie vrienden, En Job gaat in feite van dezefde redenering uit. Alleen met een heel andere conclusie. Hij zegt als het ware tegen de Here God: Als ik niet gezondigd heb, waarom straft U mij dan zo verschrikkelijk? U zendt mij Uw straffen op onrechtvaardige wijze, onverdiende, Zijn aanklacht is dat God in wezen onrechtvaardig is door hem zulke zware beproevingen te zenden. En dat moeht niet gezegd worden. Elihu gaat daar tegen ine Hij gaat niet in tegen vermeende zonden, die Job helemaal niet gedaan heeft.


  Dat deden de drie vrienden. Die beschuldigden Job door allerlei gemene insinuaties, Elihu beschuldigt Job - en dit was terecht - vanwege diens vermetele taal tegen God, omdat Job het gewaagd had de Here ter verantwoording te roepen vanwege dat wat hem overkwam. Hij had God beschuldigd, dat God hem eebehandelde door hem dit lijden te zenden. En zo krijgen ze daar van langs. De drie vrienden enerzijds en Job anderzijds. Alhoewel wij moeten bedenken dat hij vooral tegen Job spreekt. Zijn woorden. zijn slechts indirect ook een ernstig verwijt aan het adres van de vrienden van Job. Dit is belangrijk em van het begin af aan te zien, dat Elihu op een heel andere golflengte spreekt. En ook dat Elihu Job werkelijk begrepen heeft en terecht Job weet te vermanen. En daarom zijn deze hoofdstukken bijzonder belangrijk en verdienen ze onze zeer grote aandacht.


  Elihu begint - dat vinden we in hoofdstuk 32 - met een uitvoerige verhandeling waarom hij zolang heeft gezwegen, Voor ons, eind 20e eeuw; komt dat misschien wat overdreven op ons af. Wij kennen dat zo weinig, dat respect van de jeugd tegenover de ouderdom. Gezag is op zo sterke wijze in de crisis gekomen vandaag aan de dag, dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen dat een jong iemand als Elihu zo lang gewacht heeft en pas durft te gaan spreken als de ouderen kennelijk volledig uitgepraat zijn. Hij interrumpeerd ze niet. Hij heeftniet geprobeerd er eerder met zijn argumenten in te komen. Hij heeft gewacht tot het einde.


  Dat is het eerste, Als hij zegt in vers 6: Ik ben jon en gij zijt hoogbe jaard. Daarom schroomde ik en vreesde u mee te delen wat ik weet. Dan zien we daarin zijn bescheidenheid, Ook zijn geduld. Hij kan wachten, Ik dacht, laat de ouderdom spreken, zegt hijs en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen. Hij geeft er ook blijk van dat hij weet heeft van Gods werken in het hart van een mens door de werkzaamheid van Zijn Geeste. En de geest in de sterveling en de adem des Almachtigen die hun inzicht geeft. Hij heeft dit inzich. Hij komt daar rond voor uite En hij heeft ook gelijk. Daarom mag hij daar voor uit komen. Hij heeft ontdekt dat de ouden in dit geval niet de wijsheid in pacht hadden. En daarom heeft hij vrijmoedigheid om te zeggen: En nou moeten jullie maar eens naar mij luisteren. Ik heb op Jullie gewacht. Jullie hebben niets te zeggen. Luister nu, wat ik jullie te zeggen heb.


  Vers 12: Ik heb u mijn aandacht gewijd, dat wil zeggen,ik heb aandachtig naar jullie geluisterd, maar zie, niemand weerlegde Job. Jullie weerleggingen waren verkeerd, Jullie weerleggingen bestonden steeds uit insinuaties, Maar dat wat Job zei, dat hadden jullie moeten weerleggen. Want zo kan een mens niet tegen God spreken. Niemand uwer beantwoordde zijn redeneringen. Zeg nu niet: Wig hebben wijsheid aangetroffen. Slechts God, geen mens, kan hem uit het veld slaan. Ja, die indruk kreeg je inderdaad van die drie vrienden, dat ze zeiden: Nou, het hielp niets. Deze man is ons allemaal te glad af met zijn wijze en slimme argumenten, Alleen God kan hem nog weerleggen.


  Nee, over zo'n gedacht is Elihu verontwaardigd. Hij heeft wel degelijk zeer krachtige argumenten tegen Job aan te voeren. En wij kunnen nu al er bij zeggen, dat Job ook daarop geen antwoord gegeven heeft. Misschien heeft hij ook de kans niet gekregen, omdat de Heer Zelf, in hoofdstuk 38, direct opsElihu aansluite Vers 14, daar zegt Elihu: tegen mij heeft hij immers geen woord ingebracht, en met uw redeneringen zal ik hem niet antwoorden. Dat wil zeggen: Tegen mij heeft hij het woord nog niet opgenomen. En als ik nu tegen Job het woord ga opnemen, zal ik daarbij zeker niet uw argumenten gebruiken, zegt hij tegen de drie vrienden. Ik heb heel andersoortige argumenten om Job te antwoorden.


  De anderen stonden verslagen. En nu zij uitgepraat wareh, nu komt Elihu Hij zegt: Ook ik zal antwoorden op mijn beurt, vers 17, Ook ik zal meedelen wat ik weet, Meer niete Hij is ook maar een mens van vlees en bloed, Ook maar een mens met onvolkomen inzichten. Maar wel inzichten, gevormd door de Geest van God en in de tegenwoordigheid van God, De hoogste dienstknecht van de Heer kan meer antwoorden dan hij weet. Maar wat hij weet dat heeft hij ontvangen in de tegenwoordigheid van God Zelf. En hij weet zieh ook geroepen om te antwoorden. Want ik ben vol woorden. De geest in mijn binneste dringt mij. En dat perst er uit als wijn in zakken, die naar buiten komt door het gistingsproces, dat zich naar buiten dringt. Ik wil spreken om lucht te krijgen, mijn lippen openen om antwoordte geven. Ik zal niemand naar de ogen zien vanwege de leeftijd, of vanwege aanzien of reputatie, Het doet er mij allemaal niets toe, Er is bij hem geen aanzien des persoons.


  Hij is niet bevooroordeeld tegen Job of tegen de vrienden, Ik zal niemand naarde ogen zien en geen mens vleien, Want vleien kan ik niet. En trouwens, zegt hij, zou ik vleien, dan zou God me al gauw terzijde stellen als dienstknecht, Dan was ik onbruikbaar voor Hem. Nu dan toch, Job, luister naar mijn rede. Hij zegt in vers 4: De Geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen doet mij leven. Ik ben ook maar een mens, betekent dat. Ik ben een mens, afhankelijk van Gods Geest, Die mij gevormd heeft, Die mij ook leidt, Die mij ook werkelijk inzicht geeft. Hij stelt zich aan Job gelijk. Hij stelt zich niet boven Job. Dat hadden de drie vrienden gedaan. Die voelden zich hemelhoog boven Job verhevenen die meenden vanuit een ivoren toren Job te kunnen beschuldigen van allerlei kwaad dat hij nooit gedaan had, Elihu neemt een ander standpunt in.


  Een heel belangrijk standpunt voor elke dienstknecht, om zich naast de mens te stellen, Hij stelt zich naast Jobe. Zie, voor God ben ik aan u gelijk, zegt hij in vers 6. Ook ik ben uit leem afgeknepene. Ik ben ook maar een mens, toebereid uit stof van de aardbodem. Ik sta niet boven je, Job. Luister nu maar wat ik je te zeggen heb. Bovendien je hoeft niet bang voor me te zijn. Schrik voor mij behoeft u niet te overvallen en mijn druk zal niet zwaar op u zijne Ik daarin geeft hij in bedekte termen aan, dat hij heel anders zal spreken dan de drie vrienden. Want dat was inderdaad vreselijk, Ieder mens kan dat begrijpen, hoe erg het is als je eigen vrienden je ten onrechte beschuldigen van vreselijke dingen, die je niet gedaan hebt. En die zich ook niet laten overtuigen en steeds maar weer met die beschuldigingen: komen. Dat is heel erg. Dat is vreselijk om dat te verdragen.


  Elihu zegt: Zo zal ik niet spreken, Job, Mijn druk zal miet zwaar zijn. Het is een zachte vermaning. Hij zei: (zo krachtige termen gebruikte Elihu) Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar het is een vermanig die: zo maar rechtstreeks van de Here God. tot Job kwam. En Job heeft daaronder gezwegen. En geluisterd naar deze woorden van God Zelf, die via Zijn dienstknecht tot Job kwamen. Nu komt Elihu tot de kern van de zaak. Je zou heel de toespraken van Elihu kunnen samenvatten in deze bewoordingen. Het draait om dit thema, dat Elihu het voor God opneemt.


  Ik geef u een voorbeeld, een heel eind verder, in vers 3 van hoofdstuk 36: Ik zal mijn kennis ver ophalen en mijn Maker rechtvaardigen. Hier is iemand die het voor God opneemt, Beiden hadden verkeerd gesproken over God,, God had het Zelf gezegd, in hoofdstuk 42, vers 7 - ik heb dat al meermalen aangehaald - ‘Gij hebt niet recht van Mij gesproken, zoals Mijn knecht Job, zegt God tot de drie vrienden. Die drie vrienden hadden verkeerd van God gesproken. Zij.stelden God als een rechter die alleen maar straffen kan, zodat Job wel vreselijke dingen gedaan moest hebben. Dat is vreselijk zo over God te spreken. God zo voor te stellen als lemand die alleen maar Zijn kinderen straffen kan.omdat ze verkeerd gedaan hebben, Die van een opvoedende, van een liefhebbende God geen weet hebben. Maar ook Job had verkeerd van God gesproken. Hij had God onrechtvaardig genoemd, omdat God hem zo gestraft had. Beiden hadden God verkeerd bejegend.


  En dat is het grote thema van Elihue Hij neemt het voor God op. Hij stelt in het licht wie God werkelijk „is. En daarmee is deze jongere Elihu het meest van al deze 5 mannen ingewijd in Gods, gedachten. In het wezen van God. En u moet steeds bedenken, dat dit boek, dat deze gebeurtenis in ieder geval, beter gezegd, dateren uit een tijd dat het woord Gods nog niet bestond, het geschreven woord. Dat het echt een moeilijke zaak was om ingewijd te zijn met Gods gedachten. Elihu, hij was het.


  Als wij het niet zijn, broeders en zusters, zijn wij heel wat meer te laken, dan Job het was. Wij hebben al deze dingen in Gods woord, in het boek Job vooral, maar ook in veel andere boeken van de Schrift, Als wij zo over God zouden spreken als Job deed, zouden wij. nog veel schuldiger staan dan Job, omdat wij het geopenbaarde woord Gods hebben. Des te belangrijker, dat deze dienstknecht Elihu deze dingen heeft mogen verstaan zonder het geschreven woord Gods te bezitten, Maar nu ziet u dan, nu komen we tot een eerste kernpunt in zijn betoog, in hoofdstuk 33, vanaf vers 8 tot 13. Daar noemt hij het eerste kernpunt. En hier gaat hij in - ik zei het al - niet op vermeende, verborgen zonden bij Job, maar op dat wat Job openlijk gezegd had, wat niet te betwijfelen was, Ten mijnen aanhoren hebt gij gezegd zegt, Elihu, en het geluid uwer woorden heb ik gehoord, Ik ben rein, nu spreekt dus Job, ik ben rein zonder overtreding, ik ben zuiver en zonder ongerechtigheid.


  Maar zie - nu komen dus Jobs verwijten aan het adres van God - Hij weet reden tot vijandschap tegen mij te vinden, Hij beschouwt mij als Zijn vijande Hij. Hij legt mijn voeten in het blok, Hij bespiedt al mijn paden, Nu, zegt Elihu, Job, hoe vreselijk een mens ook lijdt, zo mag een mens nooit over God spreken. Nooit kan de mens zijn stem verheffen tot God, God ter verantwoording toepen. Elihu zegt het zo in vers 12: Zie, daarin hebt gij ongelijk, antwoord ik u Want God is meerder dan een sterveling. God is niet een medemens die je ter verantwoording kunt roepen. Die je voor de rechter kunt dagen. Die je kunt aanklagen. Bij wlke hogere instantie zou je God moeten aanklagen? God is Zelf de rechter, de Maker van het recht, de Steller van het recht. Hij is de norm voor alles wat rechtvaardig is. Hoe zou een mens God ooit onrechtvaardig kunnen noemen? Volgens welke norm?


  God Zelf is de bron, de norm, de maatstaf van alle recht. Wie zo over God spreekt, kent God niet, Job zegt dan later ook, dat, als hij nu werkelijk God heeft leren kennen, dat hij de hand op zijn mond legt en niet meer tegen God het woord opheft. Een mens kan alleen maar zo tegen God spreken, als hij God maar alleen van uit de verte kent. Als hij niet werkelijk in zijn ziel diep.voor God verootmoedigd is en onder de indruk gebracht is van de grootheid en de majesteit en de verhevenheid van God, EÉn.dat is het hele doel straks ook van God, als Hij Zelf tot Job gaat spreken, Job heel klein te maken, zodat hij zich diep voor God neerbuigt in het stof en de hand op de mond legt om niet zulke verschrikkelijke beschuldigingen aan Gods adres te uiten.


  Elihu is het eerste instrument in Gods hand om hem dat duidelijk te maken. Waarom hebt gij tegen Hem getwist? -vers 13 - terwijl Hij toch niets van Zijn doen verantwoordt? Dacht je nu heus, Job, dat God jou ging uitleggen, dat God zich ging verontschuldigen bij jou, waarom Hij zo handelde? En dan: in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk geeft Elihu een prachtige kenschets van wat God in werkelijkheid doet. Hij laat: zien dat God niet de straffende God is, de oordelende God, die er haast behagen in zou scheppen om nensen het leven zuur te maken. Maar dat God de God is die de mensen opzoekt. Die uit is op diens bekering, op diens verzoening, op diens herstel.


  En ik zeg u nog eens, wel moet u bedenken, dat Elihu geen geschreven woord Gods kende, En dan te bedenken, dat hij hier zo evangelisch wordt, bijna in nieuw-Testamentische woorden ons het evangelie gaat uiteenzetten, Dat is zo wonderbaar, dat te zien bij een mens, door Gods Geest ingeleid in Gods gedachten. Hij wil daarmee niet zeggen dat Job persé een ongelovige zou zijn, die tot bekering gebracht moest worden. Hij past dit niet op Job toe. Hoewel je het beginsel van de bekering ook - dat zullen we straks in hoofdstuk 36 zien - ook kunt toepassen op de gelovige die van God afgeweken is en die evengoed weer tot God moet terugkeren. Maar het gaat er in eerste instantie om te laten zien hoe God in werkelijkheid met mensen handelt. Dat God Juist in liefde Zich tot die mens neerbuigt. Ik zou haast willen zeggen, Zich vernedert om die mens maar te trekken, te verlokken tot God te komen, opdat zijn zonden verzoend mogen worden.


  Zoals we dat vinden in nieuw- Testamentische taal, in 2 Cor. 5: Dat God die God is die de mens smeekt: Laat u met Mij verzoenen. God Die zich tot de mens neerbuigt om die mens te trekken met de koorden van Zijn liefde in het evangelie. Zo is God, zo gaat God met mensen om, Hij is niet de God die graag straft en oordeelt, Hij is de God die graag vergeeft en verzoent en redt. God gebruikt daarvoor allerlei middelen, Een droom, een nachtgezicht. God spreekt tot de mens. Zoals God dat deed tot Nebukadnezar b.v. in een droom om hem te waarschuwen, om hem van zijn zonden af te brengen. Of hem te waarschuwen voor wat zou kunnen gebeuren. Daniël 4 b.v. Om Nebukadnezar voor zijn hoogmoed te bewaren.


  Meermalen kan God zo de mensen waarschuwen. Tweemaal, driemaal, Dan opent Hij het oor der mensen en drukt Zijn zegel op de vermaningen; tot hen gericht, Om de mens van zijn doen af te brengen, Om hoogmoed van de man te weren. Dat is bekering. Om de mens zich te laten omkeren van Zijn daden, van zijn handel en wandel, Om zijn ziel van de groeve te redden, om de mens te redden van de dood, ja, van de eeuwige dood, Zijn leven, dat het niet omkome door de spies. En dan in vers 19 zien we, - en dat is juist in dit boek zo belangrijk - een ander middel, waardoor God tot de mens spreek Hij kan door mensen spreken, hier in dit oud-Testamentisch verband, door dromen en visioenen. Hij kan ook tot de mensen spreken door iets wat ook vandaag nog evenzeer een roepstem van God kan zijn. Door ziekte.


  Dat komt al wat dichter bij de ervaringen van Job zelf. Vers 19: Ook wordt hij (de mens) door smart op zijn sponde vermaand, God vermaant een mens door hem ziekte te zenden. Terwijl er aanhoudende strijd in zijn gebeente is. Dat is de ziekte die woelt in zijn lichaam. Dan lust de mens niets meer, het eten staat hem tegen, zijn binnenste gruwt van brood, zijn ziel van begeerlijke spijzen, zijn vlees slinkt weg, men ziet het niet meer. Hij vermagert, zodat zijn botten gaan uitsteken, zodat zijn ziel tot de grove nadert, zijn leven tot de dodende machten.


  Dat kan; ziekte hier niet als straf, ziekte hier niet als oordeel van God, Dit is totaal nieuw in dit boek, Hier niet meer de simplistische theorie, dat ziekte oordeel is, maar ziekte als de verlokkende, liefdevolle roepstem van Gode Ik zeg niet, dat elke ziekte die bedoeling heeft, Want dat zou veronderstellen dat elke ziekte van God zou zijn afgeweken. Maar ziekte kan een middel zijn in Gûds hand om de mens terug te brengen tot Gode Ziekte niet als straf, maar als liefdebewijs van Gode Als een hard liefdebewijs, om een merkwaardige, tegenstrijdige uitdrukking te gebruiken. Hard, een zwaar middel is het, maar soms nodig om de mens tot boetedoening te brengen.


  En dan staat er in vers 23 een wonderschoon woord, Een woord dat aanknoopt bij datgene wat Job zelf in een veel eerdere fase in dit boek had gezegd. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 9, hoe Job had gesmeekt om een scheidsrechter tussen God en hem zelf. Hoofdstuk 9, vers 33. Laat ik beginnen bij vers 52: Want God is niet zoals ik, een mens die ik zou kunnen antwoorden. Laten wij samen ten gerichte gaan. Hij had dat zelf ook al enigszins begrepen, Job, dat je God niet zo maar ter verantwoording kunt roepen. Je kunt God niet voor de rechter slepen. En daarom zei Job: Hoe kan ik dan op de een of andere wijze mijn zaak aanhangig maken bij God. Had ik maar een scheidsrechter. Had ik maar een advocaat, Had ik maar een bemiddelaar, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Eeen scheidsrechter tussen God en mij.


  Waarom wilde Job die scheidsrechter? Want dat is nou het belangrijke punt. Waarom wilde hij deze scheidsrechter? Hij wilde hem hebben om zijn zaak bij God te verdedigen. Hij wilde een scheidsrechter die tegenover God zou kunnen beargumenteren, dat zijn cliënt Job niets mankeerde, dat hij geen zonde op zijn geweten had, dat hij onschuldig was. Hij wilde een scheidsrechter om zijn onschuld bij God te bepleiten. En nu, in hoofdstuk 33, pakt Elihu dat woord "scheidsrechter!" op.


  Vers 23: Indien een engel - je kunt ook vertalen een bode, want dat betekent dat woord eigenlijk in het Hebreeuws en ook in het Grieks - indien een boodschapper hem terzijde staat. Maar misschien is het ook zelfs wel de Engel des Heren Zelf. Maar daar kom ik zo wel op terug. Een voorspraak, dat is die scheidsrechter, dat is die advocaat. Ben voorspraak, één uit duizend, om een mens zijn onschuld te kennen te geven, Hier gaat het om een heel andere voorspraak, Hier gaat het om een voorspraak, niet om ons bij God vrij te pleiten. Het zou kunnen zijn dat die woorden "een mens zijn onschuld te kennen te geven" daar op wijzen. Maar het gaat hier juist niet om een mens die al meent onschuldig te zijn. Het gaat hier niet omdat die advocaat dat God duidelijk moet maken, Hier staat dat die advocaat dat aan de mens moet duidelijk maken. Hier gaat het om een scheidsrechter die niet namens de mens de onschuld tegenover God betuigt, maar namens God aan de mens diens onschuld mag betuigen.


  Een onschuld die de mens ontvangt op grond van een betaalde losprijs; een verzoening, die de mens ontvangt op.grond van rechtvaardiging op grond van vergeving en verzoening. Dat is heel wat anders. Dat is precies het-omgekeerde, Hier geen advocaat die bij God onze onschuld betuigt. Maar een advocaat die ons namens God onschuldig maakt door onze zonden weg te nemen. Een voorspraak, één uit duizend. In zekere zin is Elihu dat zelf. Hij is een van die zeldzame mensen op aarde, Zou je er op vandaag in Nederland -een op de duizend kunnen vinden? Een op de duizend, die op een dergelijke, indringende wijze, zo sprekend vanuit Gods tegenwoordigheid, de mens kan duidelijk maken, dat hij onschuldig kan worden door de betaalde losprijs van de verzoening. Dat is een boodschapper. Een boodschapper namens God. Een voorspraak namens God.


  Maar ik zei u al, die engel zou ook de Engel des Heren Zelf kunnen zijn. Want op het allerhoogst is die scheidsrechter, waar Job naar zocht - ik heb dat destijds bij hoofdstuk 9 al gezegd - is dat de Heer Jezus Zelf. Is het een vermoeden, misschien geboren in het hart van Job, van die Ene die straks zou komen in deze wereld, om de Middelaar te zijn tussen God en mensen, zoals 1 Tim. 2 dat zegt. Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. En in feite is Elihu daarmee nu zelf een type, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, die aks goddelijke boodschapper ons vergeving, verzoening komt aankondigen, En dat niet akleen, Hij is ook Degene, die die verzoening heeft bewerkstelligd.


  En let u nou eens op dat merkwaardige vers 24: Dan zal God Zich om die mens erbarmen en zeggen: Bevrijdt hem, dat hij niet in de groeve dale, de losprijs heb Ik verkregen. Dat zegt niet de mens, dat zegt God. God zegts Ik heb de losprijs verkregen. Hier zien we God als de eisende God, die kan zeggen dat de zondige mens niet zo maar kan worden verzoend. God kan de zonden niet door de vingers zien. God heeft daarvoor een rechtvaardig fundament nodig, Er moet een losprijs betaald worden. ‘God moet een losprijs ontvangen. Een zoengeld, opdat die mens zou kunnen worden vrijgekocht van het eeuwig oordeel. En hier zegt God: De losprijs heb Ik verkregen.


  Elihu gaat daar niet op in, hoe dat kan. Het zou interessant geweest zijn om te kunnen vragen: Maar, Elihu, hoe stel je je dat voor, dat God een losprijs heeft verkregen. Misschien zou Elihu gezegd hebben: Dat weet ik niet, maar ik weet dat het zo is, Ik weet, dat God Zich Zelf die losprijs zal verschaffen, waardoor mensen verzoend kunnen worden, behouden kunnen worden voor eeuwig. En wie het nieuwe Testament kent, die heeft het antwoord op de vraag, waar God die losprijs ontvangen heeft: op het kruis van Golgotha, Hier is de Heer Jezus de Voorspraak, die Ene uit de duizend, die Ene uit miljard, die Ene, die Zelf de losprijs betaald heeft waardoor wij verzoend worden en die als heilige Boodschapper Gods aan de mens het heil verkondigen mag op grond van Zijn eigen werk aan het kruis, Is dat geen nieuw-Testamentisch evangelie in dit misschien wel alleroudste boek van de bijbel.


  Wonderlijk, deze voorafschaduwing, En dan zien we, hoe die bevrijde mens, waarvan gezegd wordt in vers 25: Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd. Hij keert terug tot in de dagen zijner jonkheid, Dat is wat we nieuw- Testamentisch zquden noemen: wedergeboren worden. Vernieuwing des levens, De nieuwe mens zien we hier voor ons. God neemt hem in welgevallen aan, zodat hij Gods aangezicht met gejubel aanschouwt en God aan de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft. Hier hebt u zo maar de waarheid van Paulus in een notedop: de gerechtvaardigde mens, die weer een rechtvaardige genoemd,mag worden. Die zijn onschuld terug krijgt. Die zijn gerechtigheid terug krijgt. En dan gaat die mens jubelen, Dan gaat hij het lied van de verlossing zingen. Hij zingt ten aanhore van de mensen en zegt: Ik had gezondigd en het recht gebogen. Maar het werd mij niet vergolden. Hij (God) heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve. Mijn leven verlustigt zich in het licht.


  Dat is de blijde jubelzang van de verlossing, die de gelovige mag zingen. Kijk, zegt Elihus Job, zo is God, God is niet zoals jij Hem beschreef en God is ook niet zoals die drie vrienden van jou Hem beschreven. Zo is God. Hij is de verzoenende, de vergevende, de terugroepende God, de reddende God, Hij is de God Die niet straft, omdat Hij daar vreugde in vind, maar Die Zijn hand uitstrekt tot verlossing. Zo doet God tweesy driemaal met een mens om zijn ziel terug te brengen van de groeve, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht, Merk op, o Job, en luister naar mij. Zwijg stil, opdat ik spreke. Hebt gij iets te zeggen, antwoordt mij. Spreek, want ik zou u gaarne gelijk geven, Zo niet, luister dan naar mij. Zwijg, opdat ik u wijsheid lere.


  Dan staat er in hoofdstuk 34, vers 1, dat hij opnieuw begint. Het is net alsof Elihu hier even gewacht heeft. Even zich stil gehouden heeft om te zien wat Job zou antwoorden. En nu gebeurt er iets merkwaardigse Job zegt niets, Hij zwijgt. Wij zouden tegen elkaar zeggen: Hij heeft zijn meerdere gevonden. Hier is een man die hem rechtstreeks in zijn geweten treft. Hier is niet een man die hem begint te beschuldigen. Hoeveel gelovigen zijn er niet geweest, die zwaar gegriefd waren, verontwaardigd waren, als anderen bij hen kwamen met opgeheven vinger om hen van allerlei dingen te beschuldigen. Misschien gedeeltelijk terecht, voor een deel niet terecht.


  Maar op een harde, hooghartige wijze misschien wel. Daar kom je tegen in opstand. En je wint niets van een dergelijk bezoek, je maak de zaak alleen maar erger. Hier komt een andere man die zich naast Job stelt, evenals hij. zelf. En die zegt niet: Job, ik ga jou nou beschuldigen, Job, je hebt dit gedaan, Job, je hebt dat gedaan. Hij zegt alleen. maar één ding ter beschuldiging: Job, zoals jij God hebt beschreven, dat kun je niet maken, Zo is God niete En als hij dan gaat spreken over de liefde van God, dan heeft Job geen antwoord meer, De jonge Elihu treft een zwijgende Job tegenover zich aan. En dat geeft hem nu vrijmoedigheid om verder te gaan.


  En in hoofdstuk 34 vindt u nu hoe de eerste dwaling van Job weerlegt wordt door Elihu. En, in hoofdstuk 35 zullen we zien hoe de tweede dwaling van Job door Elihu wordt weerlegd. Die eerste dwaling - het staat er bij mij in de NBG vertaling ook boven - de eerste dwaling van Job was, dat God onrechtvaardig zou handelen tegenover Job. Dat datgene ongerechtigheid zou zijn. En die eerste dwaling wordt hier door Elihu weerlegd. Hij geeft in de eerste plaats wat Job gesproken had. Wij hebben dat al eerder gezien, en het gebeurt nog eens. In de eerste verzen begint hij zijn rede weer in te leiden. Hij vestigt de aandacht op wat hij te zeggen heeft.


  En dan zegt hij in vers 5 wat Job allemaal gezegd heeft. Job had gezegd: Ik ben in mijn recht, Maar God heeft mij mijn recht onthouden. Dat betekent zoveel als: Ik ben rechtvaardig, maar God is onrechtvaardig. Ondanks mijn recht sta ik als leugenaar. Hoewel ik onschuldig benschuldig ben is mijn wonde onheelbaar. Maar zo kun je niet over God spreken, Maar het punt dat even aangestipt was in hoofdstuk 33 en waar Elihu toen op geantwoord had door over de liefde van God te spreken, dat punt gaat hij nu op zich zelf nader uitwerken. Dat je zo God niet mag beschuldigen.


  Hij.zegt in vers 7: Wie is een man als Job, die Godslastering indrinkt als water? Hij zwelgt in godslastering. Want het is godslasterlijk om God te beschuldigen van ongerechtigheid. Daarmee kom je terecht in het gezelschap van bedrijvers van ongerechtigheid en omgang met goddeloze lieden. Want. Job had gezggd: Het baat de mens niet als hij behagen heeft in de omgang met God. Dat wil zeggen, je schiet er niets mee op, of je God nou dient, ja ofte nee, want God is toch onrechtvaardig. Die. straf je toch alleen maar, ook al heb je niets gedaan, Maar nu komt Elihu weer tot de kern van zijn weerlegging.


  Hij zegt in vers 10: Daarom, gij verstandige lieden - dat is natuurlijk ironisch bedoeld - luistert naar mij. God is verre van goddeloosheid, de Almachtige van onrechte, veeleer vergeldt Hij de mens zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel. Waarlijk, God handelt niet onrechtvaardig, De Almachtige buigt het recht niet, Nu moet u even goed begrijpen wat hier staat, Want het lijkt alsof het hetzelfde is wat de drie vrienden gezegd hadden. En die drie vrienden hadden dat ook zo gezegd, maar met een andere intentie. Die drie vrienden zeiden: God is rechtvaardig en als Hij jou zo straft,- dan moet je wel vreselijke dingen gedaan hebben. Dat zegt Elihu niet, nooit, nooit doet hij bedekte of openlijke verwijten aan het adres van Job, als zou deze.allerlei vreselijke dingen gedaan hebben, dat is het kardinale verschil.


  Maar ook Elihu moet als algemeen beginsel van Gods regering dit overeind houden, dat God het kwade straft en het goede beloont en dat is ook zo. Als iemand zou zeggen: God is onrechtvaardig, dan moeten we zeggen: Nee, God is rechtvaardig door het goede te belonen en het kwade te straffen. Hoe dan ook, Job, wat je ook redeneert, dat beginsel blijft staan. Elihu heeft het hier niet over het verschil van een directe en een indirecte regering van God, Hij heeft het ook niet over Job zelf. Hij past dit beginsel ook niet op Job toe door te zeggen: Dus heb jij vreselijk gezondigd. Hij geeft het alleen maar als antwoord op Jobs beschuldiging, dat God onrechtvaardig zou zijn. Maar nu moet u eens even opletten, hoe hij dat antwoord uitwerkt. Ik heb het u straks even aangestipt. Hij zegt in vers 15: Wie heeft de aarde onder zijn leiding gesteld en wie heeft de ganse wereld gegrondvest. Dat betekent dit: Wie is het eigenlijk geweest, die het gezag, de regeking over de aarde in de handen van God heeft gelegd? Welke instantie heeft dat gedaan?


  Kijk, bij aardse rechters is dat zo. Aardse rechters worden aangesteld. Worden aangesteld door de koningin in Nederland. En rechters die kunnen niet zo maar rechtspreken zoals ze dat zelf believen, zoals het hun belieft. Ze zijn daarbij gebonden aan wetten. Wetten die ze zelf niet. hebben gemaakt. Dat is heel essentieel in ons staatsbestel. Die wetten zijn door de volksvertegenwoordiging gemaakt. De rechter wordt geconfronteerd met die wetten en hij alleen maar één taak, Dat is de misdaad of overtreding te toetsen aan die wetten, te zien of de wet is overtreden en dan te zien welke strafmaat moet worden toegepaste. Zo'n aangestelde rechter heeft zijn eigen aanstelling niet in de hand, En hij is ook niet de maker van de wetten. De steller van de norm.


  Kijk, zegt Elihu, en zo is het nou met God niet, Je kunt God niet ter verantwoording roepen. Want tegenover welke hogere instantie zou je dat moeten doen. Je kunt zelfs een aardse rechter aanklagen, En dan zal die rechter, als hij schuldig wordt bevonden, kunnen worden afgezet. Want die rechter heeft ook weer een instantie boven zich. Dat is uiteindelijk de koning. Rechters kunnen maar niet. doen wat ze zelf willen. En ze zijn gebonden aan de wetten, die ze zelf niet gemaakt hebben. Maar zo is God niet. God is geen aangestelde rechter, Niemand heeft Hem in die positie gesteld van regering over deze aarde, God is God. En Hij heeft Zelf de aarde geschapen, Hij heeft de mensheid geschapen. Hij heeft jou geschapen, Job. En God is niet gebonden aan wetten van een anders God stelt Zelf de wetten, God maakt Zelf wat recht en onrecht is.


  Daarom spreken we van een christelijke natie als zo'n natie door rechtspraak en door wetten worden geregeerd, die gegrond zijn in het recht van God. En een abortus wetgeving en een euthnasie wetgeving en een discriminatie wetgeving, althans in de vorm waarin die nu is aangeboden, die zijn in strijd met het recht van God. En daarmee houdt ons land op een christelijke natie te zijn. Daar zien we hoe menselijk recht kan afwijken van Gods recht. Maar God is de enige die stelt wat recht en wat onrecht is. En juiste wetten:zijn wetten die alleen maar uitwerkingen zijn van algemene rechtsbeginselen zoals God die stelt. En daarom is het zo dwaas om God onrechtvaardig te noemen.


  Want dat betekent dat iemand die God onrechtvaardig noemt zelf zijn eigen rechtsnormen hanteert, zijn eigen maatstaven bij die van God gaan aanleggen. Zijn eigen maatstaven van recht, waar hij God gaat toetsen. Ja, maar zo werkt het niet. Wat durft de mens wel als hij zo-dwaas is om God, die Zelf de bron van alle recht is, de steller van alle recht, die de enige maatstaf is van recht en onrecht, als een mens Die onrechtvaardig gaat noemen. Volgens welke normen durft de mens dat te doen? Volgens welke maatstaven? Dit is godslastering. Hiermee verheft de mens zich boven God. Wat is er vreselijker dat een mers zou kunnen doen?


  En daarom heeft Elihu hier precies de vinger op de wonde plek gelegd, Indien God Bijn aandacht op hem richt, zijn geest en adem tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven. God is niet zo: maar: een rechter, Hij heeft uw adem in de hand, Job, God draagt u en schraagt u. Als je verstandig bent, dan onderwerp je je aan die God. Leen het oor aan het geluid var mijn woorden. Kan iemand die het recht haat, een leidsman zijn? God is de Leidsman van deze wereld, Hoe zou je dan durven zeggen dat Hij het recht haat? God die de hele wereld in Zijn hand draagt. Die alles bestuurt, Hoe zou jij durven zeggen dat die God een vijand van het recht is? Zou jij, trouwens, Job, de Rechtvaardige, de Geweldige willen veroordelen? Wie ben je wel, dat je dat durft?


  Dat is de God immers die tot een koning zegt: Nietswaardige. Elke koning, de hoogste regeerders van deze aarde: Gij zijt stof en as vergeleken bij deze God. Die tot edelen zegt: Gij, goddelozen, Die de vorsten niet naar de ogen ziet, de aanzienlijken niet voortrekt boven de geringen, Het zijn allemaal schepselen van Zijn handen. Hij overziet de wegen van de mensen. Ze vergaan als Hij dat wil en ze komen op als Hij dat wil, Geen donkerheid, geen duisternis is, waarin de zondaren zich kunnen verbergen. Nee, dit is geen God, die vergelijkbaar zou zijn met aardse rechters. Een God die je ter verantwoording zou kunnen roepen tegenover een of andere hogere instantie. Dit is de God die als regeerder van de wereld verre verheven is boven het gewoel, boven de goede en de kwade dagen van de mensen. Als die God, zegt vers 29, zich stilhoudt, wie zal dan veroordelen?


  Als Hij Zijn gelaat voor iemand verbergt, wie zal dan naar hem omzien? Om het even of het een volk of een enkeling betreft. Vers 31: Maar als iemand tot God zegt: Ik ben overmoedig geweest, ik zal niet meer geweld plegen. Wat ik niet inzie, onderricht Gij mij daarin, Ha, dat is een mooi gebed, als een mens dat leert bidden. Als een mens niet God ter verantwoording roept, als een mens niet de vuist tegen God opheft, maar zegt: O, God‚ ik ben maar een klein mensje, help mij, om Uw gedachten te verstaan. Help mij, om mijzelf te zien in Uw lichte Help mij, zoals de psalmist dat in psalm 119 bidt: Afdwalingen, wie kent ze. Spreek van de verborgene mij vrij. Die verborgen afdwalingen in ons leven, in ons hart, God maakt ze ons bekend, Indien ik onrecht gedaan heb, ik zal ze niet weer doen. Doorgrondt mij, o God, en ken mijn hart, o Heer, en zie of bij mij een schadelijke weg is en leidt mij op de eeuwige weg, zegt de psalmist in psalm 139.


  Dat is de houding die de mens betaamt tegenover die grote, Almachtige God. Aan het eind zien we, in vers 35, Job spreekt zonder verstand. Dat is de beschuldiging van Elihu, De drie vrienden zeiden: Job heeft in het verborgene vreselijke zonden gedaan. Dat zegt Elihu nooit, Elihu zegt: Job, ik veroordeel jou ook niet voor vermeende zonden, maar voor wat je zelf gezegd hebt. Hier en nu. Ten overstaan van ons allen, wat ik uit je eigen mond gehoord heb. En je praat zonder verstand, Jij praat als een mens die God niet werkelijk kent, Dat hoeft helemaal niet te betekenen, Job, dat jij geen gelovige bent. Maar als je een gelovige bent, dan ben je er wel een , die niet veel van God afweet. En dat klopt, want later zegt Job zelf: Ik had alleen maar uit de verte van U vernomen, maar nu ikU persoonlijk ontmoet heb, nu ik oog in oog met U sta, nu doe ik boete in stof en as, Elihu is de man die Job echt door heeft, En die door God gebruikt wordt om precies de vinger te leggen op de wonde plek.


  Och, mocht Job, zegt vers 36, tot het uiterste beproefd worden wegens zijn antwoorden op de wijze van boosdoeners. Want bij zijn zonden voegt hij een overtreding in ons bijzijn de handen in elkaar te slaan en een groot woord te voeren tegen God, Daar draait het om, Hij heeft tegen God de hand opgeheven, In hoofdstuk 35 zien we een tweede dwaling van Job, die we ook uitvoerig gezien hebben in de vele vertogen, die Job in, vorige hoofdstukken heeft afgestoken. Die tweede dwaling was eigenlijk deze - ik zeg "eigenlijk", omdat Elihu het iets anders verwoordt, maar het komt toeh op hetzelfde neer - Job had gezegd: Als ik dan al zonden gedaan heb, zegt hij tegen God: Wat gaat dat U aan, wat doet dat U? Wat maakt dat U nou uit, of een mens zich tegen U verzet en tegen U in opstand komt? Waarom bekommert U zich om mij? Waarom zit U zo achter mij aan? Waarom hebt U het op mij gemunt? Wat doen deze zonden U? Ze raken U toch niet.


  Elihu geeft het argument. Een andere wending, maar het komt op hetzelfde neer, door te zeggen: Als een mens goed doet, wat maakt dat God uit? Als een mens rechtvaardig is, dan baat dat God toch niet. Kortom, hij zegt, de kern van het argument van Job is dit: Of eer mens nou goed leeft of slecht leeft, wat maakt dat nou uit voor God? God is toch verre daar boven verheven, Wat doen we God daar nou mee? In hoeverre zouden we God nou werkelijk kunnen beledigen door onze zonden? Maar ook houdt dat in, als we nou goed leven, wat baat dat ons nou? Wat schieten we daar nou mee op? Op welke wijze brengt ons dat nou voordeel? Op welke wijze kan God daar nou voordeel van hebben? Kan God daar voordeel van hebben als wij rechtvaardig leven? Ook dat argument wijst opeen grote onkunde ten aanzien van God.


  Ook hier heeft de NBG-vertaling het treffend samengevat in de kop boven dit hoofdstuk: Gerechtigheid haat wel de mens maar niet God, In zekere zin had Job gelijk. Gerechtigheid op zich zelf baat God niet, God wordt daar niet beter van als wij rechtvaardig zijn. God heeft daar Persoonlijk voor Zich Zelf geen voordeel van. Maar de mens wel voor zich zelf. Gerechtigheid baat een mense Job had gedacht: Ik heb altijd rechtvaardig geleefd. En zie nou eens: God heeft me alleen maar gestraft en brengt me alleen maar ellende. Rechtvaardigheid daar heb je helemaal niets aan. Het brengt je geen enkel voordeel. Onjuist. Kortzichtig om zo te redeneren.


  Lezen we verder in de eerste verzen hoe Elihu het argument samenvat: Houdt gij dat voor recht, en noemt gij dat: Mijn gerechtigheid tegenover God, dat gij zegt: Wat baat het U? Dus Job had gezegd , dat die gerechtigheid tegenover God, die hij er op na gehouden had, hem helemaal niets gebaat had. In vers 5b citeert hij Job letterlijk: In hoeverre ben ik beter af dan wanneer ik zondig? Dus levert dat werkelijk voordeel op als een mens niet zondigt, maar rechtvaardig doet? Ik zal u bescheid geven, zegt Elihu, en uw vrienden met u. Aanschouwt de hemel en zie; geeft acht op de wolken, hoog boven u. Eigenlijk bedoelt hij: God Zelf die daar boven de wolken is, Die daar in de hemel is. Indien gij zondigt, wat doet gij Hem daar mee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt gij Hem daarmee? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij Hem daar mee of wat kan Hij uit uw hand ontvangen? In zekere zin lijkt het als of hij Job gelijk geeft door te zeggen: Inderdaad, als je rechtvaardig bent, wordt God daarin niet op Zich Zelf beter van.


  Maar, Job, jijzelf wordt daar wel beter van. Als je rechtvaardig bent tegenover God, inderdaad, dat levert God niets opsdJe doet in feite dan niets anders dan je plicht als schepsel. Je doet in feite niets anders dan wat je tegenover God verschuldigd bent. Maar je hebt daar wel voordeel van voot je zelf. Dacht je dat een rechtvaardig leven geen voordeel had, Job? Kijk je nu alleen maar naar je huidige leed om af te meten wat voor voordeel het jou heeft opgeleverd? Uw goddeloosheid raakt slechts een mens als gij, en uw gerechtigheid een mensenkind. Denk je dan, dat, als het je dan, als het niets uitmaakt hoe je leeft, dat je dan net zo goed goddeloos kunt leven? Job, ik zeg je, als je goddeloos leeft, zul je daarmee zelf de ellende over je heen brengen. Je zult daar zelf de vreselijke gevolgen van moeten ondervinden op de lange termijn.


  Wel jammert men. Er zijn heel wat mensen die jammeren als ze in de ellende zitten, omdat ze God in wezen niet kennen en net als Job God ter verantwoording roepen. Ze jammeren over de veelheid der verdrukkingen, ze roepen om hulp wegens het geweld der machten, Maar men zegt niet: waar is God? Ja, dat zeggen ze wel: waar is God? Maar niet dit: Waar is God, mijn Maker? Dat is de kern: Waar is God, mijn Maker, God is onze Maker. Hij is Degene uit Wiens hand wij zijn voortgekomen. Hij is Degene die we niet ter verantwoording roepen Degene, die we niet kunnen beschuldigen. Hij is Degene, tegenover wie we niet kunnen uitmaken, of we nou eens rechtvaardig of goddeloos zullen zijn. En zeker niet met argumenten, dat het allemaal toch niets uitmaakt tegenover God, We zijn het gewoon verplicht. We zijn het gewoon tegenover God verschuldigd om rechtvaardig te leven naar de geboden die Hij ons heeft gegeven. Maar dat is niet het enige.


  Als een mens dat doet, Job, ook al zul je dat nu in je ziekte zo moeilijk kunnen beamen en zo moeilijk kunnen ondervinden, als je leeft naar Gods geboden, dan zul je de enorme zegeningen daarvan ondervinden. Hij noemt ze hier op. Lofzangen kun je dan zingen in de nacht, in vers 10. Dan word je verstandiger dan de dieren, wijzer dan de vogels. Dan roept men, in vers 15 gaat het verder, maar hij geeft in vers 10 en 11 die zegeningen, die het gevolg zijn, als men inderdaad God zo mag dienen, Maar als het niet is, dan is het, dat God, als men roept, zonder deze belijdenis dat God onze Maker is, dan antwoordt God niet, Dan luistert God niet naar dat ijdel geroep. Hoeveel te minder - vers 14 - nu gij zegt, dat gij Hem niet ziet, dat de rechtzaak vóór Hem ligt, maar dat gij op Hem moet wachten. Maar nu, omdat Zijn toorn geen bezoeking doet en Hij Zich om de overtreding niet al te zeer schijnt te bekommeren, nu zet Job tevergeefs een grote mond op. Spreekt vele woorden in onverstand.


  Job denkt maar dat hij zo door kan gaan met God te beschuldigen. God antwoordt niet, God:bestraft hem er niet voor en Job wordt als het ware steeds brutaler, God zwijgt tegenover hem en de taal van Job wordt steeds hovaardiger, steeds vermeteler. Nu, wat is het antwoord van Elihu? Elihu heeft nu die twee dwalingen van Job weerlegd. Het maakt wel degelijk uit, is de tweede dwaling, of het antwoord daarop, of een mens rechtvaardig of goddeloos leeft. Maar nu voegt Elihu er iets heel belangrijks aan toe, dat eigenlijk een uitbouw is van wat we al hadden in hoofdstuk 33.


  De liefhebbende God die de bekering van de mens beoogt, Die liefhebbende God die Zich bezig houdt met mensen, om ze tot het geloof te brengen, Maar ook - en dat is nieuw hier in hoofdstuk 36 - Die ook Zich bezig houdt met Zijn kinderen, die afgeweken zijn. Dus Gods liefde trekt ongelovigen, opdat ze tot geloof komen, opdat ze verzoend worden. Maar Gods liefde trekt ook Zijn kinderen, opdat ze van hun afwijkingen, van hun afdwalingen mogen terugkeren, Ik zei u al in het begin van hoofdstuk 36, hoe Elihu de Maker wil rechtvaardigen.


  Vers 35: God is geweldig, maar ‘acht niets gering; geweldig id Hij in kracht van verstand. Hij laat de goddelozen niet in leven, maar verschaft recht aan de ellendigen. Daar hebt u weer dat algemene beginsel van Gods regering. Maar dan, in vers 7, gaat het niet langer over de goddelozen, maar over de rechtvaardigen. Over de gelovigen, maar ‚dan de gelovigen, die ook helaas net als de goddelozen van de Here kunnen afwijken. Dat vindt u vanaf vers 8. De rechtvaardigen kunnen ook met ketenen gebonden zijn, gevangen in banden van ellende. En wat doet God dan? Straft Hij ze? Dat is de theorie van de drie vrienden. Brengt Hij maar alleen ellende over hen, om hen te slaan? Is dat Zijn vreugde die Hij vindt daarin?


  Nee, net zoals we dat in hoofdstuk 35 vonden bij de ongelovigen, zien we nu, dat God met die gelovigen in gesprek gaat. Hij brengt hun, zegt vers 9, hun daden onder het oog. Hun overtredingen, omdat zij overmoedig handelen, Hij opent hun oor voor de vermaningene, Hij gebiedt, dat ze zich bekeren van hun boosheid. Dat is wat God doet, God spreekt tot de mens. Ook het leed dat de mens kan ondergaan, kan zo'n roepstem van God zijn tegenover de gelovige, die dat leed moet ondergaan, opdat de gelovige mag worden onderwezen in Gods bedoelingen met zijn leven. Dat is niet straf, Dat is onderwijs.


  We zullen dat direct zien in dit hoofdstuk. God hier niet als straffer. Dat is de theorie van de vrienden van Jobe God als de opvoeder, lijden als opvoeding. Zoals wij zingen uit "Geestelijke liederen", lied 113; die ons opvoed onder lijden", Dat is wat we hier hebben. BOD die door het lijden spreekt tot onze harten. Lijden is zoals C.S. Lewis het uitgedrukt heeft, Gods megafoon. God kan zachtjes tot ons spreken, in gewone omstandigheden. Als een mens vreselijk moet lijden, dan schreeuwt God door de megafoon tot hem. Dan roept God - een excuus voor het woord “schreeuwen! - dan roept God met luider stem tot hem. Dan verheft God Zijn stem. Lijden is de luidpreker van God, maar niet de straffende God. Maar de God die ons brengt als Zijn kinderen in Zijn leerschool.


  Dan hoef je nog niet eens aan een concrete zonde te denken, die moet worden gecorrigeerde, Dat was bij Job ook niet het geval. Bij Job waren geen concrete zonden die moesten worden weggedaan. Maar bij Job was het wel noodzakelijk dat hij zijn eigen hart zou leren kennen, En dat hij God beter zou leren kennen. En dat hij zich zou verootmoedigen tegenover die grote God. Dat hij zou wegkruipen, dat hij zich zou vernederen in stof en as. En dat hij zou begrijpen hoe klein en nietig hij was tegenover die grote, machtige God. Dat is God als opvoeder die ons tot dat inzicht wil brengen. Juist door de ellende redt Hij de ellendigen. En door de verdrukking opent Hij hun oor.


  Hij redt, Hij straft niet de ellendige, Hij probeert hem juist te redden. Het lijden is een poging om die mens te redden uit allerlei omstandigheden, waarin hij verkeerd zit. De volgende verzen zijn moeilijk te vertalen, maar zoals het hier staat, betekent het dit, naar wijde, onbeperkte ruimte. Zo was het met jou, Job, Je had aan niets gebrek, jij had alles wat je hartje begeerd. Jij had een rustige dis, die vol vette spijzen was. Maar wat wist je van God? Je diende God, je was vroom en godvrezend en oprecht, wijkende van het kwaad. Maar ‘wat wist je nu van God af?


  Vers 17 is vermoedelijk ook verkeerd vertaald, Het gaat hier niet dat hij een goddeloze was. Dan zou Elihu toch vervallen in de fout van de vrienden. Maar je kunt het beter zo vertalen: Gij zijt vol van het recht over de goddeloze, Je bent helemaal geobsedeerd van dat idee van wat het ware recht is volgens jouw beperkte inzichten, hoe God zou moeten handelen tegenover de goddeloze. En hoe God zou moeten handelen tegenover Zijn kinderen, die niet in goddeldosheid wandelen, Maar, Job, dat alles geeft alleen maar aan, dat jij God niet werkelijk kent. En daarom heeft God die rustige tafel met die vette spijzen van je afgenomen. Want zolang jij daar in al die welvaart en al die gemakken zat, kon God niet tot jou spreken. Toen fluisterde God tegen je, maar je hoorde niets.


  Nu gebruikt God de megafoon. Nu spreekt God luidkeels tot je, Job, en je kunt er niet om heen. Je kunt het niet langs je heen laten gaar. Nu spreekt God - en later vinden we dat ‘letterlijk -hoe God ‘tot hem roept vanuit de storm: Job, nu kun je er niet om heen. God is bezig met je. En nu komt het, waar ik u straks al zei, in vers 22: God handelt verheven in Zijn kracht. Wie is een leermeester als HIJ. Daar heb je zo'n kernwoord, dat u goed moet aanstrepen. Dit is het kernwoord waar ik straks op doelde. Het is God als opvoeder, Dat is heel wat anders dan de ‘straffer. God is niet iemand Die zoals de rechter doet. Een rechter heeft iemand voor zich staan, die hij helemaal niet kent. Als hij hem wel zou kennen. zou hij niet eens een goede rechter zijn.


  Dan was hij bevooroordeeld, zoals een wildvreemde met zijn overtredingen. En de rechter heeft de wet, hij onderzoekt de ernst van de overtreding, gaat na in de wet wat daar voor strafmaat op staat en hij deelt die strafmaat uit, ‘Een rechter is geen reclasserings ambtenaar, Hij is niet bezig met opvoeding. Als iemand zo'n idee heeft over God, alleen maarvals straffer, dan heeft hij een totaal verkeerd beeld van God. Die weet niets van God als leermeester, als opvoeder, zoals een kinderrechter dat kan zijn b.v. Je hebt een heel andere wijze van rechtspreken. God als opvoeder, die bezig is Zijn kinderen te brengen in de leerschool. En in die leerschool zijn zware vakken. Het zijn moeilijke klassen soms. In die leerschool is een zwaar school programma. Maar er is ook een geweldige leermeester. Een geweldige opvoeder, die ons opvoedt onder lijden.


  En wie zou Hem willen vertellen, hoe het lesprogramma er uit mag zien? Daar staat hier, in vers 23: Wie zou Hem Zijn weg voorschrijven? En wie zou durven zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Vandaag heb je leerlingen die mee mogen beslissen over hoe het lesprogramma mag zijn. Studenten die mogen deelnemen aan wat hun onderwezen kan worden en wat niet onderwezen kan worden. Hier in het boek Job staat al van een dwaasheid, alsof de mens zelf kan uitmaken, wat hij voor onderwijs zou moeten ontvangen en wat niet. Als een mens dat kan uitmaken, dan staat hij in feite al boven dat onderwijs.


  Wie zou God kunnen voorschrijven wat voor leerschool Hij in uw en mijn leven als de beste leerschool aanmerkt? Wat naar Zijn oordeel de beste en juiste lesprogramma's zijn? Denk eraan, zegt Elihu in positieve zin: Dat gij Zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. Alle mensen aanschouwen het en de sterveling ziet het van verre. Zie, God is groot en wij begrijpen Hem niet. Het getal Zijner jaren is onnaspeurlijk. Dat is God als de eeuwige, en dan in de verzen, die daarop volgen, de laatste verzen van hoofdstuk 36 en ook in hoofdstuk 37, gebruikt Elihu dan tenslotte een heel belangrijk argument. Dat het belangrijk is dat blijkt alleen al uit het feit dat het eigenlijk het grote argument-is, dat de Heer vanaf hoofdstuk 38 Zelf zal gebruiken. Gods majesteit in de natuur.


  Heel het betoog van Elihu werkt daar naar toe en dat betoog wordt dan overgenomen door de Heer Zelf, Het is dit argument, Job, als God zo groot is als we zien, dat Hij in de natuur is, hoe klein ben jij dan wel niet? U moet goed begrijpen; wij zouden vandaag zo'n argument niet zo erg gebruiken. Wij zijn vandaag in de eerste plaats zo onderwezen door de wetenschap, dat, als wij het horen donderen, dan leggen wij onze kinderen uit, dat dat te maken heeft met verschillend geladen, electrisch geladen wolken, En dat is eigenlijk een heel rare manier van onderwijzen, niet waar? Wij zijn eigenlijk helemaal de spontaniteit van vroeger kwijt. Vroeger gaven de mensen een veel betere uitleg. Het is Gods stem.


  Weet u ‚ dat dat vervallen is, dat argument, sinds dat we precies weten, fysisch te verklaren, wat er met het onweer gebeurt. Als Elihu hier zegt, in hoofdstuk 37: ‘Sta stil en let op Gods wonderen, dan hebt u bij wonderen misschien een heel andere voorstelling. Want de wonderen zijn de wonderen van het onweer hier. Hoe simpel, De wonderen van donder en bliksem. Vandaag weten we een miljoen keer zoveel over de ontwikkeling van een mensenkind in een moederschoot. Verandert dat iets aan het feit, dat er in psalm 139 staat, dat de ontwikkeling van een mens een wonder is? Is het wonderbaarlijke daardoor verminderd?


  Is het minder een wonder als we Gods doen en laten opmerken in de natuur nu we daar ook heel wat meer daarvan kunnen verklaren? Ik moet daar vaak aan denkene Ik heb dat, geloof ik, misschien al eens verteld in een ander verband, Het is met de herfstkleuren ook zo, om een ander voorbeeld uit de natuur te nemen. Als kinderen vragen hoe het komt dat die kleuren ontstaan in de herfst, dan beginnen we een heel ingewikkeld verhaal over de bomen die niet mogen uitdrogen in de winter en daarom die bladeren afstoten en een kurklaagje vormen in hun bladstelen, waardoor die bladeren dan afvallen en zo. Is dat nou de enige verklaring die u hebt te vertellen. Wij zijn door de wetenschap zodanig beheerst, dat hij je afgod geworden is en dat is veel meer het geval bij uw eigen denken, dan u zelf beseft, Want wij geven allemaal dat soort verklaringen.


  Dat lijkt natuurlijk nergens naar, want de enig juiste verklaring is dat in de winter de natuur sterft. En sterven is een droevige aangelegenheid. En daarom heeft God ons willen troosten in de herfst door ons deze practtige kleuren te schenken, die het afscheid van de zomer voor ons enigszins verzoeten. Dat is de enige, dat is de werkelijke verklaring. En al het andere is ook verklaring, maar dat is secundaire En het is ook veel minder interessant voor kinderen, En het is veel belangrijker zo onze kinderen te laten omgaan met de natuur als Gods natuur. Wij zouden so wie so deze argumenten niet gebruiken. Wij zouden natuurlijk iemand verwijzen naar de Schrift. De natuur is openbaring van God. De Schrift is ook openbaring van God. Zelfs de eerste, want in het licht van de Schrift kunnen we ook de natuur werkelijk verstaan. Maar in die tijd was de Schrift er nog niet.


  In psalm 19 vindt u ze beiden naast elkaar, De hemelen vertellen Gods eer en het werk van Zijn handen, maar daarnaast, in het tweede gedeelte van psalm 19, vindt u de Schrift. Gods wet is volmaakt. Daar hebt u die twee openbaringen van God. Hier was de wet der Schriften er nog niet. Wij zouden in ons geval, in dit geval, iemand verwijzen naar de Schrift, toen kon dat nog niet. Toen moest Job verwezen worden naar het getuigenis van de natuur. Ik hoef op die details helemaal niet in te gaan. Het is ook helemaal niet moeilijk te verstaan. Aan het slot van hoofdstuk 36 vinden we de regen beschreven, en alle zegen die God daardoor aan de mensen bereidt, Ik kan me wel voorstellen, dat terwijl Elihu staat te spreken, dat het werkelijk begon te regenen. En dat dat regenen steeds heftiger werd en dat er onweer losbarstte. Dat het begon te donderen en te bliksemen,. En dat Elihu daar boven uit moest roepen tot Job.


  En dat op het Hoogtepunt van de storm - zo staat het in hoofdstuk 38, vers 1 - toen antwoordde de Heer Job uit een storm. Dat toen de Here, op wat voor wijze dan ook, tot Job zelf begon te spreken. Ik kan me dat zo voorstellen. En dat, terwijl dat onweer steeds sterker werd, in hoofdstuk 37 zo wees en zei, in vers: 2, letterlijk: Hoor, het daveren van Zijn stem, den donder die uit Zijn mond komt. Had hij gelijk of niet? Een onweer bracht de reformatie teweeg. Daar kunnen we eens even aan denken, Was dat toevallig?


  Nou, is dat niet een beetje overdreven wat ik daar zei? Maar dat éne onweer, waarin Luther verzeild raakte en waarin hij zo verschrikkelijk benauwd werd, omdat de bliksem overal om hem heen insloeg, bracht hem tot zijn gelofte om in het klooster te gaan, En naar de mens gesproken, als hij niet in het klooster was gegaan, dan had hij nooit een bijbel onder de ogen gekregen en dan as hij nooit gaan studeren in de Schrift en had hij nooit de waarheid leren zien van het feit dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen, Wou u dan soms zeggen dat God niet spreekt door het onweer? Hoort het daveren van Zijn stem. Wonderbaar, vers 5, dondert God met Zijn stem, Daar hebt u de wonderen van de sneeuw en de stortregen en de regenstromen, van de wonderen in de dierenwereld, de storm, de koude, het ijs, de watervlakte van als gegoten metaal.


  En dan staat er in vers 12: En het schiet naar alle kanten in het rond naar Zijn bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde. Al deze dingen zijn Gods handelen. Alles wat wij, moderne mensen, natuurwetten noemen, en dat is niet verkeerd, als we maar bedenken, dat natuurwetten in wezen niets anders zijn dan een omsêhrijving van Gods handelen, Wetten zijn geen wetten die onafhankelijk zijn van God, los van God. Maar ze geven weer hoe God handelt in de natuur, hoe God handelt in de ontwikkeling van een kind in de moederschoot, hoe God handelt met een onweer, dat losbarsten kan en dat nooit toevallig komt. Hoe God handelt in alles wat Hij in de natuur teweeg brengt. Leen toch het oor aan deze dingen, o Job. Sta stil en let op Gods wonderen.


  Begrijpt gij hoe God hun opdracht geeft? En hoe Hij het licht Zijner wolken doet schijnen? Begrijpt gìj iets van het zweven der wolken, de wonderwerken van de Volmaakte in kennis? Gij, wiens klederen heet worden, als de aarde stil is vanwege de zuider-hitte. Kunt gij, zoals HIJ, de wolken maken tot een uitspansel, vast als een gegoten spiegel. Maak ons bekend, wat wij tot Hem zullen zeggen. Niets toch kunnen wij aanvoeren vanwege de duisternis. Zou het Hem verteld worden wanneer ik ging spreken? Heeft iemand ooit gezegd dat hij verdelgd wilde worden? Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door de wolken. Dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder. Uit het noorden verschijnt goudglans. God is bedekt met geduchte majesteit.


  Het zou me niet verbazen als Elihu zelf hier op deze momenten de heerlijkheid van God op een of andere wijze bespeurt. Als we bedenken immers, dat God enkele ogenblikken later het woord van Elihu overneemt om nu persoonlijk tot Job te gaan spreken. De Almacht die wij niet begrijpen, is groot van kracht en rechte Het is de samenvatting van alles wat Elihu heeft gezegd. Job zelf is zo'n eigenwijze uit vers 24. De samenvatting van Elihu is dit. God die groot is in gerechtigheid buigt haar niet, God is niet onrechtvaardig. Hij is de Rechtvaardige, Ook in dat wat God nu over jou brengt, Job. In alle leed dat jou wedervaart is God rechtvaardige Hij is jouw grote opvoeder. Luister naar wat God door deze dingen tot jou te zeggen heeft, Job. Dat kun je alleen weten, Dat kan een ander je niet vertellen, wat is de leerschool van God, de stem van God tot onze harten te zeggen heeft. Dat zullen we zelf moeten leren, Elihu vertelt dat niet aan Job, al zinspeelt hij er op. De grootheid van God, Want daarin ligt opgesloten de kleinheid van Job. Job zelf zal die conclusie moeten trekken. En hij doet het, dat hopen we de volgende maal te overdenken als we de laatste hoofdstukken van dit boek zullen bezien.
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  DEEL 5 - De Here aan het woord.



  We lezen vanavond uit de laatste hoofdstukken van het boek Job en we beginnen bij hoofdstuk 38, vers 1


  Job 38, vers 1: Toen antwoordde de Here, hem uit een storm en zeide: Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand. Gordt nu als een man uw lendenen. Dan wil Ik u ondervragen opdat gij Mij onderricht. Waar waart gij toen Ikde aarde grondvestte? Vertel het indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers, of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tesamen juichten en al de zonen Gods Jubelden.


  Hoofdstuk 39, vers 34. En de Here antwoordde Job: Wil de bediller twisten met de Almachtige? De aanklager van God antwoordde daarope Toen antwoordde Job de Here: Zie, ik ben te geringe Hoe zal ik U bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eénmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer, Ja, tweemaal, Maar ik ga er niet mee voort. Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: Gordt nu als een man uw lendenen en Ik wil u ondervragen opdat gij Mij onderricht. Wilt gij zelfs Mijn recht te niet doen? Mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben? Hebt gij soms een arm als God en kunt gij donderen met een stem als Hij? Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid, Bekleedt u met majesteit en luister. Stort uw ziedende toorn uit. En zie al wat trots is en werp het terneer. Zie, al wat trots is, verneder het en verpletter de goddelozen op staande voet. Verberg hen tezamen in het stof, Sluit hen op in het verborgen oord, Dan zal ook Ik u loven omdat uw rechterhand u de zegen geeft.


  Hoofdstuk 42. Toen antwoordde Job de Here: Ik weet dat Gij alles vermoogt en dat geen Uwer plannen wordt verijdelt. Wie is het toch wie het raadsbesluit ontsluiert zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder inzicht dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken, Ik wil U ondervragen opdat Gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van U vernoemen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.


  Nadat de Here deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Here tot de Temaniët Elifaz. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van Mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Welnu, neemt stieren en 7 rammen en gaat naar mijn knecht Job en brengt ze voor u tot een brandoffer en Mijn knecht Job moge voor u bidden. Want slechts hem zal Ik terwille zijn, zodat Ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van Mij gesproken hebt, zoals Mijn knecht Job. Toen gingen de Temaniet Elifaz, de Suniet Bildad en de Naämathiet Zofar heen en deden zoals de Here tot hen gesproken had. En de Heer was Job terwille, En de Here bracht een keer in het lot van Job toen hij voor zijn vrienden gebeden had en de Here gaf Job het dubbele van al wat Job bezeten had.


  Vers 16, Daarna leefde Job nog honderdveertig jaar. Hij zag zijn kinderen en kindskinderen, vier geslachten, En Job stierf, oud en van het leven verzadigd.


  Wij zijn met deze slothoofdstukken, beste vrienden, broeders en zusters, aangekomen bij het hoogtepunt, de climax van het boeke, Ik zou haast gezegd hebben: de ontknoping. Want dit is het grootste moment, dat God Zelf gaat spreken. Dat God, naar we zouden verwachten, antwoorden gaat geven op de grote vragen die in dit boek aan de orde zijn gekomen, Het is in zekere zin ook zo. God gaat antwoord geven. Maar wel op een voor Job, en ik denk ook voor u en mij, heel onverwachte wijze. Wij zouden verwachten dat Gid Zich in de discussie gaat mengen. De discussie, die vanaf hoofdstuk 3 zolang is voortgegaan tussen de vrienden van Job en Job zelf. En aan het eind, we hebben dat gezien, vanaf hoofdstuk 32, heeft ook de vierde vriend, Elihu, zich in de discussie gemengd en aandie gedachtenwisseling weer heel nieuwe abpecten en weer heel nieuwe argumenten toegevoegd.


  Het is net als wanneer leerlingen in een klas met elkaar discussiëren over een onderwerp en de leraar luistert glimlachend toe, Want hij weet natuurlijk alles, hij kent alle antwoorden. Maar hij laat ze graag met elkaar debatteren. En tenslotte, als ze allemaal uitgedebatteerd zijn en niemand natuurlijk gewonnen heeft, dan zegt:de leraar hoe het werkelijk is. Zo iets zou je hier kunnen verwachten, Je zou kunnen denken: nu gaat God eindelijk zeggen wie er gelijk heeft. Want zo gebeurt dat ook bij die leraar in die gedachtenwisseling in die klas. Wie heeft er nou uiteindelijk gelijk? Heel dikwijls zie je, dat uiteindelijk blijkt: dat ze allemaal ‘'ongelijk" hadden. Dat ze allemaal de dingen eenzijdig voorstelden en de leraar brengt alles precies op de rechte plaats.


  Wel, aan de ene kant zien we dat hier ook. Het boek maakt duidelijk dat de drie vrienden van Job ongelijk hadden en dat Job ook ongelijk had. Maar dat is niet wat God Zelf naar voren brengt. Daarvoor heeft Hij Zijn gezant Elihu gezondene, Elihu is degene die, zoals we dat de vorige maal hebben gezien, heel duidelijk in het licht heeft gesteld, dat zowel de vrienden van Job alsook Job zelf er helemaal naast zaten. Elihu is daarom degene die, om zo te zeggen, de weg tot God heeft bereid. De weg voor God. De weg, dat God kan gaan spreken.


  En de Here knoopt in zekere zin, zoals we zullen zien, direct aan bij de woorden van Elihu, laten we nog eens in het kort zien, hoe de discussie er ook weer uitzag, Drie theorieën zijn er dus, als ik dat woord mag gebruiken. Die van de drie vrienden, die van Job en die van Elihu. En ik heb u van te voren al gezegd, degene die gelijk heeft is Elihu.


  Wat was de theorie van de drie vrienden van Job? Heel simpel, God straft het kwade en Hij beloont het goede. Als jij dus, Job, zo verschrikkelijk veel te lijden hebt, als God jou:zo zwaar straft, dan is dat kennelijk omdat jij vreselijk gezondigd hebt. Je kunt dat ontkennen of niet. Maar het kan niet anders, er moeten allerlei onbeleden zonden, zware zonden op jouw geweten drukken, die je niet wilt toegeven, maar die God kent, En daarom straft God jou zo vreselijk.


  Tussen twee haakjes, die fouten daarin hebben we gezien, Ten eerste, niet allé lijden van gelovigen is straf. En ten tweede, wij leven onder een indirecte regering van God, waarin God het kwaad niet onmiddellijk straft en het goede niet onmiddellijk beloont, Maar voor een hele tijd kan het lijken alsof de rollen totaal omgekeerd zijn. De drie vrienden hadden een heel simpele theorie over God, En daarom hebben we net, in hoofdstuk 42, gezien, dat de drie vrienden, zoals God Zelf betuigt, niet recht van Hem gesproken hadden. Niet alleen maar niet recht óver Job gesproken hadden, dat hadden ze ook. Ze hadden Job zwaar beschuldigd van dingen die hij niet gedaan had. Dat is heel gemeen. Dat is een zware zonde als we dat tegenover elkander doen. Elkaar beschuldigen, zwaar beschuldigen met valse insinuaties, terwijl de ander onschuldig is.


  Maar ze hadden niet alleen kwaad gespróken van Job, ze hadden kwaad gesproken van de Hére Zelf daarmee, Doordat ze een theorie over God hadden gelanceerd. Een theorie waarin God eigenlijk voor hun karretje werd gespannen, als u me de uitdrukking toestaat, voor hun simpele theorie. Net zo als ook veel mensen vandaag precies weten te vertellen hoe en op welke wijze Gods hand in de dingen te zien is. God die straft daar, waar leed gevonden wordt en God het goede beloont. Dat zijn mensen, die God als het ware in hun binnenzak hebben en die precies kunnen uitmaken, hoe de raad van God in elkaar zit. Nou de tweede theorie, die van Job zelf. Het frappante is, dat de theorie van Job eigenlijk dezelfde was als die van de drie vrienden, Alleen met een andere conclusie.


  Job ging ook uit van de Here, die eigenlijk als zijn knecht goed wandelt, dient te zegenen en die alleen maar leed mag toebrengen wanneer er zonde aanwezig is, En aangezien Job zo moets lijden en Job van zich zelf heel goed wist, wat die drie vrienden nief wilden erkennen, maar wat Job heel goed van zich zelf wist, dat er geen zware zonde op zijn geweten drukte. Toen begon Job het God kwalijk te nemen, dat Hij hem zo strafte, terwijl Job niets gedaan had. Hij had eigenlijk dezelfde simpele theorie, Maar omdat híj wist dat hij onschuldig was, begon hij op zijn beurt God te beschuldigen en God verwijten te maken, dat die God hem zoveel leed aandeed, terwijl hij onschuldig was.


  Dan komt de derde, Dat is Elihu. Maar ik moet u dat samenvatten in het kort, omdat we anders niet begrijpen, op welke wijze de Here daarbij aanknoopt. De Here gaat niet eens herhalen wat Elihu al gezegd heeft. Daarom zou je best kunnen zeggen dat de Here eigenlijk al in hoofdstuk 32 begint te spreken, namelijk bij monde van Elihu. Elihu valt niet in de fout van de vrienden van Job. Hij beschuldigt Job niet van allerlei verborgen zonden. Geen een keer doet hij dat. Dat was nu juist de grote fout van de andere vrienden. Wat Elihu wel doet is Job ernstig verwijten maken over dat wat Job gezegd had en wat onloochenbaar was wat we hier in dit boek kunnen nalezen.


  De heftige verwijten, die Job naar God had toegeslingerd, die werpt Elihu hem voor de voeten. En hij maakt hem duidelijk dat een mens zo niet over God mag spreken. En hij laat zien, hij prikt door die valse theorie heen, hij laat zien dat Lijden niet automatisch betekent straf voor vreselijke zonden, maar dat Gods wegen heel wat dieper gaan dan die simplistische theorie. Dat er allerlei redenen voor lijden kunnen zijn. Redenen van Gods wegen die wij vaak helemaal niet kunnen doorgronden. Maar, maakt Elihu duidelijk, die toch in ieder geval deze bedoeling hebben dat ze de gelovigen opvoeden onder lijden. Hij spreekt tot de mens door lijden, zagen we vooral in hoofdstuk 33. En ook in hoofdstuk 36 heel uitvoerig.


  Al het lijden loutert een gelovige. Want ook al zijn er geen zware zonden aanwezig, een gelovige heeft altijd die loutering nodi g om steeds dichter tot de Heer gebracht te worden. En zo, we zullen dat ook zien aan het eind van dit boek, hoewel Job geen zware zonden op zijn geweten had, was hij toch eigenlijk verre van de Heer vandaan. Niet in de zin van een afgeweken gelovige, maar van een gelovige die eenvoudig nooit de Here echt diepgaand heeft leren kennen. Lijden dus niet als straf voor zware zonden, maar lijden wel als een weg van loutering en beproeving. Om Job zo dicht bij de Heer te brengen als anders nooit gebeurd zou zijn. En dat is wat Elihu duidelijk maakt, dat God lijden kan gebruiken om een mens dichter bij Hem te brengen, zoals anders niet gebeurd zou zijn.


  Er zijn andere punten in het betoog van Elihu, we hebben dat gezien, ik noem b.v. in hoofdstuk 34, de beschuldiging van Job, dat God onrechtvaardig zou zijn, wordt hier door Elihu weerlegd. Maar ik wil niet op al deze dingen weer opnieuw ingaan. Ik heb hiermee, denk ik, het kernpunt van wat Eli-hu heeft gezegd, aangegeven. En ik zeg u nog eens, eigenlijk is daarmee de Here al aan het woord geweest. Maar het grootste is, in hoofdstuk 38, dat God Zelf spreekt. En Hij knoopt daarbij aan, en daaraan ziet u dat, dat Hij helemaal in de lijn van Elihu spreekt. Dat gaat als het ware in elkaar over. Elihu's spreken was al Gods spreken. En in hoofdstuk 37 zien we, en ik heb de vorige keer al gezegd, het lijkt net alsof er daadwerkelijk een onweer begint op te steken, en we zien dat Elihu aanknoopt bij dat verschrikkelijk noodweer en een appél doet op het hart en geweten van Job.


  Opdat hij toch onder de indruk mag komen van het spreken van God zoals we dat ook mogen beluisteren, zelfs in de natuur, in het spreken van de donder. En direct daarop aanknopend vinden we, dat in hoofdstuk 38 vers 1: Toen antwoordde de Here Job uit een storm, Die storm die we al vonden in hoofdstuk 39, die brengt de Here er toe nu Zelf het woord te voeren in directe aansluiting bij, hoofdstuk 37, wat nog door Elihu was uitgesproken. De Here doet daarmee dat wat Job zelf meer dan eens gevraagd had. Hij had de euvele moed gehad God ter verantwoording te roepen. Welnu, hier is de Here. Om het woord tot hem te richten. Ik noem u een paar voorbeelden.


  In hoofdstuk 10, vers 2 had Job gezegd: Ik zal tot God zeggen, veroordeel mij niet. Laat mij weten waarom Gij U tegen mij keert, Hij roept God ter verantwoording. Verklaar mij, waarom U het op mij gemunt hebt? En in hoofdstuk 23, vers 5, eerst in vers 4: Dan zal ik Hem mijn rechtzaak uiteen zetten en mijn mond met bewijzen vullen. Ik zou de woorden vernemen, die Hij mij zou antwoorden. En ik zou verstaan, wat Hij mij zou zeggen.


  Dat wil zeggen: Ik zou al mijn argumenten op tafel leggen en - als ik het met wijn woorden mag zeggen - dan zou ik wel eens willen zien, wat de Here daarop te antwoorden heeft. Hij is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, van zijn eigen deugdelijke argumenten, dat hij meent, dat, als hij ze eenmaal naar voren heeft gebracht, God daarover wel tot zwijgen gebracht moet zijn. Wat een hooghartige taal spreekt daaruit, Het is belangrijk om dat te begrijpen. Om te zien op welke wijze de Here direct tot Job gaat spreken.


  Ik noem u ten derde nog een vers uit hoofdstuk 31, vers 5: Och, dat toeh iemand naar mij luisterde, Zie hier mijn ondertekening. De Almachtige antwoorde mij. Ook het stuk dat mijn tegenpartij heeft geschreven. De Almachtige, welnu, hier antwoordt Hij. De Here antwoordde Job uit een storm. Het is niet zo maar, dat het een storm was. De Here spreekt tot ieder van ons op Zijn eigen speciale wijze. Zo belangrijk als het was dat de Here hier uit een storm sprak tot hem, zo belangrijk was het ‚ dat, toen Elia op de Horeb stond, God toen niet in een storm sprake In de stormwind was de Here niet. En in het grote vuur was de Here niet en in de aardbeving was de Here niet, maar Hij was in het suizen van de zachte koelte.


  Waarom? Omdat daar Elia stond, niet om God aan te klagen, maar om het volk aan te klagen. En wie het volk Gods aanklaagt, begaat een even ernstige overtreding. Hij zou wel gewild hebben dat de stormen Gods en de aardbevingen tegen dat volk zouden losbarsten. Maar de Here komt niet in stromwind en aardbevingen, maar in het suizen van de zachte koelte, van Zijn genade en barmhartigheid, Dat is wat Elia precies nodig had. Hier is een heel andere situatie, Hier is het een mens die zich verstout heeft de Here Zelf aan te klagen, Ook dat is een ernstig kwaad, En hier moet deze mens teruggebracht worden tot de kleinst mogelijke proporties, Dat is al begrijpen,wie hij is tegenover die grote God, tegenover Wie hij het gewaagd heeft, bij wijze van spreken, de gebalde vuist op te heffen. God spreekt hier in de storm, De storm die Elia wilde afroepen over Gods volk, die kwam niet.


  Maar Job heeft de storm over zich zelf afgeroepen. En in de stormwind spreekt de Here tot hem, En ik zeg u, zoals ik straks zei, misschien bent u verbaasd over wat de Here naar voren brengt. Alles wat de Here spreekt komt in feite hier op neer: Zie, hoe groot Ik ben, Job. En hoe klein jij hent. Wie ben jij wel dat je tegenover Mij de hand hebt durven opheffen? Maar zoals gezegd, daarbij moet u bedenken, dat de Here eigenlijk al lang aan het woord was bij monde: van Elihu, De Here heeft uiteengezet iets van Zijn handelen met de mens. Dat is heel belangrijk.


  Maar u zou kunnen zeggen, waarom moet de Here dan nog Zelf aan het: woord komen? En dat is nu juist de helangrijke vraag, die hier in deze hoofdstukken beantwoord wordt, Ik heb u expres straks gesproken over theorieën. De theorie van de vrienden van Job en die van Job en tenslotte die van Elihu. Elihu geeft een verklaring, en die hebben we nodig. De verklaring over Gods handelswijze. Hij neemt het voor God op. Tegenover de argumenten van zijn vrienden stelt Elihu andere argumentene En dat is goed en dat is nuttig en dat is belangrijk. Maar daarmee is het niet uit. Mensen worden zo weinig gewonnen, namelijk door argumenten, door redeneringen.


  In deze laatste hoofdstukken mengt God Zich namelijk niet in het debat. Hij gaat geen argumenten weerleggen. Hij gaat: geen nieuwe, andere argumenten geven. Hij richt Zich niet tot het logisch intellect van Job. Hij richt Zich tot diens hart en geweten. Dat had Elihu ook al gedaan. Ik maak geen tegenstelling. Maar dat accent komt nu heel in het bijzonder naar voren: Job, weet je wel Wie Ik ben?, zegt de Here. En we zullen dat straks uit de reacties van Job ook zien, dat Job het heel goed heeft begrepen, wat de Here in deze hoofdstukken tot hem wil zeggen.


  Het begint zo: Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand. Het raadsbesluit, of in het algemeen de raad van God, de diepe bedoelingen van God met de mens en de wegen die God gaat om die bedoelingen ten uitvoering te brengen, die wegen zijn voor God allemaal klaar en helder. Wij mensen zijn het, die daar zoveel duisternis over uitspreiden, Die met onze redeneringen en onze theorieën dat allemaal zo vertroebelen. Dat hadden de vrienden van Job gedaan. Maar daar spreekt God niet over. Dat komt straks pas aan het einde, Dan heeft Hij ook nog een appeltje met die drie vrienden te schillen. Hier is het eerst Job. Job had met zijn redeneringen ook de raad van Job vertroebeld. Valselijk gesproken over wat God doet; wat Gods bedoelingen zijn met de mens, ook in het lijden.


  Wat Zijn bedoelingen zijn, ook met de gelovigen. Hij had gesproken met woorden zonder verstand. Hij had gesproken als een dwaas. Als een man zonder inzicht. Gordt nu als een man uw lendenen. Wees een vent, wees een kerel, Job. Omgordt je lendenen, maak je als het ware klaar voor het strijdperk, We moeten goed begrijpen, dat de Here hier spreekt in toorn. En ook soms, zoals we. zullen zien, met bijtende spot, om dit kleine, kleine mensenkind. Kleiner dan een stofje aan de weegschaal en als een druppel aan een emmer, zoals Jesaja zegt. Om die Kleine mens op zijn nummer te zetten. Wees eens een vent, Job. En sta op en treedt tegen Mij in het strijdperk. Dan wil Ik je ondervragen opdat jij Mij onderricht. Hoort u de spot? Ik zal nu eens vragen stellen, Job. En dan mag jij antwoord geven, jij mag Mij inlichten. Jij mag Mij voorlichten,. Laat Mij de vragen stellen. Vertel Mij eens wat jij weet, Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt.


  Dat wat we nu vinden in al deze hoofdstukken is de grootheid van God in de schepping. Opdat het schepsel Job hier in confrontatie zal treden met zijn Schepper. We kunnen over God en tegen God nooit sprekeh alsof God een medemens was, die we ter verantwoording konden roepen. Dat is ook woor ons nog steeds waar. Zelfs al zijn.we kinderen van de Vader geworden door het geloof in de Heer Jezus Christus, God blijft de Schepper en wij de kleine schepseltjes. God blijft de oneindige, wij de eindigen, beperkte schepseltjes.


  Dat blijft tot in eeuwigheid zo. Die kloof tussen Hem, de Schepper en ons, schepselen, wordt nooit overbrugd. Gelovigen zijn nooit familiair met God. Want daar blijft die oneindige afstand tussen de Schepper en het schepsel. Hier treedt de Schepper in het krijt tegenover het nietige schepsel. Waar waren wij toen God de aarde grondvestte? God gaat hier spreken over heel Zijn scheppingswerk.


  In hoofdstuk 38 over de levenloze natuur, en in hoofdstuk 39 over de dierenwereld, En u vindt hier - we kunnen maar op heel weinig details ingaan uiteraard, we moeten ons tot de grote lijnen beperken - maar u vindt hier al de delen van,de schepping in zijn verschillende onderdelen beschreven.


  In vers 4 tot 7 gaat het over de aarde. Over haar ontstaan, over haar fundering. God Zelf heeft de aarde tot het aanschijn geroepen, zoals we uit Gen. 1 weten. Hij Zelf heeft haar fundering gelegd, zegt vers 6. En vers 7 voegt daaraan toe -heel merkwaardig - terwijl de morgensterren juichten,en de Zonen Gods jubelden. Uit hoofdstuk 1 en 2 weten we al, dat dat de engelen zijn en in parallel daarmee, kunnen we ook zeggen, dat de morgensterren hier een aanduiding moeten zijn van engelen, misschien wel van aartsengelen. Wij hebben in Jesaja 14 zo'n heenwijzing naar een grote morgenster en hoewel het daar gaat over de koning Van Babel, stijgt de beschrijving daar toch uit boven die koning van Babel en zien we daar die figuur ven satan zelf, Een blinkende morgenster,.was hije Hij was zo'n aartsengel, mogen we veronderstellen.


  Zo'n voornaamste engel, een grote engelenmacht die ten val is gekomen, toen hij tegen God in opstand:ikwam, Maar dat is maar terzijde, In vers 8 tot 11 lezen we over het tweede gebied van Gqds schepping, over de zee. Vers 8 en 9 beschrijft ons in prachtige, symbolische taal de geboorte van de zee uit de moederschoot. En in vers 9 hoe de zee in windselen werd gelegd zoals een baby wordt gewikkeld in doeken. In vers 10 en 11 hoe God grendels en deuren heeft gesteld aan de zee, zodat ze haar grens niet zou overtreden, In vers 12 en tot 15 het wonder van de dageraad. Er zijn hier vele wonderen waar wij mensen zelfs dikwijls maar veel te weinig bij stilstaan.


  Het wonder dat het elke morgen weer licht wordt. Dat elke ochtend God, om het met een woord uit de bergrede te zeggen, Zijn zon weer laat opgaan over bozen en goeden, Het wonder van de dageraad. Hebt gij ooit in uw leven de morgen ontboden? De dageraad zijn plaats aangewezen, om de zomen der aarde aan te grijpen, zodat de goddelozen van haar worden afgeschud, Zoals iemand de randen van een tafellaken beetpakt en het uitschudt, zodat de kruimels er af vallen. Zoals de goddelozen die des nachts te voorschijn kruipen en in de ochtend zich weer terugtrekken van hun wandaden. De aarde veranderd als leem waarin een zegel wordt gedrukt. Leem dat eerst vormeloos is, zoals je aan de aarde geen vormen kunt onderscheiden in het donker.


  Maar dan als het dageraad wordt, dan ga je de vormen onderkennen. Lijnen en patronen zoals wanneer je een stempel, een zegel drukt in het leem en er lijnen zichtbaar worden în het leem, De dingen staan daar als in een kleed. Dan wordt de goddelozen hun licht ontnomen en de opgeheven arm wordt gebroken. De goddelozen trekken zioh terug in hun holen, om zo te zeggen. In vers 16 tot 18, de afgronden, de bronnen van de zee de waterdiepten, zelfs de poorten des doods, de poorten van de diepe duisternis, wat weet Job van al die dingen? Is hij daar doorgedrongen? Heeft hij er inzicht in? Kent hij hun diepten? Is hij als God, Die over dat alles troont, Die al die diepten kent, ja, Zelf geschapen heeft. Vers 19 tot 21 Het licht en de duisternis.


  Let eens op de bijtende spot van vers 21. Gij zult dat wel weten, want toen werd gij geboren. Het getal uwer dagen is groot. Sarcastischer kan het niet. Hier zegt God niet: Je was niet eens geboren. God zegt: Je was toch immers geboren. Je bent toch zo'n geweldige kerel, Job, je meent je toch met Mij te kunnen meten. Wel, dan mag Ik zeker van jou aannemen, dat jij er toen ook al was. Dat je dat alles hebt gadegeslagen, Dat je zo hoog van leeftijd bent, dat je al van vóór de fundering van de aarde en de zeeën en de waterbronnen dateert. Je ziet voor je hoe Job onder de woorden van de Almachtige God, te midden van de donder en de bliksem van dit onweer, hoe Job in zijn schulp kruipt tegenover God. En hoe al die woorden die hij gesproken heeft, in al die hoofdstukken, met opgeheven hand, hoe die woorden tot hem terugkeren, opdat hij ze zou kunnen inslikken, alsof hij ze nooit gesproken had.


  Maar Gd is nog niet uitgesproken met hem. In vers 22 tot 38 vinden we de vele, vele natuurverschijnselen, die met het weer te maken hebben, De neerslag, de regen, de winden, het ijs, de dauw, de rijp, de hagel, de stortvloeden, de bliksem, de oostenwind. We lezen zelfs in vers 31 over de Pleiaden en de Orion, vermoedelijk omdat de Pleiaden het begin van de regentijd en het opkomen van de Orion het einde van de regentijd markeert. Zelfs de sterren hebben te maken met de weersverschijnselen, de wisseling van seizoenen. Heeft Job dat in de hand? Is het niet een wonder als we nu weer in het voorjaar leven en we zien weer hoe de knoppen uitlopen? Is het niet een wonder dat al deze dingen liggen in Gods hand? Zijn we niet kleine en nietige mensjes te midden van die geweldige natuur.


  Wie van ons heeft nog nooit de grootsjeid van de natuur ondervonden? Ik heb dat heel sterk ondervonden toen ik in Amerika, in het gebied van de Grand Canyon was, een gebied van vele tientallen kilometers wijd, waar de mens als nietig wezen, staat te midden van de grootheid van de natuur, die je volkomen overweldigt, En dan zegt God: Dat alles is alleen maar schepping. Als je dan zo in ademloze bewondering staat voor de grootheid van de schepping, jij mensenkind. Wie ben Ik dan wel niet? Want Ik ben de Schepper van die schepping. Als je zelf al zo gering bent, vergeleken bij Mijn wonderwerken, Wie ben Ik dan, jou Schepper?


  Het gaat in deze hoofdstukken niet om de grootsheid van de schepping zo maar. Het gaat om de.grootsheid van de Schepper. Als de mens al in het niet valt.bij al die werken, als de mens geen invloed heeft op de regen en de zon, op koude en warmte, op de wisseling van seizoenen, als alles aan hem voorbij gaat, en ook voor ons,.moderne mensen, met geweldige techniek, is dat alles nog steeds in grote lijnen het geval. Wat hebben we weinig macht om ook maar iets van deze dingen naar onze hand te zetten. We.zijn nog steeds even nietig en klein tegenover die geweldige schepping. En achter die schepping, nog oneindig veel hoger, torent de grootheid en de majesteit van de Schepper. Ik zeg nu al, ik loop daarmee vooruit, ziet u nu, hoe Job zegt: Ik had alleen maar van uit de verte van U gehoorde Als ik werkelijk geweten had, Wie U was, dan zou ik de hand op mijn mond gelegd hebben, om te verhinderen, dat er zulke woorden uit te voorschijn zouden komen, als ik uitgesproken heb.


  In hoofdstuk 39 spreekt God over de dierenwereld. Over de leeuwin, in vers 1, de raaf, in vers 3, de gemzen in vers 4, de wilde ezel in vers 8, de woudos in vers 12, de struisvogel in vers 16, het paard in vers 22, de valk in vers 29, de gier in vers 30. Dat zijn de dieren die hier genoemd worden, En als u opmerkt, dan ziet. u, dat, afgezien van het paard, dit allemaal dieren in het wild zijn. Niet de dieren die de mens getemd heeft, die de mens naar zijn hand gezet heeft, Een uitzondering is het paard, Maar het paard wordt hier voorgesteld als krijgsros. En in die zin is het paard ook weer een bedreiging voor de mens. Het zijn allemaal dieren in het wild. Dieren die helemaal niet nuttig zijn voor de mens. Dus afgezien even van het paard, maar zelfs dat is een bedreiging voor de mens, Maar het zijn voor een groot deel dieren, die allen schadelijk zijn. Dieren waar de mens geen grip op heeft, dieren die hem bedreigen, dieren die voor hem ook iets zijn van de grootsheid van de schepping en van de grootsheid daarmee van de Schepper Zelf.


  Het is alles alleen maar om dat ene Job duidelijk te maken: Job, als de schepping zo groot is, Wie ben Ik dan? Ik heb er mij wel eens over verbaasd, dat God juist zo uitvoerig sprak over de schepping. Waarom heeft God niet over Zich Zelf gesproken? Waarom heeft God niet een overzicht gegeven, een brede beschrijving van al Zijn eigen grootse eigenschap? Maar ik denk, dat ik het antwoord wel weet. Wat weten wij van al deze eigenschappen van God? Anders dan door de Schrift. Maar die had Job nog niet. En door de werken van de natuur, en die had Job wel. Hoe kennen wij Gods wezen, hoe kennen wij Gods eigenschappen -anders dan door die twee bronnen? De natuur en de Schriftuur. De Schrift had Job niet, maar van de natuur, lezen we in psalm 19 en ook in Romeinen 1.


  Denkt u vooral aan Romeinen 1, dat ons zo spreekt.van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. En Psalm 19: De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel het werk van Zijn handen. Hoe zou God anders aan Job hebben kunnen duidelijk maken Wie Hij is dan juist door de werken van de natuur, waarin we Gods voetstappen herkennen, waarin we Gods vingerafdrukken herkennen, De grootsheid van de natuur verwijst naar de nog oneindig veel grotere heerlijkheid van de Schepper Zelf. En daarom is het juist zo voor de hand liggend dat God spreekt niet over datgene wat Job niet kon zien. Want Job kon niet rechtstreeks God zien. Maar dat God wel spreekt over datgene wat Job wel kon zien, waardoor hij dagelijks omringd was.


  Zeker die mensen die nog dichter bij de natuur leefden dan wij. God confronteert hem rechtstreeks met dat wat Job kon zien. En als dat wat hij al kon zien zo oneindig veel groter was dan hij zelf, dingen.waarover hij geen enkele macht kon uitoefenen, die hem verre te boven gingen, moest Job dan niet begrijpen, dat daarachter Hij schuil ging, die zelfs veel groter was dan al de werken van Zijn handen, En let u dan op het slot van dit hoofdstuk 39. Het is belangrijk dat wij hier twee-erlei reacties van Job hebben. Eerst aan het eind van vers 39 en dan aan het begin van vers 42.


  En het is heel belangrijk die twee met elkaar te vergelijken, Men zou oppervlakkig gesproken namelijk kunnen denken: waarom houdt het hier niet op bij het eind van hoofdstuk 39? Hier komt Job met een erkentenis en een belijdenis, Was dat niet genoeg? Waarom gaat de Here omverdroten door in hoofdstuk 40? Wel, als u die belijdenis van-hoofdstuk 39 goed bekijkt, en vooral als u die ook vegelijkt met hoofdstuk 42, dan ziet u dat Job in deze verzen nog lamg niet is waar hij wezen moet. En daarom ging de Here door. Natuurlijk was er iets gebeurd bij Job. Iets heel belangrijks. Maar het was nog lang niet wat het wezen moest.


  God zegt in vers 35: Wil de bediller, de betweter, de wijsneus, die eigenwijze Job, wil hij twisten met de Almachtige? De aanklager van God antwoorde daar op. Wel, dat was wat Job gewild had, Hij wilde met God in het krijt treden, min of meer als gelijke. Hij zegt in hoofdstuk 13, vers 22: Roep dan en ik zal antwoorden. Of ik zal spreken en geeft Gij mij bescheid, Ja, maar zo kun je tot God niet spreken. Alsof je God ter verantwoording kunt roepen. Alsof God Zich verplicht zou zijn op jouw aanklachten in te gaan of rekenschap af te leggen, waarom Hij zus handelt en niet zo. Laat de aanklager van God, de beschuldiger wan God daarop antwoorden.


  En dan antwoordt Job. En hij zegt: Zie, ik ben te gering. Hoe zal ik U bescheid geven? Hoe zal ik U antwoord geven? Ik leg de hand op mijn mond, Eénmaal heb ik, gesprogken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. Dat is mooi wat Job zegt. Ja, dat is heel mooi. Maar het is nog lang niet genoege Waarom niet? Job spreekt hier over zijn eigen kleinheid. Ik ben te gering en daarom kan ik beter maar niets zeggen. Maar straks in hoofdstuk 42 spreekt hij over Gods grootheid, Dat is de eerste stap vooruit. Hier Jobs kleinheid, straks Gods grootheid, Dat is een stap verder. Maar er is nog een verschil, Job zegt hier: Ik heb foute dingen gedaan, maar ik houd er nu mee op. Ik ga daar niet mee verdere, Dat is niet genoeg.


  Als een vader zijn zoon over bepaalde, verkeerde dingen onderhoudt, is dat niet genoeg als die jongen zegt: Ik zal het niet weer doen, Dat is natuurlijk mooi, dat hij dat zegt. En vooral als hij het ook doet. Maar het is niet genoeg, het is niet genoeg om te zeggen: Ik zal het niet weer doen. Wat nodig is, is dat wat je gedaan, hebt, te veroordelen. Als je zegt: Ik zal het niet weer doen, dan poetst dat datgene wat je gedaan hebt, niet weg. Dat moet veroordeeld worden. En dat doet Job in hoofdstuk 42, als hij zegt: Ik herroep wat ik gezegd heb. Niet alleen maar: Ik heb wel gepraat, maar ik ga er niet mee door, maar dat wat ik gezegd heb, herroep ik en doe boete in stof en as. En dat is het derde verschil. Daar spreekt Job over berouw. Of je dat nu neemt in de zin van de Statenvertaling: Ik verafschuw, ik verfoei mijzelf, Ik heb een afschuw van mij zelf, Of in de zin van de nieuwe vertaling: Ik doe boete, in de zin van: Ik heb een diep berouw over dat wat, ik gedaan heb.


  In beide gevallen zie je dat Job daar eindelijk is waar hij wezen moet, Hier is Job nog niet werkelijk verbroken. En wij kennen dat wel bij mensen die een zondige weg hebben bewandeld, En ze worden daar ook aangesproken en ze erkennen het. Maar erkenning is nog geen berouw. Je kunt erkennen dat je fout geweest bent, zoals talloze mensen in deze wereld bereid zijn om te erkennen, dat ze zondaren zijn. Of op zijn minst erkennen dat ze wel eens zondige dingen doen. Maar dat is nog geen berouw. Geen mens komt in de hemel omdat hij erkent heeft, dat hij alleem maar zondige dingen: heeft gedaan. Want dan zou bijna iedereen in de hemel komen. Maar berouw dat is wat anders. Je zelf verfoeien om dat wat je gedaan hebt.


  Berouw is wat David zegt in psalm 51, als de Here door middel van Nathan hem daar op zijn ernstige zonde met Bathséba wijst en David daar zegt: De Here woont daar: bij een verbwoken en verbrijzelde geest. En zoals de Heer dat Zelf zegt in Jesaja: Ik zal wonen bij een verbroken en verbrijzelde geest. Daar gaat het over. Hier is Job nog niet verbroken. Hij erkent zijn misstappen. Maar er is nog geen berouw, geen zelfveroordeling, geen verbrokenheid. En daarom gaat de Here door.


  Het klinkt haast alsof de Here denkt: Het heeft niets geholpen. Alsof Hij opnieuw begint. Zo begint immers hoofdstuk 40: Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide.... Zo begint hoofdstuk 38 ook. Het is net alsof de Here zegt: Ik moet weer overnieuw beginnen. En daarom komt de Here ook niet met echt andere argumenten. Het is een verdieping, een versterking zelfs van de vorige argumenten, Het begint ook net zo: Gordt nu als een man uw lendenen. Ik wil u ondervragen opdat gij Mij onderricht, Maar let u dan vooral op dat belangrijke derde verse. Vers drie hier geeft zo uitstekend weer wat de kern is van heel het verwijt dat de Heer aan het adres gan Job uitspreekt. Wilt gij zelfs Mijn rechten niet doen? Mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben?


  Mijn recht te niet doen? God is recht. God is rechtvaardig. De gelovige weet en belijdt dat, dat God recht handelt, rechtvaardig is in al Zijn woorden en in al Zijn daden, Wie is den de mens om tegen God te zeggen: Gij handelt niet rechtvaardig. Zijn recht geweld aan te doen. Zijn recht tot: onrecht te verklaren. Wie is de mens, die durft te zeggen: God heeft ongelijk en ik heb gelijk. En dat is wat Job gedaan had.


  Ziet u, hier gaat de Heer sterkere bewoordingen gebruiken. Hij zegt als het ware: Je hebt Mij tot een aangeklaagde, tot een beklaagde gemaakt. En je bent zelf op de troon gaan zitten, Job, om Mij te beschuldigen en Mij zelfs te veroordelen. Wel, als je dan meent zelf zo'n rechter te kunnen zijn, dat je zelfs boven Mij je durft te verheffen, laat dan eens zien wat je kunt presteren als rechter. Leest u hoe het in vers 4 tot 9 als volgt wordt omschreven: Hebt gij soms een arm als God en kunt gij donderen met een stem als Hij. Dat wil zeggen: Job, heb jij dezelfde macht als God, dat jij niet alleen maar recht kunt spreken, maar ook dat recht kunt afdwingen. Als een rechter: in ons land recht spreekt, dan gaat het inderdaad om recht-tegenover onrecht, Hij velt een rechtvaardig vonnis.


  Maar als dat recht niet gepaard zou zijn met macht, dan had die rechtspraak geen enkele zin. Als er achter die rechter niet een macht stond, de macht van de politie, de macht van het leger en van de vloot, de macht,van de regering, als dat alles niet aanwezig was, dan zou er wel recht gesproken kunnen worden, maar de misdadiger zou nog steeds vrij uitgaan, want hij zal geen macht hebben om dat recht ook geldend te maken. Je kunt wel zeggen: Ik veroordeel je ter dood, maar als er geen macht is om die persoon ook daadwerkelijk ter dood te brengen, dan heeft het recht zijn betekenis verloren. Als Job nu zich als rechter boven God verheft, laat Job dan ook de macht laten zien, om dat recht tot gelding te brengen. Als Job meent uit te kunnen maken, of God rechtvaardig handelt of niet, waar is dan de macht van Job,? Hij heeft zelfs nog niet eens de macht om de goddelozen neer te werpen.


  Vers 5: Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid,. Ga als rechter in al je rechterlijke waardigheid maar op de troon zitten. Bekleed je met majesteit en luister, Stort uw ziedende toorn uit en zie al wat trots is en werp het terneer. Spreek maar recht en laat je macht maar zien, die je hebt om de goddelozen neer te houwen, Daar zit natuurlijk de gedachte achter: Job, die macht heb je niet eens. Je hebt niet eens de macht om recht te spreken over de goddelozen en ze neer te werpene Wat matig jij je dan aan om recht te spreken over Mij en over Mij het vonnis te vellen of Ik onrechtvaardig zou zijn. God zegt hier ook weer met diezelfde harde spot, in vers 9:


  Dan zal Ik ook jou loven, omdat je rechterhand jou de zegen, de overwinning, de triomf geeft, Maar daar valt niets te loven, want Job heeft deze triomf niete Hij heeft noch het recht, noch de macht om dit te doen. En dan vinden we in de beschrijving die nu volgt weer hetzelfde argument: de grootsheid van de scheppingswerken van God. Het is net alsof God zegt: Die algemene beschrijving heeft nog te weinig geholpen. En daarom beperkt God Zich nu in Zijn verdere verhandeling slechts tot twee scheppingswerken., Maar dat: zijn dan ook niet de eerste de beste.


  En om dat te begrijpen moet u maar vergeten, dat er in vers 10 staat, in de NBG-vertalingt:. Het nijlpaard, en in vers 20: de krokodil. De woorden die er wel staan zijn nauwelijks te vertalen, Daar staan in vers 10 daarom in de Statenvertaling gewoon het Hebreeuwse woord: Behemot, en in vers 20 het woord: Leviathan. En dat is ook uit de beschrijving eigenlijk best duidelijk dat het hier niet over het nijlpaard kan gaan.


  Als we alleen al zien in vers 12: Hij spant zijn staart als een ceder, die indrukwekkende, machtige staart, die vergeleken wordt hier met de kracht en de grootheid van een ceder, Dat maakt wel heel duidelijk, dat hier onmogelijk over het nijlpaard kan worden gesproken. En net zo goed is dat met de beschrijving van de krokodil. Het gaat hier over veel en veel indrukwekkender schepselen van God. Vooral als u ook bedenkt, dat er in vers 14 staat van de Behemot. Hij is de eerste van Gods werken. Niet de eerste in de tijd, maar de eerste in rangorde. Het voornaamste, het machtigste, het indrukwekkenste van Gods werken.


  Waar moetèn we hier dan aan denken? Men heeft dus gedacht: Óf aan dieren die wij vandaag nog kennen, men heeft Óf gedacht aan mythologische dieren, Maar dieren uit oude overleveringen, die kunnen toeh moeilijk indruk gemaakt hebben op Job. Of we kunnen hier denken aan dieren, die in onze tijd niet meer leefden, maar die in de tijd van Job of in ieder geval nog in de recente hefinnering van de mensen van die tijd wél geleefd hebben. En dan denk ik aan het feit dat in vele overleveringen van mensen gesproken wordt van draken, B.v. draken, die heel veel lijken op wat we kennen met de wetenschappelijke naam als Dinosauriers.


  Maar ik heb op andere plaatsen, daar wil ik nu niet over uitwijden, proberen uiteen te zetten, dat het zeer wel mogelijk is dat deze dieren nog geleefd hebben in de tijd van Job, In de begintijd na de zondvloed. Waarom ze uitgestorven zijn en waarom ze juist in deze streken nog hebben kunnen voorkomen, juist in de vallei van de Jordaan, in vers 18, dat heb ik elders duidelijk gemaakt. Daar wil ik niet op in gaan. De reden waarom ik het nu noem is alleen maar dit: dat zo het betoog voor mij pas werkelijk begrijpelijk wordt. Ik kan me niet voorstellen, dat iemand van een nijlpaard of van een krokodil zo onder de indruk zou komen, dat het Job gebtacht heeft tot deze belijdenis, Het gaat hier om de allergrootste, de aller indrukwekkenste schepselen, welke God op deze aardbodem ooit geschapen heeft. Dieren waarbij het nijlpaard en de olifant volstrekt in het niet vallen.


  Olifant noem ik omdat de kanttekeningen van de Statehvertaling vermoed hebben, dat de Behemots best olifanten kunnen geweest zijn. De grote dinosauriërs, die op deze aardbodem hebben rondgelopen waren in hun maximale grootte dieren van een dertig meter lengte, zo hoog als een huis. Sommigen daarvan, zoels hier de Behemots, waren onschuldige planteneters, Anderen daarvan afgrijselijke vleeseters, zowel landdieren als, zoals ook hier bij de leviathan, grote zee-hagedissen, zeeslangen of zeedinosauriërs. Gigantische monsters.


  Geen angstaanjagender schepselen heeft deze aardbodem ooit gekend, dan deze grote dieren, En het is net alsof God hier zeggen wil: Job, probeer je eens in te denken - we weten natuurlijk niet letterlijk of die dieren toen nog geleefd hebben - maar ze waren toen nog in het geheugen van de mens nog zo goed bekend, dat God over deze dieren kon spreken. Job, probeer je eens in te denken, als je oog in oog zou konen te staan met zo'n gigantisch monster, Monsters van 12 meter hoog. Monsters met kaken van 1 of 1.5 meter. Monsters waarbij een mens volkomen in het niet valt. Monsters die een mens reduceren tot een klein nietig prooidiertje voor zulke geweldige dieren.


  Hier zien we, ik zou haast zeggen, hoe God de krachtigste argumenten die de natuur ooit heeft opgeleverd, voor Job gebruikt. En ik zeg nog eens voor alle duidelijkheid, het zijn helemaal niet de argumenten, die God vandaag voor u en mij zou gebruiken. Als God vandaag ons onder de indruk zou willen brengen van Zijn grootheid, dan wijst Hij echt niet op de dieren van de natuur. Hij heeft heel wat krachtiger middelen, Het woord van God namelijk, van het begin tot het einde, geeft ons eqn heel wat duidelijker, een heel wat indrukwekkender beeld zelfs van de grootheid van God in de geschiedenis dan de natuur.


  Maar in de dagen van Job waren er geen andere middelen ter beschikking. Maar zelfs deze schildering van de natuur is indrukwekkend genoeg om de mens tot erkenning te brengen van de grootheid van God. Als de mens zo totaal in het niet valt bij deze gigantische monsters, deze draken uit de oudheid, die ook nog in de profeten genoemd worden, ik denk al gigantische monsters als de Rahab, de leviathan, die ook elders, in Jesaja vooral, voorkomen, als de mens daarbij in het niet valt. Als de mens het nooit in zijn hoofd zou halen om met zo'n dier op de vuist te gaan, om met zo'n dier een discussie aan te gaan, zo'n dier ter verantwoording te roepen, de mens zou alleen maar wegrennen, zich verstoppen, om buiten het bereik van deze dieren te komen.


  Dat zijn argumenten die aanspreken. Je kunt heel mooie abstracte, theoretische verhalen houden over de grootheid van God, En het kan best zijn, dat een mens daar helemaal niets van begrijpt, dat daar niets van doordringt. Het blijven alleen maar vage geluiden, omdat we God nooit letterlijk met onze ogen gezien hebben. „Maar ieder van ons weet onmiddellijk wat het betekent, ook al hebben we nog nooit zulke dieren gezien, maar we kunnen ons maar al te levendig voorstellen, om te staan oog in oog met een dergelijk monster. Ziet u, hoe God die argumenten, die Hem ter beschikking stonden tegenover Job, waar de Schrift nog niet bestond of nauwelijks bestond hoe God die argumenten hier op het hoogst uitbuit, om uiteindelijk daar mee te wijzen op Zijn eigen grootheid.


  Ik wijs vooral op hoofdstuk 41, de eerste verzen. .Daar ziet u heel.duidelijk op welke wijze God gebruik maakt van de beschrijving van deze dieren. Hoofdstuk 41, vers 1: Niemand is zo vermetel, dat hij hem (de leviathan) zou durven tergen. Ik denk hier graag aan een mosasaurus, de grote dinosaurus van 15 tot 18 meter lengte, in de wateren zwemmend, in de zeeën, ook een grote vleeseter, een monster, Niemand zou een dergelijk dier durven tergen. Wie is het dan die voor Mij kan standhouden? Wie zou Mij tegemoet treden die Ik ongedeerd zou laten? Daar hebt u de kern van het hele argument.


  God stelt het heel plastisch voor. Stel je eens voor, oog in oog met zo'n monstere Je zou het niet in je hoofd halen, als dat monster kon spreken en luisteren, om zulke woorden tegen dat monster uitgesproken te hebben als je tegen Mij hebt uitgesproken, Job. Hoe heb je het dan in je hersens durven halen om zulke woorden te spreken tot de Almachtige Schepper, die oneindig ver verheven is boven deze dieren, U zegt, is God dan een monster? Job zelf heeft gezegd: Ben ik dan een monster, o God, dat U het zo op mij gemunt hebt. Maar God is geen monster. God heeft niet gereageerd zoals deze dieren gedaan zouden hebben. God heeft in Job maar niet een prooidier gezien, waarop Hij Zijn woede kon koelen.


  Die Hij kon verteren met de adem van Zijn mond, en van de aardbodem in één klap kon wegvagen. God is groot, oneindig veel groter dan deze dieren. Maar God is ook een God van liefde, En juist Zijn spreken, zijn argumenteren, zijn betogen tegen Job hier is alleen maar het bewijs van Zijn liefde. Hij wijst op Zijn grootheid om Job op zijn kleiheid te wijzen, Maar het wijzen van God op Zich is het bewijs van Zijn grenzeloze liefde en barmhartigheid tegenover Zijn geliefde knecht Jobe En dat brengt Job er ook toe om dan tenslotte in hoofdstuk 42 die woorden te spreken, waar ik al even op inging, die pas werkelijk wijzen op die verbrokenheid van geest, waar God bij wil wonen, zoals Jesaja zegt: God woont bij de verbrokenen en verbrijzelden van geest.


  In 1 Cor. 1 aan het eind , lezen we: Geen vlees zal roemen tegenover God, Als een mens eenmaal werkelijk in Gods tegenwoordigheid is gekomen, oog in oog staat met God, zoals het hier staat van Job: Nu heeft mijn oog U aanschouwd vers 5, dan heeft de mens niets meer in te brengen dan lege briefjes. Of beter gezegd, dan zijn eigen geringheid en zondigheid. Voor Gods aangezicht zal geen vlees kunnen roemen. Voor Gods aangezicht werd een David totaal verbroken onder de woorden van Nathan. Voor Gods aangezicht werd Job totaal verbroken, Voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus werd Saulus van Tarsus totaal verbroken. Ze hadden gehoord over God. Maar toen ze oog in oog met Hem stonden, waren ze nergens meer.


  Hier spreekt Job: Ik weet dat Gij alles vermoogt en dat geen Uwer plannen wordt verijdeld. God had hem verweten, dat hij de raad van God verduisterde, vertroebelde, Nu weet Job dat Gods raad volvoerd wordt ondanks al zijn verwijten en protesten. Hij citeert God, .hij knoopt direct bij het woord van God aan. Daarom staat het hier in de NBG-vertaling tussen aanhalingstekens: “Wie is het toch die het raadsbesluit ontsluiert zonder verstand, had de Here gevraagd. Welnu, Job herhaalt de vraag en geeft antwoord: Ik was dat, dat is belijdenis, Ik heb gezondigd, zegt David. Ik was het die Uw raad verduisterde, zegt Job. Ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep.


  En dan citeert hij het tweede woord van de Here, dat de Here in hoofdstuk 38 en in hoofdstuk 40 nog eens had uitgesproken. Hoornu en Ik zal spreken. Ik wil u ondervragen opdat gij Mij onderricht. God had tegen hem gezegd: Nu zal Ik jou vragen stellen en nu moet jij Mij maar voorlichten, als je daartoe in staat bent. Maar die vragen hebben Job nu op de knieën gebracht. Hij heeft rniets meer te zeggen. Hij had het straks al gezegd, in hoofdstuk 39: Ik leg de hand op de mond, Maar nu gaat hij verder. Ik had in de verte slechts van horen zeggen, van U vernomen.


  Hoeveel christenen zijn er niet - ik heb het hier niet over ongelovigen; daar geldt het helemaal voor - maar hoeveel gelovigen zijn er niet, opgevoed in een christelijk gezin, hoeveel gelovigen zijn er niet, die vele malen het geklank van Gods woord hebben gehoord en die nauwelijks weten wat het is een persoonlijke relatie te hebben met de Almachtige en met de Heer Jezus Christus. Ze zijn Zijn knecht, Ze leven in veel opzichten naar Zijn welgevallen, zoals God in het begin van het boek had gezegd: Mijn knecht Job, vroom en godvrezend, wijkende van het kwaad, En toch moest diezelfde Job zeggen, Ik kende God niet werkelijk. Elihu had het gezegd.


  Daarvoor is het lijden van de mens juist, opdat hij in het lijden God zal leren kennen op een wijze zoals hij nooit eerder gekend had. Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschoud. In hoofdstuk 29 had hij er over gesproken, hoe de ogen van de mensen hem aanschouwden. Daar spreekt Job nog over zijn vroegere grootheid. Nu spreekt Job in zijn kleinheid over de grootheid van Gode Mijn oog heeft U aanschouwd. Dat kan, natuurlijk, In zekere zin kan geen mens ooit God aanschouwen en leven, zegt de Schrift. De diepte van Gods wezen zullen we nimmer kunnen peilen, want dan zouden we zelf God moeten worden.


  Maar in een andere zin, in een morele zin mag een gelovige hier op aarde, niet pas straks in de hemel, niet zoals in de bergrede staat: Zij zullen God zien - in de zaligsprekingen - maar hier op aarde mogen we God leren kennen. Mogen we, zoals 2 Cor, 4 dat, zo mooi nieuw-Testamentisch zegt, mogen we het evangelie van de lichtglans van de heerlijkheid van God aanschouwen, daar waar die vandaag ook alleen maar te aanschouwen is, in het aangezicht van Jezus Christus. Gelovigen, die werkelijk de Here kennen, hebben niet slechts van Hem gehoord. Wij hebben de heerlijkheid van God aanschouwd in het aangezicht van Jezus Christus. Dat wil zeggen: met het oog op Hem gezien te hebben, wat de heerlijkheid van God, nu niet langer in de natuur.


  God kan tegenover ons heel wat sterker argumenten gebruiken, Maar in de ganse Schrift en ten derde, voeg ik er aan toe, thans wordt die heerlijkheid van God weerspiegeld in het aangezicht van Jezus Christus, En wat is de mens, die daar de lichtglans van Gods heerlijkheid aanschouwt, wat is die van zich zelf? Dat wat Saulus van Tarsus drie dagen was, totaal verbroken, in duisternis in een kamertje in Damascus. Dat wat David was toen Nathan hem verteld had: Gij zijt die man, en David zijn klederen scheurde en een totaal verbroken mens was tegenover de grootheid en de majesteit en de heiligheid van God. Nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik, ik belijd mijn zonden. Ik heb er berouw over in stof en as.


  Job zat allang in stof en as, vanaf het begin van dit boek, vanaf zijn ellende, Maar daar heeft hij het niet over, In dit stof en in deze as had hij nog nooit gezeten. Het stof, de as van de zelfveroordeling. Daar moet een mens toe komen. Om ootmoed te leren. Een van de aller, allergrootste christelijke deugden is ootmoed. En ootmoed leren we alleen maar langs de weg van de verootmoediging. De Heer Jezus hoefde die zo niet te leren. Hij was volmaakt en ootmoedig. Ootmoedigheid, zachtmoedig en nederig van hart. Hij hoefde Zich nooit te verootmoedigen zoals wij. Want Hij kende de zonde niet.


  Wij leren ootmoed door de weg van de veroormoediging. En als je deze weg van Job bent gegaan, misschien kom je dan nog eens een keer zelfs waar Abraham allang was, in Gen. 18, als hij zegt niet alleen maar: Ik doe boete in stof en as, Maar Abraham zeit Ik ben stof en as, als hij daar tot de Here nadert, niet om te verwijten, maar gewoon om een gebed te richten, dan zegt hij: Ik heb mij verstout, tot de Here te naderen, omdat ik stof en as ben. Als je dat werkelijk meent en als je dat werkelijk ook ondervonden hebt, als je wel eens oog in oog gestaan hebt met de grootheid van God, langs de weg van de verootmoediging kom je dan tot die verootmoediging. Verootmoediging is: Ik verfoei mij zelf in stof en as. En de ootmoed van Abraham, die daarop volgt is: Ik ben stof en as.


  Dat leer je niet uit de bijbel. Dat klinkt vreemd, Maar je leert het niet door de bijbel te lezen, dat je dat bent, Job was een gelovige, Maar daar waren 42 hoofdstukken nodig om hem dit te leren, Dit leer je alleen in de praktijk. Daarom zegt de. Heer Jezus: Leert van Mij, Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik hen zachtmoedig en nederig of ootmoedig van hart. Je moet het leren. Wij hebben niet allen een zelfde ervaring als Job nodig. We hebben niet allen dezelfde weg van vele, zware beproevingen nodig om te leren. Maar Leren moeten we het allemaal. Leren allemaal om op onze eigen wijze, doordat God met elk van ons Zijn eigen weg gaat. En ik herhaal, een van de grootste en moeilijkste deugden voor de christen is ootmoed.


  Daarom beginnen de zaligsprekingen daar mee: Zalig zijn de armen van geest, Dat betekent niet: zwakzinnigen. Armen van geest, dat zijn degenen met een verbroken en verbrijzelde geest, de ootmoedigene. Voor hen is het Koninkrijk der hemelen, De verootmoedigden leren de ootmoed in de navolging van de Heer Jezus Christus. En nu is het mooie dit: Als Job dit punt bereikt heeft, dan wordt de waarheid van 1 Joh. 1, vers 9 , zoveel eeuwen later opgeschreven, onmiddellijk:bewezen. Als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En dan is er een streep onder heel dat ongeloof, heel die zondigheid van Job, die in dit boek zo naar voren komt. Het is weggedaan.


  En dat blijkt uit die volgende verzen. Als de Here klaar is met Job, dan staat er: Mijn toorn is ontbrand tegen u‚ dat is Elifaz en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van Mij gesproken, zoals Mijn knecht Jobe He, zeggen wij; maar Job had toch ook helemaal niet recht gesproken van de Here, Nee, dat is waar, Maar als dat naar voren brengt, dan bent u abuis. Want op dit punt mag u dat niet meer naar voren brengen.


  Vanaf vers 6 is dat vergeven en vergeten, U mag het niet eens meer noemen. De Here noemt het niet meer, voor de Here blijft na de zonden-belijdenis en het diepe berouw van Job en de vergeving die daarop gevolgd is slechts het goede over, dat Job van de Here gesproken had en dat was zo. Hij was immers begonnen met te zeggen: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. Hij had grootse dingen van God gesproken. Dat blijft over. Niet de verkeerde dingen. Daar was een streep door gezet. Is dat niet mooi? Wij blijven nog zo lang namokken, ook al hebben wij vergeven. God weet werkelijk wat vergeven en vergeten is. En als Hij hier klaar is met Job, dan komen die vrienden nog aan de beurt.


  En Hij zegt tegen de vrienden: Jullie hebben niet recht van Mij gesproken. Ik heb dat straks al geprobeerd uit te leggen, Ae hadden met hun rare theorieën over Gods regeringswegen hele vreemde gedachten over God Zelf. En die gedachten moesten worden beleden en uitgeboet, En Job is hier weer zo zeer Zijn knecht, zo staat het hier ook, driemaal, in vers 7, vers 8 en aan het eind van vers 8 nog eens, dat God zelfs bereid is die drie vrienden alleen maar te vergeven op de voorbede, de voorspraak van Job. Misschien zegt u weer, want wij zijn toch zulke hardnekkige beoordelaars van anderen, misschien zegt u nou: Ik vind dat Job heus niet beter van God gesproken heeft dan de drie vrienden.


  En ik heb u straks zelf gezegd, ze hadden in wezen allebei dezelfde theorie over God. En toch was er een enorm verschil. Job leed, Job was in de vreselijkste beproevingen, Wat een mens onder die omstandigheden kan zeggen, in de onrust van zijn hart, dat kun je zo maar niet op één lijn stellen met wat deze drie vrienden kwamen vertellen, die zelf helemaal geen leed hadden. Die zelf niets van dit lijden kenden uit eigen ervaring, voor zover wij weten. En die zo maar als troost, zo over God komen spreken en daarenboven nog eens een keer met zware beschuldigingen aan het adres van Zijn knecht Jobe Dat maakt een heel verschil. De uitlating van de ene is niet hetzelfde als die van de ander. De uitlating van de een is verschillend afhankelijk van de verantwoordelijkheid, die iemand heeft en de omstandigheden waarin hij verkeert.


  Deze drie vrienden waren er daarom heel wat slechter aan toe. En zij konden alleen maar vergeving ontvangen op de voorspraak van Job zelf, Zeven stieren en zeven rammen, een geweldig offer eigenlijk, moest als brandoffer worden gebracht, opdat hun zonden zouden worden uitgeboet. Van zondoffers is hier nog geen sprake, vermoedelijk omdat dit alles nog was vóór de Sinaï. En vóór de Sinaï vinden we in het boek Genesis ook alleen maar brandoffers vermeld. Van zondoffers is nog geen sprake. Job heeft:deze brandoffers gebracht en God was hem terwille’ zodat op grond daarvan ook deze drie vrienden vergeving hebben ontvangen. De Here was Job terwille, lezen we dan ook aan het eind van vers 9.


  En dan eindigt dat boek met zeer gelukkige woorden over Job. De Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden hade En de Here gaf Job het dubbele van alles wat Job bezeten had, Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis, Je zou haast denken, hadden ze dat maar eerder gedaan. In hoofdstuk 3 en 4, toen had hij het meer nodig gehad. Maar ja, het gaat met de mensen vaak zoals met ons. Wij zijn slechte troosters, Als iemand zwaar in lijden is, dan:zijn we beangst om naar hem toe te gaan. Want we weten niet wat we zeggen zullen.


  Mensen die zich in dat soort leed bevinden hebben er vaak over geklaagd. Ook degene, die in rouw gedompeld zijn, dat ze gemeden worden. Want de mensen weten niet wat ze zeggen moeten, En als dan het leed geleden is, ja, dan komen ze om te vertellen, van wat was het allemaal erg en wat fijn, dat het nu allemaal voorbij is. Ja, dat is niet ze moeilijk meer. Hier zijn ze ineens weer allemaal zijn familieleden en zijn vroegere bekenden. Ze beklaagden en troostten hem over al het onheil dat de Here over hem gebracht had. En schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Here zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere. Hij verkreeg 14000 stuks kleinvee en 6000 kamelen, 1000 span runderen, 1000 ezelinnen.


  Als u dat vergelijkt met het begin van het boek, dan ziet u dat hij het dubbele kreeg van alles wat hij eerst had bezeten. Dat is een geweldige zegen. Oppervlakkig gesproken zou je haast kunnen denken: Wat is dat eigenlijk een goedkoop slot. Het klinkt zo van: eind goed, al goed. En ze leefden nog lang en gelukkig. Waarom kreeg Job dat allemaal weer terug? Is dat zo vanzelfsprekend? Het lijkt nu haast ineens of toch nog weer die theorieën bevestigd werden, toen Job een keer weer zijn zonden beleden had, toen ging het hem weer geweldig voor de wind en toen kreeg hij weer zulke geweldige zegeningen.


  Maar dat is inderdaad oppervlakkig gedachte, Het is beslist niet zo dat iedereen die zijn zonden voor God oprecht belijdt, daarmee automatisch zo rijk gezegend wordt. Dan zouden we toch weer in de verkeerde theorie vervallen, Je mag die zegeningen niet als een:automatisch en noodzakelijk gevolg beschouwen van Jobs boetedoening. Ze zijn en blijven Gods soevereine genade, Het is Zijn vrijmacht dit te schenken aan de mensenkinderen, als Hem dat behaagt, En Job zou heel gedükkig hebben kunnen zijn, als God hem dat alles niet geschonken had, En hij misschien wel heel gelukkig geweest als hij al zijn vroegere welvaart nu had kunnen inruilen tegen deze verdiepte kennis vande Here. Maar de Here schenkt hem niet alleen deze verdiepte kennis, deze verdiepte, verinnigde omgang met Hem Zelf, maar ook nog al deze zegeningen.


  Dubbel zoveel als vroeger. Dat is niet een automatisch gevolg van belijdenis van zonden. Maar het is wel Gods goedgunstigheid, dat Hij dat schonk. Hij kreeg ook weer 10 kinderen, Maar niet het dubbele natuurlijk. Kinderen zijn geen vee, dat je kwijt kunt raken en waar je niets voor terugkrijgt.


  Zelfs David wist al, als hij zou sterven, dan zou hij heengaan bij het kind dat hij verloren had, 2 Sam. 12. Kinderen verlies je nooit, Je kunt ze verliezen hier op aarde, maar ze zijn niet verdwenen. Job kreeg ook twee keer zoveel kinderen, want hij had er al 10, ook al waren zij gestorven, hij kreeg er nog 10 bij. Dus het is precies als bij zijn andere zegeningen. Ook de kinderen werden verdubbeld, want ook de kinderen die gestorven waren, waren nog steeds zijn kinderen en die zou hij in de eeuwigheid terugzien. Van de 10 kinderen worden de drie dochters hier met name genoemd. In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job. En hun vader gaf hen een erfdeel onder hun broeders. Zij deelden mee in de zegeningen, in deze geweldige rijkdommen, die Job heeft ontvangen van de Here en nagelaten aan zijn kinderen.


  Hij heeft nog 140 jaar geleefd, zelfs dat was dubbel. Als wij sterk zijn dan worden wij 70 jaar, zegt psalm 90, Zelfs dat kreeg hij nog dubbel uitgemeten van de Here, 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en zijn kinds-kinderen, vier geslachten,. En tenslotte is hij toch ook gestorven. Want hoe lang zijn leven ook was, wie zou altijd in dit lichaam op deze aarde willen blijven leven. Tenslotte was hij van het leven verzadigd. En als een mens van dit leven verzadigd is, dan gaat in vervulling wat Job zelf gesproken had, in Job 19: Ik weet, dat mijn Verlosser leeft en éénmaal zal ik Hem met mijn ogen aanschouwen.


  In zekere zin had hij God aanschouwd aan het einde van zijn lijdensweg. Maar hij zou God op heerlijker en grotere wijze aanschouwd hebben, toen hij van deze aarde werd weggenomen en hij zijn Losser in de ogen moest zien. Toen was de zonde en het vlees en het lijden, alles voorbij. En zo zegt de Here tot ons aan het einde van de bijbel, misschien is Job het begin van de bijbel, chronologisch, en zo zegt God aan het eind van de bijbel, dat de tijd zal komen, dat er geen tranen meer zullen zijn, en geen pijn, en geen moeite, geen lijden, geen droefheid. Het zal alles voorbij gaane Het oude is voorbij gegaan. Zie, zegt de Here, Ik maak alle dingen nieuw.


  Einde band 5 SLOT.


  H.H.Dijcks


  Ter Gouwstraat 11 hs


  Amsterdam
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