
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend 

begeert, geloof dat u het ontv  

         
Jabes begint het gebed met ‘zegen mij’. 

Het betekent zoiets als iemand 

begunstigen, of overvloed geven. Een 

zegen kan op elk gebied van iemands 

leven betrekking hebben. Je kunt zo een 

zegen vragen voor vandaag. Maar je 

kunt ook, zoals Jabes deed, vragen om 

een groot grondgebied en bescherming 

tegen het kwaad. Als iemand een zegen 

voor groot grondgebied vraagt, komen 

daar meestal 2 belangrijke woorden bij 

kijken: invloed en verantwoordelijk-

heid. Vraag bijvoorbeeld om een grond-

gebied waarvan God weet dat jij het 

aankunt. God gaf hem wat hij gevraagd 

had.  God is iemand die zich aan Zijn 

beloftes houdt, daar kun je op 

vertrouwen.  We hebben al snel de 

neiging om op eigen krachten te 

vertrouwen in plaats van op die van 

God. Jabes laat in zijn gebed horen hoe 

groot zijn geloof en vertrouwen in 

God is. Ook laat het gebed van Jabes 

zien hoe krachtig gebeden kunnen zijn. 

En dat zie je in heel de Bijbel: God is 

trouw aan iedereen die Hem aanroept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Gambia even in Holland geweest  en 

we zitten nu in Zuid-Afrika. Wat waren 

de kinderen blij om ons weer te zien en 

wij hen ook. Tijdens onze afwezigheid 

gaan nu alle programma's gelukkig 

gewoon door nu Yvette de leidster is 

van I.M. in Oupad Knysna Zuid-Afrika.   

 

 
De kinderen bidden netjes voordat ze 

een lekkere maaltijd krijgen. We geven 

drie middagen per week een goede 

maaltijd en 3 keer per week een ontbijt.  

 

 

                         website:  

     www.immanuelministries.nl 

  

 www.facebook.com/carly.alkema 

 

          carlyalkema@gmail.com 
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Aandachtig luisteren naar Bijbelverhaal 

 

Vier keer in de week zijn er 

verschillende kinderclubs telkens voor 

andere leeftijden, Youth for Christ is 

hierin betrokken en een nieuwe 

medewerkster Nikki met haar zoon en 

dochter.  

 

 
 

De kinderen houden van dansen en 

bewegingen maken tijdens de worship.  

 

 
 

Na het Bijbelverhaal een tekening of 

een werkje maken van het onderwerp 

wat die dag besproken is.  

 
De kleine kinderen doen hier een spel 

 

 
  

De oudere jeugd gaat na het Bijbelse 

onderwerp in groepjes uiteen met een 

vragenlijstje van dat onderwerp en gaan 

hier dan met elkaar over discussiëren. 

 

De kerkdiensten op zondagmorgen in 

Oupad worden wisselend bezocht, De 

ene keer veel mensen, de andere keer 

ongeveer de helft. Als het regent komen 

ze niet enz. Martin is nog steeds de 

pastor van de kerk  

 

 
        Carly bidt voor de zieken  

 



 
   Bijbelstudie in het Vermont tehuis 

 

Om de twee weken gaat Frans naar het 

verpleegtehuis en geeft Bijbellessen 

aan de mensen daar. Er wonen ouderen, 

maar ook jonge mannen met een 

dwarslaesie. De mensen moeten al hun 

geld inleveren en ontvangen per 

maand R15 dat is 75 cent. Wat kan je 

daar nou mee doen? Frans heeft er deze 

week 6 zakken met kleding heen 

gebracht zodat ze weer wat netjes 

hebben om aan te trekken. 

 

 
    Frans legt de kinderen wat uit 

 

De kinderen houden ervan als je ze 

aandacht geeft, want dat zijn ze thuis 

niet gewend. De kinderen hier lopen 

heel veel op straat zonder dat er iemand 

op let en zien allemaal verkeerde dingen 

die de volwassenen doen in Oupad. 

Oupad is de slechtste wijk in Knysna. 

Veel dronkenschap, drugs, steekpartijen 

en diefstal. De kinderen krijgen bij ons 

aandacht, liefde en zowel geestelijk als 

lichamelijk voedsel. Het gebouw is als 

een warme deken voor deze kinderen. 

Er is veel armoede in het hele land, in 

Knysna  ook heel erg, en zeker in 

Oupad. De meeste mensen zijn 

werkloos; dat komt o.a. omdat er geen 

werk is en een categorie probeert het 

niet eens meer. En heel veel mensen 

hebben haast geen schoolopleiding. 

Heel veel jeugd haakt voortijdig af 

van school en dan heb je al helemaal 

geen kans meer om werk te vinden,  

 

 
                  Kippentenen  

 

Vrouwen proberen om wat te verdienen 

om op een vuurtje kippentenen met de 

nagels er nog aan te verkopen voor een 

heel klein bedragje.  

 

 
    Volwassenen in de rij voor eten  

 

De mensen zijn erg hongerig en staan 

hier te wachten met een bak waarin ze 

een maaltijd krijgen die ze dan thuis 

kunnen opeten. Voor de meeste mensen 

is wat wij aan hen uitreiken de enige 

maaltijd die ze krijgen. In het weekend 

ontvangen ze niets. We hebben meer 

geld nodig om dit elke dag te doen. 



 
  De maandelijkse voedselpakketten  

 

Elke maand geven we via de sponsors 

uit Nederland die een gezin hebben 

geadopteerd een voedselpakket uit. 

De gezinnen zijn door ons  geselecteerd  

als ze aan de voorwaarden voldoen dat 

ze geen inkomsten hebben en ver 

beneden de armoedegrens moeten 

leven. We krijgen elke dag wel een 

nieuwe aanvraag of ze een ook zo’n 

voedselpakket kunnen ontvangen omdat 

de nood hoog is. Maar we moeten steeds 

nee verkopen omdat we niet genoeg 

sponsors hebben. Bid dat we meer 

sponsors krijgen voor dit project zowel 

in Zuid-Afrika als in Gambia. 

 

 
   Het ophalen van het voedselpakket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Gambia gaat ook alles prima door  

met Moses als leider daar in Sifoe. 

 

 
   Bijbels uitreiken aan de studenten 

 

Moses had een volledig  programma 

op een zaterdag samengesteld voor vier 

scholen, er was een grote opkomst. 

Naast veel worship heeft Moses 

gesproken en daarna Bijbels kunnen 

uitreiken aan de studenten. Heel 

bijzonder in een moslim land dat dit 

mogelijk was. 

 

 
Elke week worden er wel mensen 

toegevoegd in de kerk in Sifoe Gambia. 

God is aan het werk onder de moslims. 

 

In Hem, Frans en Carly Alkema 
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