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Koning David raakte in zijn leven vaak 

in de knoei en hij werd meer dan eens 

geconfronteerd met onoverkomelijke 

moeilijkheden. Voor hem was het ook 

duidelijk: met mijn God kan ik het 

toch redden, met Hem kan ik door een 

legerbende rennen en over een muur 

springen. Met Hem overmeester ik 

zelfs enorme moeilijkheden! Iedereen 

heeft innerlijke vijanden: gewoontes, 

denkpatronen, angsten, die je gevangen 

houden en je blokkeren in je vrijheid, 

en die je tegenhouden om te zijn wie je 

werkelijk bent. Je hebt je neergelegd bij 

de situatie dat je nu eenmaal zo bent. Ik 

wil je in Jezus naam uitdagen je 

situatie, je omstandigheden, je angsten 

niet te aanvaarden, maar een innerlijk 

besluit te nemen om al je vijanden, die 

je belemmeren om in je bestemming te 

wandelen, te vernietigen. De grote God 

in Jezus Christus is jouw God en zal je 

helpen. 

 

 

 

 

 

David moest over letterlijke muren  

 

 

 

 

 

 

David moest over letterlijke muren 

springen. Ik weet zeker dat jij ook 

bepaalde muren hebt. Voor jou is het 

misschien: De muur van verdriet? De 

muur van twijfel? De muur van wrok, 

bitterheid? De muur van eenzaamheid? 

De muur van ziekte? De muur van 

depressie? De muur van angst? De 

muur van hulpeloosheid? De muur van 

vermoeidheid? Welke muur je ook 

tegenkomt, ik verklaar samen met jou 

dat je er overheen kunt springen. Je 

gaat eroverheen omdat Jezus je 

draagt! Hij is Degene die je van je 

vijand bevrijdt. Hij is Degene die je 

draagt en voor jou vecht. 

Even een kleine terugblik van de 

afgelopen maanden. We hebben de 

zomermaanden doorgebracht in ons 

eigen land en hebben 2 maanden door 

Nederland gereisd. Overal hebben we 

geëvangeliseerd, getuigenissen gegeven 

en overal kerken bezocht. Zo hebben 

we het nuttige en aangename mooi 

gecombineerd.  

Als u dit leest zijn we weer in Gambia. 

Het kost mij (Carly) veel doorzettings- 

vermogen omdat mijn lichaam het laat 

afweten. Alle zenuwen in mijn armen, 

benen, handen en voeten voelen doof 

aan, last van nek en hoofdpijn. Ik heb te 

lang te veel van mijn lichaam geëist. 

                         website:  

     www.immanuelministries.nl 

  

www.facebook.com/carly.alkema 

 

          carlyalkema@gmail.com 

http://www.immanuelministries.nl/
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 In Zuid-Afrika en in Gambia gaat 

gelukkig het werk door. We hebben nu 

in beide landen goede nieuwe leiders 

aangesteld en ze doen het uitstekend. 

Hier ziet u het voedingsprogramma: 
https://.voedselprogrammavolwassenen  

 

De kinderen in Oupad eten in de grote 

zaal in Oupad Z-A. We hebben fijne en 

betrouwbare vaste lokale dames die de 

maaltijden koken. Deze dames worden 

door  onze leider Yvette gediscipeld. 

 

Ook het voedingsprogramma in Sifoe 

Gambia wordt druk bezocht. In Gambia 

worden alle programma’s door lokale 

kerkleden gerund. Moses die in Gambia 

de leider is, staat erop dat iedereen iets 

moet doen voor de Heer en om je 

medemensen te dienen. Ze vinden het 

hier gelukkig normaal.  

 

           Het zangteam in Sifoe 

De kerk in Sifoe groeit en voegt 

wekelijks nieuwe mensen toe. We zitten 

in een plaats waar bijna alleen moslims 

wonen. Er wonen wel erge extreem 

moslims in ons gebied, maar er zijn ook 

veel moslimgezinnen waar de ouders 

bijvoorbeeld naar de moskee gaan en de 

jongvolwassenen zich bekeren tot het 

christendom. Een poosje terug hadden 

ze weer een doopdienst waar 10 mensen 

zich hebben laten dopen. Geweldig.  

 

We hadden een zwembad als doopbad 

meegebracht uit Nederland en die wordt 

nu hiervoor gebruikt. Prijs de Heer. 

https://youtube.com/shorts/j-v0j_tkWm8


 

Moses heeft toestemming gekregen van 

verschillende scholen waar hoofd-

zakelijk moslims op zitten, om het 

Goede Nieuws te vertellen en mag ook 

via ons Bijbelproject Bijbels uitdelen. 

Niet alle kinderen die een Bijbel 

aanpakken mogen die hebben van hun 

ouders. Maar ze houden hem in hun tas 

en lezen er stiekem uit. Kinderen op 

alle scholen hebben moslim-uniformen 

aan. Ze hebben hoofddoeken om en als 

ze helemaal gesluierd zijn, dan zie je 

alleen hun ogen en dan zijn ze al 

uitgehuwelijkt en getrouwd. Ze worden 

hier nog echt uitgehuwelijkt soms 

vanaf 6 jaar aan een oudere man die al 

meer vrouwen heeft. Verschrikkelijk. 

Ook worden meisjes en jongens hier 

nog in veel gevallen besneden.  

 
 

Inmiddels is het eerste koppel uit de 

kerk in Sifoe in het huwelijk getreden 

en Moses heeft dit huwelijk ingezegend 

 
      Clubwerk in Oupad Zuid-Afrika 

 

Al het clubwerk in beide landen worden 

goed bezocht. Hierboven is het in de 

kerkzaal in Oupad. Onder deze link 

kunt u meegenieten van de worship. 

https://youtu.be/netDnwj81O4 

 

 
 

Ook in Gambia vinden de kinderen de 

club geweldig. Ook hier bidden, 

zingen, Bijbelverhaal, een kleurplaat of 

een werkje maken. In Gambia wanneer 

het geen regentijd is zitten ze met z'n 

allen buiten. 

 

Van 12 tot 21 november komen er 

mensen uit Drenthe die een muziekteam 

hebben. Ze komen met 12 man bij ons 

in Sifoe en gaan in 4 verschillende 

dorpen buitendiensten houden en 

zullen de worship verzorgen. Het 

Woord van God zal er dan gaan klinken 

en we zullen voor de zieken bidden. 

https://youtu.be/netDnwj81O4


  
Erg leuk is dat onze kleindochter Shifra 

3 maanden is komen helpen in Zuid- 

Afrika. Links is Amandine, zij komt uit 

Frankrijk en rechts is Yvette.  
 

In Zuid-Afrika zijn ze ook begonnen 

om de jeugd die niet naar school wil 

gaan op te vangen. Ze zijn dan van de 

straat af en kunnen dan wat spelletjes 

spelen en kunnen worden begeleid om 

betere keuzes te maken.  

            
Tevens zal er in Z-A een internship 

worden opgestart voor studenten van 

18 - 28 jaar. De lengte zal tussen de 6 

weken tot 9 maanden zijn. Interesse, 

geef je dan op bij het contactformulier 

dan nemen we contact met je op.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Hampers (voedselpakketten) die 

maandelijks worden uitgereikt in beide 

landen lopen prima. Gezinnen ver 

beneden de armoedegrens moeten 

leven, ontvangen zo’n pakket. U kunt 

ook een pakket sponsoren voor een 

door ons uitgezocht arm gezin en u 

ontvangt dan alle gegevens van dat 

gezin. Voor 25 euro maakt u een groot 

verschil in de levens van  zo’n gezin. 

 

 
Hier ziet u het nieuwe project dat we 

in Gambia mogen starten. Binnen de 

muren komen tuinen voor de lokale 

mensen. En 2 tieners mogen een cursus 

volgen om kleren te leren naaien. 

 
Alvast Gezegende Feestdagen willen 

jullie wensen vanuit Z-A en Gambia,                       

Frans en Carly Alkema 
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