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Nieuwsbrief: november 2024 

 

 
Want ik zal het niet wagen van iets anders 

te spreken dan van hetgeen Christus door 

mij bewerkt heeft, om heidenen tot 

gehoorzaamheid te brengen door woord en 

daad, door kracht van tekenen en 

wonderen,  door de kracht des Geestes. 

Rom. 15: 18 en 19. 
 

Paulus en ook wijzelf weigeren 

persoonlijke eer te nemen voor onze 

prestaties. Christus heeft dit werk 

door ons volbracht. Wij zijn alleen 

maar een instrument van God, dat 

gebruikt moet worden voor Gods 

doeleinden. Wij spreken over niets 

anders dan over de bekering van 

heidenen door Woord en daad (dabar). 

Tevens door machtige wondertekenen 

in de kracht van de Geest. Alles wat 

Paulus en wij onderwijzen en doen, 

komt rechtstreeks van de Heer.Het doel 

is om volken tot gehoorzaamheid te 

brengen. Al deze wonderen zijn tekenen 

in kracht van Gods Geest dat dit 

evangelie daadwerkelijk van God is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben afgelopen zomer een hele 

zendingsreis door Nederland gedaan. 

Overal gesproken en presentaties 

gegeven en geëvangeliseerd. We 

konden op die manier het aangename 

met het nuttige zo mooi combineren. 

We zijn in Dokkum begonnen bij twee 

kerken.  

 

 
  

  
 

Daarna weer vertrokken naar Gambia 

waar we tot half december zullen zijn. 

     www.immanuelministries.nl 

  

 www.facebook.com/carly.alkema 

 

          carlyalkema@gmail.com 

http://www.immanuelministries.nl/
http://www.facebook.com/carly.alkema
mailto:carlyalkema@gmail.com


 
De regentijd in Gambia duurt drie 

maanden en is verschrikkelijk benauwd. 

 

 
   Zanggroep in onze kerk in Sifoe 

 

 
We hebben nu eindelijk alles uit de 

container gehaald en toen kunnen 

plaatsen waar we het nodig hebben. 

 

 
We hebben alle mooie stoelen die we 

vanuit Nederland hebben gekregen nu 

in de kerkzaal geplaatst.  

 
Er  zaten ook bedden in. Frans heeft 

van een stapelbed twee 1-persoons 

bedden gemaakt. En van twee andere 

bedden nog een bed gemaakt. En hij 

heeft ze netjes geschilderd. Nu kunnen 

er vrijwilligers naar Gambia  komen. 

  
Tevens hebben we het hele appartement 

voor vrijwilligers ingericht. Dus 

mensen, als je je geroepen voelt om 

hier een poos mee te draaien in Gambia, 

dan is dat vanaf nu mogelijk. Je kunt 

hier voor lange of korte tijd naar toe 

komen en zien hoe de Afrikaanse 

cultuur is. Leeftijd vanaf 18 jaar is 

welkom, maar ook echtparen van alle 

leeftijden zijn welkom.  

 

 
Alle spullen uit de dozen voor de 

kinderclubs. En netjes inrichten. 



 

 
Dit is een keuken die in de container 

zat en is geplaatst in de keuken van het 

gebouw, waar nu gekookt wordt voor 

het voedingsprogramma in Sifoe. 

 
We hebben een boekenkastwand laten 

maken en hebben alle christelijke 

boeken die we in het Engels hadden 

opgestuurd, er netjes in geplaatst. Dus 

we hebben nu een officiële bibliotheek. 

In Gambia kun je namelijk bijna niet 

aan christelijke boeken komen. Het is 

namelijk een Moslimland.  

Ook Bijbels kun je er niet krijgen of 

heel duur als je ze bestelt. We hadden 

heel veel Bijbels opgestuurd, die zie je 

in de kast aan de rechterachterkant. 

Via Moses kunnen we nu in het 

vervolg Bijbels bestellen in Nigeria. 

 

 
Dit is Tangi, een vissersdorpje waar 

we door komen als we 5 kwartier 

moeten rijden om daar onze wekelijkse 

boodschappen  te gaan doen. 

 

 
 

En we hebben eindelijk kunnen starten 

met het voedingsprogramma in Sifoe. 

De nood is hier ook erg hoog, veel 

kinderen gaan naar bed zonder te 

hebben gegeten. We zijn gestart met 

twee keer in de week en willen dit 

straks gaan uitbreiden, maar daar 

hebben we geen financiële middelen 

voor. Dus als u/jullie dit project 

maandelijks zou willen gaan  

ondersteunen, zou dat fantastisch zijn. 

 

 
Daarnaast is het clubwerk ook 

begonnen in Sifoe. Op dit moment 

komen er zo’n 80 kinderen, maar elke 

week komen er meer bij nu bekend 

wordt in Sifoe, dat we eten geven en 

clubwerk doen.. De meeste kinderen 

komen uit de Moslimcultuur. Wat is 

het mooi dat we hen het evangelie 

kunnen vertellen. Hier zie je al wat 

oudere jeugd en zij vinden het 

geweldig. Ze krijgen elke week Bijbels 

onderwijs, d.m.v. praise, Bijbelverhaal, 

filmpje  en een craft of kleurplaat die ze 

mee naar huis nemen. 



 
Ook de Hampers (voedselpakket) 

delen we nog steeds maandelijks uit in 

Gambia en Zuid-Afrika. Door deze 

Hampers kunnen ze overleven. Hierbij 

hebben we jullie steun hard nodig.  

 
In Zuid-Afrika gaat het werk ook 

gewoon door gelukkig. Op deze foto 

ziet u van links naar rechts Amandine, 

daarna Katja die als vrijwilligster een 

poosje bij ons is, en onze leidster in 

Knysna Yvette. Verder het pastor 

echtpaar Martin en Diana en het 

keukenteam YFC. We zijn dankbaar 

dat de Heer voor goede vervanging 

heeft gezorgd in de perioden dat we er 

niet zelf lijfelijk aanwezig waren.  
_____________________________________ 

Voor Adreswijzigingen, aan – of 

afmeldingen Nieuwsbrieven: 

Ben Buurman, Stinswei 5-10 

9269 TD Veenwouden. 

E-mail: benbuurman@live.nl 

 

Voorzitter van ons Thuisfrontcomité 

Ben Buurman 

E-mail: benbuurman@live.nl 

 
Alle programma’s in Oupad in Z-A 

lopen prima. Hier zie je hoe druk het is 

tijdens het voedingsprogramma. Dit 

gebeurt op dit moment 3 keer in de 

week. En elke dag een ontbijt voor de 

kinderen. De kinderen eten binnen. 

 

 
De volwassenen komen buiten langs 

met een bakje waar we dan de maaltijd 

in scheppen en eten het thuis op. Het 

is winter daar en geen werk. De nood is 

verschrikkelijk hoog. Help ons a.u.b.om 

al die monden te blijven voeden. 

Ik kan nog veel meer laten zien maar 

dan wordt het bestand te groot om te 

versturen. Vanuit Gambia wensen we u 

(jullie) allemaal Gods onmisbare 

nabijheid toe. In Hem, Frans en Carly  
_____________________________________

Eventuele giften: Immanuel Ministries 

onder vermelding privé voor levensonderhoud 

Frans en Carly, of voor Zendingsmissie 

Frans en Carly Alkema.  

Voor Zuid-Afrika of Gambia.  

 

IBAN: NL 95 RABO 0362209537 

Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting, 

want we hebben een ANBI status. 
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