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Beste ,

En weer is de ondergrondse veenbrand in het Midden-Oosten opgelaaid! Het zat er al
aan te komen, maar toch nog onverwacht besloten de Verenigde Staten en Israél tot een
gezamenlijke aanval op Iran. Sinds afgelopen zaterdag worden strategisch het ene na
het andere doel uitgeschakeld en zijn inmiddels ook verschillende islamitische leiders
gedood.

Ayatollah Khamenei

Het meest in het oog springende resultaat is de dood van ayatollah Khamenei, de
opperste geestelijke leider van Iran. Hij regeerde decennia lang als een uiterst wrede
tiran over het Iraanse volk en was voor velen het gezicht van diepe antisemitische haat
tegen het volk Israél. Hij werd dan ook - terecht - gezien als een Haman van deze tijd. Je
weet wel, de Amalekiet die het ooit bijna lukte om het volk Israél van de kaart te vegen.

Poerimfeest

Opvallend genoeg vond de aanslag op Khamenei plaats vlak voordat wereldwijd door
Joden het Poerimfeest werd gevierd. Met dit feest wordt herdacht hoe God door middel
van koningin Esther en haar oom Mordechai het volk Israél redde van de plannen van
Haman. Of dit bewust zo was gepland weet ik niet, voor mij is het een bevestiging dat
God nog steeds waakt over Zijn volk en dat wie tegen Zijn oogappel opstaat vroeg of laat
het onderspit zal delven.



Profetische betekenis

Misschien heb jij je de afgelopen dagen ook afgevraagd wat de profetische betekenis is
van al deze ontwikkelingen. Hebben we hier te maken met de voorzegde aanval van Gog
en Magog waarover we in Ezechiél 38 en 39 lezen? Ik denk het niet.

Wat wel opvalt, is dat de huidige ontwikkelingen opnieuw laten zien hoe er op een dag
een alliantie zal ontstaan tussen het huidige Iran, Turkije en Rusland, die samen met een
aantal kleinere landen uit de regio een grote aanval op Israél zullen uitvoeren. Maar
zoals Ezechiél al te zien kreeg, zal God dan op een bovennatuurlijke wijze ingrijpen en
zullen deze legers worden vernietigd.

Over het precieze moment waarop deze profetie zal worden vervuld, en over wie er
precies wordt bedoeld met Gog en aan welk gebied we bij het land van Magog moeten
denken, bestaan verschillende visies. Maar dat er zo'n moment komt, staat vast. Of de
ontwikkelingen van dit moment ons dichter bij dat scenario brengen, zal de tijd leren.

Sjiieten en Soennieten

Wat opvalt in deze oorlog, is dat Iran niet alleen Israél bestookt met raketten en drones,
maar ook andere islamitische landen uit de regio aanvalt, zoals Koeweit, Saoedi-Arabi€,
Qatar, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit lijkt vooral een reactie te zijn op
hun samenwerking met de Verenigde Staten en op hun bereidheid om de Abraham-
akkoorden te ondertekenen.

Maar er speelt meer. Binnen de islam bestaan twee hoofdstromingen: de sjiieten en de
soennieten. Die scheidslijn gaat terug tot de eerste decennia na de dood van Mohammed
in de zevende eeuw. Heel kort samengevat komt het hier op neer: Sjiieten vonden dat de
opvolger een bloedverwant moest zijn en kwamen uit bij Ali, Mohammeds neef en



schoonzoon. Soennieten — ongeveer 85% van alle moslims wereldwijd — meenden dat de
meest bekwame leider de gemeenschap moest aanvoeren.

De vijand van mijn vijand

Deze twee stromingen staan al sinds het ontstaan van de islam tegenover elkaar. De
meeste landen die het sjiitische Iran nu aanvalt, zijn overwegend soennitisch. De reden
dat soennitische landen in het Midden-Oosten nu de kant lijken te kiezen van lIsraél, is
dan ook niet vanwege sympathie voor het Joodse volk, maar vanwege hun afkeer van
het sjiitische Iraanse regime. Dat is dus meer vanuit het bekende principe: ‘de vijand van
mijn vijand is mijn vriend’. Uiteraard spelen hier ook allerlei geopolitieke en economische
belangen mee.

Hoofdsponsor van het terrorisme

Naast alle zorgen over hoe deze oorlog zich verder zal ontwikkelen en wat daarvan
wereldwijd de consequenties zullen zijn, mag er ook opluchting en dankbaarheid zijn.
Iran is al decennia een van de belangrijkste sponsors van wereldwijd terrorisme

In een recente toespraak noemde de bekende bijbelleraar Barry Stagner dat er in de
afgelopen 25 jaar naar schatting ruim 66.000 terroristische aanslagen hebben
plaatsgevonden, waarvan het grootste deel door islamitische groeperingen. Iran speelt
daarin vaak een rol op de achtergrond, onder andere door de steun en financiering van
bekende proxies als Hamas, Hezbollah en andere terroristische bewegingen.

Waar het Iraanse regime volgens de sijiitische traditie uiteindelijk naar uitkijkt, is het
verschijnen van hun verwachte ‘Mahdi’, de twaalfde imam, die sinds de negende eeuw in
verborgenheid leeft, maar in de eindtijd zal verschijnen om recht te doen en onrecht te
beéindigen. Ik schreef hier eerder over in de nieuwsbrief van 11 februari.




Geef Hem geen rust

In Jesaja 62 wordt geprofeteerd over een tijd waarin over Jeruzalem niet meer zal
worden gesproken als ‘een verlatene’ en over het land als ‘een woestenij’, maar waarin
een wonderbaarlijk herstel zal plaatsvinden. Wat we in onze tijd zien, is nog maar het
voorspel van alles wat God nog gaat doen. Tot die tijd zijn wij geroepen om als ‘wachters
op de muren van Jeruzalem’ voorbede te doen. Met daarbij de oproep om de Heere geen
rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op
aarde.

We weten dus wat ons ook voor deze bijzondere tijd te doen staat... We bidden voor het
volk, het land en de stad van God. We bidden om bescherming, maar ook om bekering
van alle Joden die onze Heer Jezus nog niet erkennen als de Messias. We bidden ook
voor de mensen van Iran, en in het bijzonder voor de vele mannen en vrouwen die daar
de afgelopen jaren tot geloof zijn gekomen en daar vaak een hoge prijs voor hebben
betaald. En boven alles bidden we dat Jezus spoedig terug zal komen. Eerst om Zijn
gemeente op te halen en uiteindelijk om op aarde terug te komen en Zijn rijk van vrede te
vestigen.

Hartelijke groet en Gods zegen!
Wim Grandia

PS Het klopt dat je vorige week woensdag geen nieuwsbrief hebt ontvangen. Door
omstandigheden was dat toen niet mogelijk. Tot aan de start van de nieuwe YouTube-
serie Zie, Ik kom spoedig 2.0 ontvang je — tenzij er dringende redenen zijn — de
nieuwsbrief voorlopig één keer per twee weken.

De website wimgrandia.nl heeft een
uitgebreide update gekregen! Alles is nu
overzichtelijker en daardoor makkelijker te

vinden.

Bestaande rubriecken — zoals de
veelgestelde vragen en de aanvullende
artikelen bij de boeken — hebben een

duidelijker plek gekregen en zullen de
komende tijd verder worden aangevuld.



Nieuw is dat je vanaf nu ook de inhoudelijke WIM GRANDIA

artikelen uit de nieuwsbrieven als blogs BIJBELSTUDIES e Mend
kunt teruglezen. Zo staat alle waardevolle
content bij elkaar op één centrale plek.

Bovendien zijn de websites van Stichting ~BLOGS (vanuit de
Verkondig het Woord en Zie, Ik kom  welelijkse nieuwsbrief)
spoedig inmiddels volledig geintegreerd
in wimgrandia.nl. Binnenkort sluit ook de
website van De tijd van het einde daarbij
aan.

Kortom: geen losse websites meer, maar
één duidelijke en complete omgeving waar
alles samenkomt.

De vijgenboom loopt uit

18 februari 2026 - In Zijn onderwijs spreekt

Jezus regelmatig over de vijgenboom. Zo heeft

Meld je aan

Al eerder schreven we over de start van de opnames voor versie 2.0 van de 40-delige
YouTube-serie Zie, Ik kom spoedig. Heb je deze informatie gemist? Klik dan hier en
ontdek waarom we hebben gekozen voor een 2.0 versie.

Wil je graag één of meerdere opnameavonden meemaken? De opnames vinden plaats
in Haarlem, steeds op een zondagavond. Voor meer informatie en aanmelding kun je
terecht op onze website.

Sponsors gezocht

Voor deze nieuwe serie zoeken we kerken, bedrijven en particulieren die één of
meerdere afleveringen willen sponsoren. Reken hierbij op ongeveer € 750 per aflevering.
Ook kleine(re) giften helpen enorm en zijn zeer welkom.

Wil je bijJdragen? Doneren kan via de giftenmodule op onze website. Hartelijk dank voor
alle giften die al zijn binnengekomen. Je maakt het hiermee mogelijk dat steeds meer
mensen worden bemoedigd door praktische studies over het profetische Woord.




We zijn tijdens de vierde studieavond van de zesdelige serie De bazuin zal klinken bezig
met een nogal heftig thema: De dag van de Heere. De profeten van het Oude Testament
profeteren hier al uitvoerig over en kondigen deze dag aan als een grote en
ontzagwekkende dag, die zeer snel nadert.

Het zal niet om een dag van 24 uur gaan, maar om een langere periode van
verbolgenheid, benauwdheid, angst, verwoesting en vernietiging. Dat is dus een heel
andere dag dan de dag van Christus, die juist wijst op onze verlossing en de opname van
de gemeente.

DE BAZUIN
ZAL KLINKEN

ZESDELIGE SERIE OVER | EN || THESSALONICENZEN
2026

THOLEN | 6 DINSDAGAVONDEN: 13 en 27 jan, 10 en 24 feh, 10 en 24 maart
HAARLEM | 6 WOENSDAGAVONDEN: 14 en 28 jan, 11 en 25 feb, 11 en 25 maart
ASSEN | 6 DONDERDAGAVONDEN: 15 en 29 jan, 12 en 26 feb, 12 en 26 maart
DRONTEN | 6 DINSDAGAVONDEN: 20 jan, 3 en 17 feb, 3, 17 en 31 maart
WINTERSWIJK | 6 WOENSDAGAVONDEN: 21 jan, 4 en 18 feb, 4 en 18 maart, 1 april
WIJK EN AALBURG | 6 DONDERDAGAVONDEN: 22 jan, 5 en 19 feb, 5 en 19 maart, 2 april
HOENSBROEK | 6 VRIJDAGAVONDEN: 23 jan, 6 en 20 feb, 6 en 20 maart, 3 april

| VOOR MEER INFO EN ADRESSEN: WIMGRANDIA.&..

Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4 over de opname; in hoofdstuk 5 gaat het
vervolgens over de dag van de Heere. Let op de volgorde! Paulus behandelt eerst de
‘zalige hoop’ van de gelovigen en daarna het oordeel van God dat over deze wereld
komen zal.

Je kunt de komende dagen deze vierde studieavond nog meemaken in het Gelderse
Winterswijk, het Brabantse Wijk en Aalburg en het Limburgse Hoensbroek. Volgende
week starten we met de vijfde studieavond. Hierboven vind je de datums en plaatsen.
Voor meer informatie, klik op de afbeelding.



Een serie van drie spannende romans over
het leven in de eindtijd. Steven Verhorst
heeft, voor zover ik weet, als enige een
Nederlandse reeks van drie spannende
boeken geschreven over de opname, de
grote verdrukking en de wederkomst van
Jezus Christus. Deze mooi uitgevoerde
boeken nemen je mee in een verhaal dat
nauwkeurig de gebeurtenissen van het
Bijbelboek Openbaring volgt. Het is alsof je
erbij staat en het meemaakt. Het Bijbelboek
Openbaring komt op deze manier dichterbij.
De drie delen zijn los verkrijgbaar, maar als
set in de aanbieding voor € 47,50 en hier te
bestellen.

NU TE BESTELLEN BIj DE WEBSHOP VAN GIDEON

Z\E, \K KOM SPOEDIG

40 STUDIES OVER HET BIJBELBOEK OPENBARING

NU TE BESTELLEN BI) DE WEBSHOP VAN GIDEON

7>~ DE TUD VAN HET EINDE

40 STUDIES OVER HET BIJBELBOEK DANIEL




WIM GRANDIA

is een activiteit van de Stichting Verkondig Het Woord. Klik hier voor
meer informatie over de stichting en hoe je dit werk door gebed en
financién kunt ondersteunen.



